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Jaargang 36 week 42 nummer 39                                   Maandag 13 oktober 2025 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

Bericht van de 
huisartsenpraktijk 

Zoals eerder gemeld in Op de Hoogte roepen we mensen 
tegenwoordig in hun geboortemaand op voor de 
jaarlijkse controles voor suikerziekte, astma, COPD, 
hart en vaatziekten en boezemfibrilleren. Als u voor 
deze aandoeningen bij een specialist in het ziekenhuis 
loopt wordt u niet door ons opgeroepen. Mocht u een 
oproep verwachten maar bent u niet opgeroepen in uw 
geboortemaand, belt u dan de maand daarop even met 
de assistente om een afspraak te maken. Meestal gaat 
het wel goed maar in ons nieuwe systeem komt helaas 
niet iedereen naar voren als we de oproepenlijst 
samenstellen. 

Bij voorbaat dank voor uw begrip. 
Namens het team van Medisch Centrum de Noord-
Ooster. 

Dorpsbudget 2025 

Gemeente Eemsdelta stelt ieder jaar een bedrag ter 
beschikking aan de dorpen en wijken. In ons geval als 
dorp is dat € 4000,- als basis plus € 2,- per inwoner wat 
neerkomt op totaal € 7690,-. Vorig jaar was dit € 7526,- 
hetgeen ook betekent dat ons inwonertal is gestegen. 

In het voorjaar hebben wij als Bestuur van Vereniging 
Dorpsbelangen Wagenborgen (VDW) een oproep 
geplaatst in onze plaatselijke “Op de Hoogte” om 
daarvoor een aanvraag in te dienen. In mei is daar nog 
eens aan herinnerd. Aangezien het totaalbedrag van de 
aanvragen ruimschoots het beschikbare bedrag van € 
7.690,- overtreft, hebben wij niet alle aanvragen 
volledig of deels kunnen honoreren. Het Bestuur van de 
VDW heeft naar eer en geweten de bedragen zo goed 
mogelijk verdeeld.  

De volgende instanties hebben een aanvraag ingediend 
en hebben een bedrag in het vooruitzicht gesteld 
gekregen: In Corpore, Op de Hoogte, Proostmeerloop, 
NIJS/POW, Kerstwandeling, TPC Watec en 
Hobbymarkt. Een evt.voorschot is inmiddels betaald en 
na afronding van het evenement/project wordt na 
ontvangst van het verantwoordingsformulier het restant 
bedrag betaald. 

Namens Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen, 
M.Brandsma, penningmeester 

Herdenking en Expositie 
slachtoffers "Salem-ramp" 

Vrijdag 24 oktober a.s. om 10.30 uur vindt een 
sobere maar indrukwekkende herdenking plaats bij 
het Salem-monument op de begraafplaats van 
Wagenborgen, gelegen aan de Hoofdweg. Deze 
herdenking wordt georganiseerd door de Commissie 
Erfgoed-Groot-Bronswijk in samenwerking met 
medewerkers van het Historisch Centrum Groot-
Bronswijk. 

Deze herdenking vindt plaats omdat op 24 oktober 
1970, nu precies 55 jaar geleden, het 
vrouwenpaviljoen Salem op het terrein van Groot-
Bronswijk door brand werd verwoest en waarbij 16 
bewoners bij deze verschrikkelijke ramp om het 
leven kwamen. Tijdens deze herdenking worden o.a. 
de namen van de slachtoffers genoemd, een paar 
woorden gesproken door de bestuursvoorzitter van 
Lentis, bloemen neergelegd en een minuut stilte in 
acht genomen. Ook zal gepaste muziek klinken. 

U bent van harte genodigd aanwezig te zijn. Ook 
bent u in de gelegenheid een meegebrachte bloem of 
bloemstuk aan de voet van het monument neer te 
leggen.  

Na afloop van deze gebeurtenis is er gelegenheid om 
de expositie "Ramp Salem 24 oktober 1970" te 
bekijken in "De Ontmoeting" tot 15.00 uur. Zaterdag 
25 oktober is de expositie ook te bekijken tussen 
13.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis, een gift 
wordt op prijs gesteld. 

De commissie van voorbereiding. 
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 06 23 89 36 43 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning           Sanne van Os     
Bert Krol    
 

Fotograaf: Marc Zijlstra 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 0596 541911 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 3,00 
H’tje (te koop)           € 2,50 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.45 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 19 oktober  
09:30 uur    Dhr. Dijkstra   
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 19 oktober 
 

09:30 uur ds. A. van Essen 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 
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Bericht van huisartsenpraktijk 
“de Noordooster” in 

Wagenborgen 
 

Binnenkort krijgt u weer een uitnodiging van de 
huisarts voor de jaarlijkse griepprik.  
 
Dit jaar kunt u de griepprik op de praktijk krijgen: 
 Maandag 27 oktober tussen 14 en 16 uur 
 Woensdag 29 oktober tussen 17 en 19 uur 
 
Het is belangrijk dat u uw uitnodigingsbrief 
meeneemt! 
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Oudeweg 124a 
9628 CH  Siddeburen 
Ook voor onderhoud en APK keuring voor alle  
merken auto’s bent u bij ons aan het juiste adres 

www.autobedrijf-josvermue.nl 

€ 9.750,=  

Cabriolet 
Handgeschakeld 
Benzine 

Kenteken L-010-XT 
Km 58.210 km 
Bouwjaar 2016 

Tel: (0598) 43 03 70 Fax: (0598) 43 04 45 

Fiat 500C 0.9 
TwinAir Lounge 

Dorpsagenda 

14 oktober: Geldwijzer Eemsdelta in Steunhörn, van 
10:00-12:00 u. 
20 oktober: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
24 oktober: Herdenking ramp Salem - Monument op de 
begraafplaats. 10.30 uur  
28 oktober: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
28 oktober: Geldwijzer Eemsdelta in Steunhörn, van 
10:00-12:00 u. 
28 oktober: Tijdens koffieochtend Yvonne Wiltjer van 
IMG in Steunhörn aanwezig 
29 oktober: Breicafé in de Steunhörn. 19:30 u. 
2 november: Herdenking "Allerzielen" op de 
begraafplaats, vanaf 18.00 uur. 
4 november: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema 
aanwezig in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
10 november: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
11 november: Geldwijzer Eemsdelta in Steunhörn, van 
10:00-12:00 u. 
19 november: Breicafé in de Steunhörn. 19:30 u. 
25 november: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
25 november: tijdens koffieochtend Yvonne Wiltjer van 
IMG in Steunhörn aanwezig 
25 november: Geldwijzer Eemsdelta in Steunhörn, van 
10:00-12:00 u. 
 
Iedere zaterdag in september is het Historisch Centrum 
Groot-Bronswijk geopend in de Ontmoeting, 13:00-
16:30 uur. 

Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 

Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of een 
vrijwilligerstaak in het dorp. 

Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken. Bij 
goed weer Jeu de Boules. Menterne, 14:30 u. 

Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 

Elke donderdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 10:00 u. 

Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:15 u. 

Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 

Elke maandag, woensdag en vrijdag, 19:00 u. 
Hardlooptraining de Fietsende Hardloper. Vanaf 
Hoofdweg 23. Iedereen kan meedoen! 

Elke eerste woensdag van de maand (m.u.v. de 
vakanties) inloopmoment NCG in de Steunhörn, 09:00 – 
12:30 u. 

Computerhulp kan telefonisch aangevraagd worden via 
het nummer van VNW-dorpsondersteuning (Janita), of 
door een mailtje naar computerhulp@vnwagenborgen.nl 
te sturen. 

Elke laatste maandag van de maand “Bakkie Troost” van 
10 tot 12 uur in de Steunhörn. 

Oproep 
 
Mocht u nog DE-punten hebben, graag inleveren voor 
de Voedselbank bij Mevrouw E. Haan, Zuidbulten 20. 
 
Spreker de heer van Heerde komt naar de 
Vrouwenkring. De Voedselbank is blij met de 
gespaarde punten en kan daarna pakken koffie 
uitdelen aan de minder bedeelden. 
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Nomineren voor de 
waarderingsprijs  

Kent u een inwoner, organisatie of ondernemer die 
zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier heeft 
ingezet voor onze gemeente? Iemand die het verschil 
heeft gemaakt? Grijp dan nu uw kans en nomineer 
hem of haar voor de waarderingsprijs! Als u iemand 
voordraagt, ontvangt u bovendien een persoonlijke 
uitnodiging voor de feestelijke uitreiking tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eemsdelta. 

De waarderingsprijs is een dankjewel van de 
gemeente aan mensen, organisaties of ondernemers 
die zich het afgelopen jaar positief hebben ingezet 
voor Eemsdelta. De prijs bestaat uit een mooie trofee 
en een oorkonde en wordt uitgereikt tijdens de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Iedere inwoner van 
Eemsdelta mag iemand voordragen. Een 
adviescommissie — met mensen uit verschillende 
maatschappelijke hoeken — bekijkt alle inzendingen 
en adviseert het college van burgemeester en 
wethouders over de winnaar. 

Op eemsdelta.nl/waarderingsprijs vindt u: De 
spelregels voor het nomineren. Het online formulier 
om iemand voor te dragen. Liever op papier invullen? 
Dat kan ook! Haal het formulier bij een van onze 
gemeentehuizen in Appingedam, Delfzijl of 
Loppersum. Of bel met ons Klant Contact Centrum 
via 14 0596, dan sturen we het formulier naar u toe. 
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Voedselbank Eemsdelta vraagt 
vrijwilligers voor 
decemberactie! 

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 december 2025 
organiseert de Voedselbank Eemsdelta weer een grote 
inzamelingsactie in bijna alle supermarkten binnen de 
gemeente Eemsdelta. Met deze actie willen wij onze 
voorraden aanvullen. Iedere week verstrekken wij 
ongeveer 130 voedselpakketten, wat neerkomt op 
3.000 – 3.500 producten die ons magazijn verlaten. 

Om dit mogelijk te maken, hebben we extra 
vrijwilligers nodig. We zoeken mensen die zich 
minimaal 2 uur willen inzetten. Per supermarkt 
worden steeds twee vrijwilligers ingepland in blokken 
van twee uur: 
· bij de ingang om een flyer uit te delen 
· na de kassa om producten in ontvangst te nemen 
 
Aanmelden kan via: 
E-mail: decemberactie@voedselbankeemsdelta.nl 
Telefoon: Ria Hulzebos 06-26708378 
Graag bij uw aanmelding vermelden: 
· naam, woonplaats, e-mailadres en mobielnummer 
· welke dag(en), dagdeel(len) en supermarkt(en) uw 
voorkeur hebben 
 
Alvast hartelijk dank voor uw steun – ook namens 
onze klanten! 

De Fietsende Hardloper over 
de grens 

Wellicht is het u opgevallen. De afgelopen weken op 
zondagochtend rond de klok van 9 vertrok er een 
groep hardlopers van De Fietsende Hardloper voor 
een lange duurloop. Iedere loper met een eigen doel. 

Voor Erica en Elbert Godlieb was het doel de 
marathon van Bremen op zondag 5 oktober. Het was 
nog even spannend aangezien Elbert in de 
voorbereiding last kreeg van een rugblessure maar een 
dikke week geleden gingen de seinen toch op groen. 
Zondagmorgen om 7 uur vertrok de taxi vanuit 
Wagenborgen met daarin een aantal fanatieke 
supporters om hierbij aanwezig te zijn. Het weer was 
in Wagenborgen verre van ideaal maar onderweg 
richting Bremen begon de zon te schijnen. De 
temperatuur was aangenaam. Om 09:30 klonk het 
startschot in het sfeervolle centrum van Bremen. De 
route slingerde door de diverse stadsdelen van Bremen 
en bij kilometer 38 door het Weserstadion. Door de 
storm van de afgelopen dagen was de waterstand in de 
Weser extreem hoog. Enkele stukken van de 
boulevard stonden onder water waardoor de lopers 
even moesten oppassen voor natte voeten. 

Erica en Elbert hebben een prachtige prestatie 
neergezet en zijn binnen hun doeltijd binnengekomen. 
Na afloop hebben we hierop geproost met een glaasje 
rosé, een pilsje en een heerlijke punt pizza. 

Ook enthousiast geworden om te gaan lopen? Info bij 
Ina 

Nieuws van de huisarts 
 
Beste dorpsgenoten, 
  
Graag willen wij u vriendelijk vragen om bij uw bezoek 
aan de apotheek rekening te houden met onze 
openingstijden. Door toenemende drukte en een 
groeiende zorgvraag is het voor ons helaas niet meer 
haalbaar om buiten de vastgestelde openingstijden hulp 
te bieden. 
  
Wij begrijpen dat dit soms ongemak kan opleveren, maar 
vragen om uw begrip en medewerking zodat wij 
iedereen zo goed mogelijk kunnen blijven helpen. 
  
De actuele openingstijden zijn dagelijks van 8.00 uur tot 
10.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur. Deze tijden 
vindt u ook op onze website en op het bord bij de ingang 
van de apotheek. Voor spoedgevallen buiten 
openingstijden kunt u terecht bij de dienstapotheek of 
huisartsenpost. 
 
Hartelijk dank voor uw begrip. 

Informatie van de apotheek 
 
We hebben gemerkt dat we niet aan al onze 
werkzaamheden in de apotheek toekomen als mensen 
de hele dag hun medicatie op komen halen. Wanneer 
u van het spreekuur komt bij de huisarts en medicatie 
voorgeschreven krijgt, kunt u dit wel direct 
meekrijgen.  
 
Wilt u uw medicatie ophalen tussen: 

8.00 en 10.00 uur ’s morgens en 
16.00 en 16.45 uur ’s middags 
 

Herhalingsmedicatie die u besteld heeft in het 
weekend, is vanaf woensdagmiddag af te halen. 
Wanneer u voor 12 uur ’s morgens medicatie bestelt, 
is 2 werkdagen later af te halen.  

  Als medicatie niet leverbaar is, kan het soms langer   
duren dan 2 werkdagen.  
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Beweegcoach in Wagenborgen 
 
Beste inwoner van Wagenborgen,  
 
Binnenkort zal de griepprik weer plaatsvinden in 
Wagenborgen. Tijdens deze griepprik zal ik, 
beweegcoach Gerrit Babois, ook aanwezig zijn. Als 
beweegcoach in de gemeente Eemsdelta ondersteun 
en begeleid ik inwoners bij het vinden van een 
passend sport- en beweegaanbod. 
 
Naast het sport- en beweegaanbod ben ik ook op de 
hoogte van andere lokale initiatieven, zoals: 
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor 
mensen met overgewicht en obesitas, 
Valpreventieprogramma’s, Volwassenenfonds Sport 
& Cultuur en nog veel meer!  
 
Ik hoop u graag tijdens deze griepprikdag te zien. Tot 
dan!  

Mijn reis naar Zuid Afrika  
 

Het ging al een tijdje dat mn zoon zei : “Moe, we gaan 
samen op vakantie naar Zuid Afrika want ik wil je zo 
graag iets laten zien van dat mooie land”. Hij was er 
vaak geweest voor zijn werkprojecten en gecharmeerd 
geraakt van het land met z’n milde klimaat in de 
winter, de prachtige natuur met de vele mooie 
bloemen, de grote reservaten met hun oorspronkelijke 
wilde dieren, waaronder de Big Five, de hoge bergen, 
de diepe valleien, geen tijdsverschil met ons land en 
de vriendelijke bewoners.  
  
Ik hield de boot af, was dat nog wel iets voor mij? Stel 
dat het me tegenvalt, krijgt ie dan geen spijt dat hij zn 
oude moeder heeft meegenomen op vakantie naar 
Zuid Afrika? Vragen die me zwaar wogen en bezig 
hielden.  Afgelopen voorjaar begon hij er weer over en 
zei: “We gaan en ik regel alles! De reis, de huurauto’s, 
de binnenlandse vlucht en de overnachtingen in de 
Lodgs zoals ze daar heten enz.enz.” M’n oudste 
kleinzoon hoorde van de wilde plannen en hij 
vroeg:”oma ik wil ook graag mee, zou dat kunnen”? 
En zo kwam het dat we met z’n drieën op reis gingen, 
het avontuur tegemoet, ons Zuid Afrika avontuur.  
  
“Beste lezers, ik nodig jullie uit om in ‘gedachten’ 
mee op reis te gaan naar dit bijzondere land”.  
 
13  Augustus: we waren ruim op tijd op Schiphol en 
stapten in het reusachtige KLM toestel voor een 
rechtstreekse vlucht van tien uur naar Johannesburg 
waar onze huurauto reeds gereed stond. Wat een car, 
met vierwielaandrijving waarvan ik via een brede 
treeplank op de achterbank wist te klimmen. De auto 
was gelukkig bestand tegen de vele Potholes (enorme 
gaten) die je er in het wegdek tegen komt. Meestal 
konden we er nog net omheen slingeren maar ook 
kwamen we er soms met een klap in, maar gelukkig 
ook weer uit, dank zij onze Giant Isuzu.  
  
De volgende dag, we gingen op weg naar Pretoria 
waar het imposante Voortrekkers monument 
staat. Reeds van ver zie je op grote hoogte het enorme 
imposante bouwwerk staan. Binnen in het gebouw 
word langs de muren het verhaal van de Boerenoorlog 
en de altoos durende strijd van de apartheid uitgebeeld 
in mooie indrukwekkende gebeeldhouwde taferelen.  
 
Zoals de tocht met de huifkarren door de 
Drakensbergen, wat grote indruk op mij maakte. In 
mijn ULO jaren had ik veel boeken van Penning 
gelezen die over deze Boerenoorlog gingen. ‘Die 
Oubaas, de Drakensbergen, de Blijde Rivier en de 
held van de Spionkop’ enz.enz. Bekende namen, het 
kwam als een slowmotion film weer aan mij 
voorbij.  Het is een goede start om het Zuid Afrika van 
vandaag ook vanuit hier te bekijken en te begrijpen.  
 
 
 
Zie verder pagina 8 en 9 
 

Collecteweek Brandwonden 
stichting 5  t/m 11 oktober 2025 
 
De collecteweek inmiddels afgesloten, maar doneren 
is nog steeds mogelijk. Door een gebrek aan 
vrijwilligers hebben wij niet alle straten kunnen lopen 
helaas, maar via onderstaande QR kunt u alsnog een 
bijdrage doen vanaf €1.00 (QR is aanpasbaar), deze is 
meer dan welkom voor de stichting! 
 
Help mee, doneer en steun de strijd tegen littekens! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ron Bult (ron_bult@hotmail.com)  
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Vandaag zijn we in het Lion en Safaripark geweest en 
een twee uur durende rondrit door dit park gemaakt in 
een speciale kooi safari-truck.  Alhoewel de dieren in 
dit park in gevangenschap leven en voer krijgen van 
de verzorgers. Het is wel gegarandeerd dat de dieren 
heel dicht bij de auto’s en de open getraliede trucks 
komen. Dit hebben we heel goed kunnen zien. De 
leeuwen werden juist gevoerd toen we in de truck aan 
kwamen rijden, erg indrukwekkend.  
 
Pilanusberg, 18 augustus, 22 graden Celsius.  
Dat weekend zijn we twee dagen in een Lodge in 
Pilanusberg geweest. Een prachtige lokatie 
met  wondermooi  uitzicht op de Savanne ,in de verte 
omzoomd door hoge bergen. In totaal hebben we vier 
safaries gedaan waarvan 1 om kwart voor zes in de 
vroege ochtend. Het was nog helemaal donker en erg 
koud. We kregen dekens mee om een beetje warm te 
blijven in de open en getraliede safari truck. 
Langzamerhand begon het licht te worden en ik zag de 
hemel oranje kleuren en de zon op komen over de 
bergen en over de Savanne van dit mooie Zuid 
Afrikaanse land. Mijn gedachten gingen terug, terug 
naar toen,18 augustus 1966 toen m.n dochter Gonda 
werd geboren in Huize Tavenier in Groningen. Ook 
omstreeks vijf/zes uur in de ochtend bij het opkomen 
van de zon. Aurora, dageraad, de geboorte van een 
nieuwe dag en de geboorte van een 
nieuw  mensenkind, mijn kind. En ik moest denken 
aan het gedicht: Iris, van Jacques Perk.…..“Ik ben 
geboren uit zonnegloren en een zucht van de ziedende 
zee”. Die omhoog is gestegen op wieken van regen…
enz. Prachtig omschreven met mooie poëtische 
woorden en zinnen.  
  
Tegen negen uur waren we weer terug in onze Lodge 
en er stond een heerlijk ontbijt voor ons klaar. Zo 
kwamen we langzamerhand weer een beetje op 
temperatuur want ondanks de dekens waren we naar 
ons gevoel een beetje onderkoeld. s ’Avonds en in de 
ochtend dan kan het erg  koud zijn op de Savannes van 
Zuid Afrika.  

19 augustus. De 
middag Safari was 
grandioos. De 
chauffeurs van de 
getraliede en open 
safari wagens  (soms 
wel 10 trucks) hebben  
onderling contact en  

geven bijzondere gebeurtenissen in het park aan elkaar 
door. Zo kreeg onze schaufeuse een berichtje dat twee 
cheetah’s een flinke Impala hadden gedood en nu druk 
met hun prooi aan het eten waren. Er was voor ons een 
pauze ingepland om wat te drinken en te snacken maar 
die hebben we overgeslagen en met flinke snelheid 
naar de bewuste plek gereden. We slingerden in de 
open gekooide Safari truck alle kanten op want het 
zijn maar eenvoudige natuur weggetjes en de veren 
van de open Truck niet meer zo geweldig. Mn zoon 
werd zelfs twee keer van zn zitplaats gelanceerd en 
kwam op de vloer van de wagen terecht.   

En ja hoor, er waren reeds vele Safarie trucs ter 
plaatse en vlak naast de weg zagen we de twee 
Cheetachs met bebloede koppen volop aan de 
maaltijd, een stevige Impala bok. Ze gingen zelfs nog 
even staan om naar al die trucs te kijken maar gingen 
al gauw verder met het verorberen van hun prooi.  
 
De zon zakte reeds naar de horizon en dan is het ook 
meteen donker en kouder. Er was op elke zitplaats van 
de open Safari Truck een deken neergelegd en die 
deden we om ons heen. Het was donker, we gingen 
terug naar een Lodge waar ze een “Braai” hadden 
voorbereid. Dit is een grote barbecue met allemaal 
lekkere hapjes en drankjes en er lag reeds lekker vlees 
op het vuur. In het midden was een groot vuur 
aangelegd zodat iedereen er lekker warm omheen kon 
zitten.  Van ver begon er tromgeroffel tot ons door te 
dringen…… distant drums from far away! De muziek 
kwam dichterbij en een groep Afrikaanse jongeren 
kwam dansend en zingend in originele Zuid 
Afrikaanse kledij een optreden verzorgen voor die 
vele Safari gangers  rondom het grote kampvuur. Het 
was geweldig, de sfeer, de jonge dansers en zangers, 
het kampvuur, het lekkere eten en drinken.  
Het was een avond om nooit te vergeten, daar onder 
die machtige sterrenhemel op de Savanne van dat 
mooie Afrikaanse land.  

Gisteren: 20 augustus. 
Vanuit Johannesburg 
de hele dag wezen 
rijden naar Hazyview. 
De sloppenwijken van 
Johannesburg zijn 
schrijnend om te zien, 
desondanks zijn de 
mensen overwegend 
vriendelijk in de 
omgang. Het deed me  

denken aan een film uit mn jeugd: Tranen over 
Johannesburg waarin een vader om zn zoon treurde 
die was omgekomen in de strijd tussen blank en 
zwart.  Heel veel kleine dorpjes gezien met op de 
kruispunten de bekende kraampjes met fruit, 
groente  en gerookte vis maar ook de auto workshops, 
de kappers en de kleding verstellers met een oude trap
-naaimachine.  
 
We zijn bij laatstgenoemden nog wezen kijken. De 
mannen maakten nieuwe kleding uit reeds gereed 
liggende lappen stof. We mochten foto’s maken en 
gaven ze wat geld.  
 
Tenslotte was ik ook jarenlang werkzaam geweest in 
de kleding makerij/verstellerij voor de minder 
bedeelden op Groot Bronswijk, verre collega’s dus die 
zo geld probeerden te verdienen voor hun 
levensonderhoud.  Naarmate we noordelijker trokken 
verdwenen de (vaak illegaal) krottenwijken. 
Krottenwijken waarvan wij dachten, hoe kunnen daar 
nog mensen leven, niet te bevatten!  
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21aug. Vandaag een heel andere dag, we hebben de 
Panoramaroute gereden, een route van bijna zes uur 
met vooral in de laatste paar uur het ene uitzicht nog 
mooier dan het andere. Op een gegeven moment 
werden verzadigd van al het moois en zijn we tegen 
een uur of drie naar onze Lodge vertrokken, een 
overigens geweldig mooie Lodge aan het meer met 
prachtig uitzicht en omgeven met veel bloemen in de 
omliggende tuinen.  
 
Het Kruger National Park.  
Een van de bekendste plekken van Zuid Afrika is het 
Kruger National Park. Met een afmeting van 20.000 
vierkante kilometer is het half zo groot als Nederland. 
Er word wel gezegd, dat als je het Kruger park niet 
hebt gezien dan ben je niet in Zuid Afrika geweest! En 
werkelijk het overtrof onze stoutste verwachtingen, ja 
het Kruger park moet je gezien hebben. In dit park zijn  

Ook de rivieren waren zo goed als opgedroogd. Deze 
rivieren en waterpoelen bleken tijdens onze rit heel 
waardevol. Aan de start van de route was er bijna 
geen leven te vinden maar toen we een weg volgden 
langs de rivier, vonden we vele  kuddes dieren, 
olifanten die juist uit het water kwamen en voor en 
achter onze auto de weg overstaken, ja we zaten er 
midden in. Buffels die juist op weg waren naar dat 
verfrissende water en zich er lekker in lieten zakken, 
giraffes, impalas, nijlpaarden, krokodillen, groepen 
apen, zebra’s en leeuwen die languit in de schaduw 
van het struikgewas lagen te slapen.. Ook het laatste 
dier van de big 5 (de luipaard) hebben we hier kunnen 
spotten. Het was een zeer warme dag, 38 graden en 
veel beesten zochte verkoeling in de rivier of wat er 
nog aan water in stond. Wij hadden in de auto de 
airco op volle toeren staan.  Het was een 
onvergetelijke ervaring. 
 
22 augustus. Vandaag verkassen we naar Kaapstad 
met een binnenlandse vlucht vanaf Nelspruit AirPort 
(MQP) Hier hebben we onze trouwe Izusu 
overgedragen aan Europacar. Na inchecken ging het 
richting gate 2 (van 2) en verder te voet het toestel in. 
Na een vlucht van 2,5 uur landden we in Kaapstad. 
Deze keer een self catering appartement, dus niet de 
luxe van een geserveerd ontbijt; we zullen zelf iets 
moeten regelen de komende paar dagen in Kaapstad.  

ook veel verblijven 
waar je kunt 
overnachten, wij 
maakten een dag-
trip door een deel 
van het park op 
eigen gelegenheid 
met onze huurauto. 
Dat het winter was 
in Afrika was 
duidelijk aan de 
natuur te zien.  Veel 
uitgedroogd dor en 
geel gras  en 
gevallen blad van 
de vele struiken en 
bomen.  

 23 augustus. Cape Town of Kaapstad. We waren al 
vroeg uit de veren en rond negen uur in de auto op weg 
naar Boulders Beach via Simons Town. De route loopt 
via Paradise Road rond de Tafelberg en kent mooie 
vergezichten maar het mooiste moest nog komen. 
Boulders Beach is bekend om zijn pinguïn kolonie die 
jaren geleden vanuit Antarctica is overgekomen en zich 
hier hebben gevestigd. Erg geinig om te zien en er 
waren zelfs nog kleintjes wat te zien was aan hun 
donzige veertjes. Daarna zijn we naar Kaap de Goede 
Hoop gereden. Het was schitterend weer met een flinke 
straffe wind wat zorgde voor enorme golven en mooie 
contrasterende luchten. Het is niet te beschrijven wat je 
voelt als je op dit punt staat en al helemaal niet voor te 
stellen hoe Nederlanders de potentie zagen van de 
‘Kaap’ en  deze hebben ontwikkeld. De onstuimige 
golven beukten meedogenloos en huizen hoog tegen 
deze eeuwenoude verweerde rotsen. Na een lunch op de 
Cape heeft kleinzoon Thijs het stuur overgenomen en 
ons zo door het park gereden. Het verkeer rijd er links 
en dat was soms een dingetje. We reden vervolgens via 
Chatman’s Peak en de 12 Apostelen, dit is een 
bergketen vlakbij de Tafelberg. Het was een 
memorabel mooie dag met ongelofelijk mooie 
vergezichten. We hebben deze dag samen bijzonder 
veel genoten.  
 
24 augustus. Waterfront en Tafelberg. De dag begon 
wat grauw en koud maar al gauw  brak de zon door en 
pakten we een Cappuccino op een terrasje in 
Waterfront. Daarna veel souvenir winkeltjes bekeken 
en gezien. Van dat  geslenter werden we wat moe en 
streken we neer langs de gezellige boulevard . We 
besloten een tochtje op de Atlantische Oceaan te 
boeken op een soort van Piratenschip samen met een 
grote groep jongeren die verkleed en met gekleurde 
pruiken aan boord gingen. De afvaart ging voorspoedig 
en gepaard met veel piraten muziek maar al gauw 
kwamen we in een woelige zee met metershoge golven 
terecht. Ja dat was wel even heftig! Bij terugkomst 
bemerkten we dat de lucht rond de Tafelberg was 
opgeklaard en zijn we zo snel als we konden naar de 
entree van de kabelbaan gereden die ons naar de top 
van de Tafelberg zou brengen. De mensen zijn er zeer 
behulpzaam en erg aardig en we werden aan alle kanten 
geholpen. Boven aangekomen was het erg fris maar het 
uitzicht… geweldig!, niet voor te stellen zoals je naar 
alle kanten kilometers ver kunt kijken. Grandioos om 
dit mee te maken. We hebben er nog een rondje 
gewandeld en na een uurtje boven zijn we weer met de 
kabelbaan afgedaald. Thijs had een restaurantje 
uitgezocht aan het strand van Kaapstad en we hebben er 
heerlijk gegeten. We hebben de dag afgesloten met een 
wijntje/biertje en daarmee sluiten we ook Kaapstad 
langzamerhand af. Morgen op walvisjacht in 
Hermanus.  Deel 2 wordt volgende week geplaatst. 
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