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Oproep 

Wie heeft er nog een technisch goede damesfiets staan 
die over is en die deze voor weinig geld of het liefst 
gratis beschikbaar zou wil stellen? 

Diegene mag dat melden bij mij Janita Ploegh de 
Dorpsondersteuner. Tel: 06 - 11 90 22 50 of 
dorpsondersteuner@vnwagenborgen.nl 

Jaargang 36 week 19 nummer 18                                  Maandag 5 mei 2025 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

Uitnodiging ledenvergadering 
 
Algemene Ledenvergadering van het Vrijwilligers 
Netwerk Wagenborgen. Deze vindt plaats op 
dinsdag 20 mei 2025 om 19.30 uur in de 
Ontmoeting.  
  
Agenda: 
1. Opening  
2. Vaststellen agenda  
3. Mededelingen  
4. Verslag ALV d.d. 14-05-2024  
5. Jaarverslag van de secretaris  
6. Financiën:  

6.1 Rekening en verantwoording 2023  
6.2 Verslag kascontrolecommissie  
6.3 Verlenen décharge  
6.4 Benoeming kascontrolecommissie  
6.5 Begroting 2024  

7. Bestuur:  
Aftredend en herkiesbaar: Marina Hidding, 
José Dijkstra en Somi Sleijster  

Pauze 
8. Verslag dorpsondersteuner   
9. Rondvraag  
10. Thema sprekers:  

Monique Veldt  - DOS                                  
Ger Twickler      - Dementie en Verkeer   
 

Mocht u van tevoren de vergaderstukken willen 
ontvangen, dan kunt u bellen naar Ria Jager  
Tel.nr.  06-16354989 of mailen naar 
ria.jager@hotmail.nl.  

Introductie beweegcoach 

Beste inwoners van Wagenborgen en omgeving, 

Mijn naam is Gerrit Babois en ik ben de beweegcoach 
binnen de gemeente Eemsdelta. In mijn rol als 
beweegcoach ondersteun ik inwoners bij het vinden van 
een passend sport- en beweegaanbod. Ik help mensen 
om actief te blijven door samen te kijken naar de 
mogelijkheden en het overwinnen van obstakels die 
deelname aan sport of beweegactiviteiten in de weg 
staan.  

Om die reden is er in de Steunhörn een beweegloket 
opgezet. Dit loket biedt een laagdrempelige manier voor 
inwoners van Wagenborgen en omgeving om vragen te 
stellen over sport en bewegen. Of je nu op zoek bent 
naar specifieke informatie of niet weet waar je moet 
beginnen, het beweegloket biedt ondersteuning. 

Heb je vragen of wil je meer weten? Mail of bel om een 
afspraak te maken. Geen afspraak? Kom dan gerust 
langs, maar het kan zijn dat je moet wachten! 

Locatie: De Steunhörn, Hoofdweg 33, 9945 PB 
Wagenborgen. 
Wanneer: Elke laatste dinsdag van de maand van 10:00-
12:00 
 
Voor meer informatie of specifieke vragen kun je 
contact met mij opnemen via onderstaande gegevens. 
Mobielnummer: 06 - 83175372 
Email-adres: g.babois@hvdsg.nl 

Uitslag Sjoelen 30 april.  
 

De volgende sjoelavond is op 14 mei 

1.  G. Zomerman              
2.  J. Poort   
3.  D. Wezeman       
4.  J. Goudberg     
5.  E. Schaub        
6.  J. Schaub            
7. F. Spoelma  
8. M. Zeevaart 
9. W. Greven 
10. M. de Vries 
11. Ingrid Star 
12. E. Brons                       

Dames Heren 

929 
888 
877 
848 
843 
841 
795 
781 
765 
739 
736 
631 

1.  A. Stam 
2.  L. Eisenga 
3.  G. Poortinga 
 

922 
915 
860 
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 06 23 89 36 43 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning           Sanne van Os     
Bert Krol    
 

Fotograaf: Marc Zijlstra 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 0596 541911 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 3,00 
H’tje (te koop)           € 2,50 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.45 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 11 mei  
09:30 uur  Prop. Schep   
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 11 mei 
 

11:00 uur ds. R. Poede 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 
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Fietsmaatjes 

Op 7 en 10 mei van 13.00-15.00 uur komen er 2 
elektrische duo-fietsen van fietsmaatjes Eemsdelta 
om onze dorpsbewoners kennis te laten maken met 
fietsmaatjes.  

Kom op deze dagen naar het Groot Bronswijk terein 
in de buurt van de school om deze duo-fiets uit te 
proberen samen met een vrijwilliger. We hebben dan 
ook vrijwilligers nodig die samen met een 
dorpsbewoner een rondje op het Groot- 
Bronswijkterrein willen fietsen. 

Wie zou dit willen doen? Diegene mag zich melden 
bij Janita Ploegh, de Dorpsondersteuner.                     

Email: dorpsondersteuner@vnwagenborgen.nl 
Tel: 06-11 90 22 50 
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Dorpsagenda 
 
t/m 3 mei: Tentoonstelling laatste oorlogsdagen en 
bevrijding Groot Bronswijk 
4 mei: Herdenkings-ochtendgebed-viering in Petruskerk, 
09:30 u. 
4 mei: Dodenherdenking bij de gedenksteen 
5 mei: Bevrijdingswandeling door Wagenborgen 
5 mei: Vrijheidsmaaltijd 
6 mei: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
6 mei: Delegatie Pipe and Drum band op bezoek in 
Wagenborgen 
6 mei: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema aanwezig in 
de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
6 mei: koffieochtend en info IMG in de Steunhörn, 10:00
-11:00 uur 
12 mei: Bakkie Troost in de Steunhörn. 10:00 – 12:00 u. 
14 mei: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
20 mei: Algemene ledenvergadering VNW. 19:30 u. in 
de Ontmoeting. 
21 mei: Oud Papier-actie Wagenborger Boys. Vanaf 
18:30 u. 
26 mei: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
27 mei: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
3 juni: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema aanwezig 
in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
4 juni: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 
 
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of een 
vrijwilligerstaak in het dorp. 
 
Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken, 
Menterne, 14:30 u. 
 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke donderdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 10:00 u. 
 
Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:15 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke vrijdagmiddag: Rummikub in Menterne, bij goed 
weer Jeu de Boules 14:00u. 
 
Elke maandag, woensdag en vrijdag, 19:00 u. 
Hardlooptraining de Fietsende Hardloper. Vanaf 
Hoofdweg 23. Iedereen kan meedoen! 
 
Elke eerste woensdag van de maand (m.u.v. de 
vakanties) inloopmoment NCG in de Steunhörn, 09:00 – 
12:30 u. 
 
Computerhulp kan telefonisch aangevraagd worden via 
het nummer van VNW-dorpsondersteuning (Janita), of 
door een mailtje naar computerhulp@vnwagenborgen.nl 
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Koninklijke Onderscheiding 
mevrouw T. Brouwer-Pijper 

 
Dorpsgenoot Mevrouw Brouwer-Pijper is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij heeft zich 
vele jaren op bijzondere wijze maatschappelijk 
onderscheiden.  
 
Nu nog is zij bijzonder actief als vrijwilliger bij 
historische vereniging Bie ’t Schild. Waar zij een 
bijdrage levert als redactionele ondersteuner van het 
tijdschrift Bie ’t Schildt. Hiervoor deelt ze 
ongebreideld haar kennis over de dorpen Siddeburen, 
Tjuchem en Wilderhof, alsook Hellum en 
Schildwolde. Door haar enorme gedrevenheid en 
belangstelling voor alles wat geschiedenis is en haar 
passie om dit met zoveel mogelijk mensen te delen, 
wordt van haar kennis graag en veel gebruik gemaakt 
binnen de vereniging. Bovenal is ze een gepassioneerd 
schrijfster in zowel de Nederlandse taal als in het 
Gronings, een ware ambassadeur. Over waargebeurde 
(oorlogs)verhalen, kan ze uitvoerig en gedetailleerd 
vertellen dan wel schrijven. Mede hierdoor zullen 
deze verhalen nooit verloren gaan. 
 
Sinds 2009 is mevrouw commissielid van de PKN-
kerk te Wagenborgen waar zij o.a. lid is van de 
commissie Liturgisch Bloemschikken en 
initiatiefneemster is van het koffiedrinken na afloop 
van de zondagse eredienst. Ook was ze 
initiatiefneemster van het realiseren van een 
gedenkplaat gedenkplaat en herinneringsstenen t.b.v. 
overleden kerkleden die bovendien jaarlijks worden 
herdacht op herinneringszondag. Tevens coördineerde 
ze het Lied van de Maand en introduceerde ze het 
Favoriet Kerklied onder de kerkbezoekers. In de 
periode 2010-2018 was ze Commissielid Bijzondere 
Erediensten waarin ze o.a. de taak had predikanten en 
koren te benaderen t.b.v. de invulling van 
kerkdiensten. 
 
Vanaf 2017 is mevrouw voorzitter van de 
Vrouwenkring, voorheen Nederlandse Vereniging 
voor Plattelandsvrouwen. Dit is later opgegaan in 
Vrouwen van Nu. Gaandeweg kwamen er 
bestuurstaken op haar pad zoals het notuleren van 
vergaderingen. Geen geringe opgave voor iemand die 
een gehoorhandicap heeft, maar daarvan niets wil 
laten merken. Nooit opgeven, altijd volop inzetten en 
doorgaan tot de afd. Vrouwen van Nu Wagenborgen 
om financiële redenen ophield te bestaan.  
 
Het stoppen van Vrouwen van Nu betekende dat een 
grote groep vrouwen verstoken zou worden van een 
eigen belangenvereniging. Mevrouw Brouwer en 
enkele andere dames besloten: ‘dan doen we het zelf! 
‘ en startten een damesgroep genaamd Vrouwenkring 
per 1 januari 2017. Vanaf dag 1 tot nu is mevrouw 
Brouwer bestuursvoorzitter en gedurende geruime tijd 
tegelijkertijd secretaris omdat niemand anders de 
secretariaatsfunctie ambieerde. 
 
 

Ook is mevrouw Brouwer vanaf 1980 betrokken bij 
Stichting Dorpsbelangen Wagenborgen. Waar zij mensen 
weet te stimuleren en te enthousiasmeren hetgeen een 
positieve invloed heeft op de gemeenschapszin door bij te 
dragen aan uiteenlopende ‘dorpse activiteiten’, zowel 
kerkelijke als niet kerkelijke. Zo ook werkte mevrouw 
Brouwer vanaf 1984 met veel enthousiasme mee aan de 
herdenking – en bevrijdingsactiviteíten. 
 
ln 2019 nam mevrouw Brouwer het initiatief om naast de 
‘maple leaf’ een bermmonument te plaatsen ter 
nagedachtenis aan de 19 gevallen Canadese bevrijders in 
de dagen voordat Wagenborgen werd bevrijd op 23 april 
1945. Bij de provincie Groningen heeft mevrouw 
Brouwer ervoor gezorgd dat toestemming werd 
aangevraagd en verkregen voor het gebruik van het 
grondgebied aan de Stolderij net buiten Wagenborgen. Ze 
heeft ervoor gezorgd dat subsidie werd aangevraagd en 
toegezegd. Ze zorgde voor extra grond, een zwerfkei, 
hekwerk alsmede een gedenksteen dat gegraveerd moest 
worden. Door veel zelfredzaamheid en met behulp van 
enkele dorpsbewoners, is dit allemaal gebeurd. Ook was 
mevrouw betrokken bij het project om straatnamen 
vernoemd naar Wagenborger verzetsstrijders, te voorzien 
van toevoegingen. 
 
Vanaf 2020 is mevrouw Brouwer interviewer bij 
dorpskrant Op de Hoogte. Waar mevrouw een bijdrage 
levert door het interviewen van dorpsgenoten, zij is in 
staat de Wagenborgers de mooiste verhalen te laten 
vertellen en deze op papier te zetten. Waaronder 
gedurende 5 weken verhalen over de oorlog, opgetekend 
uit de monden van een tiental Wagenborgers. 
 
Ook was zij vanaf 2006 betrokken bij Werkgroep 
Kindertehuis Casa Lumia te Roemenië. Samen met haar 
echtgenoot en dorpsbewoners verzamelden en verkochten 
zij 2e hands spullen, ze verkochten zelfgemaakte 
kerstkaarten, en er werd geld verkregen en gedoneerd aan 
de Stichting ter doorzending aan Roemenië. Mede 
dankzij deze steun kan het Casa Lumia project, een 
sociaal centrum met een kleuterschool, buitenschoolse 
begeleiding en sociale ondersteuning voor moeders, tot 
op heden haar werk doen. 



Pagina 6 

Ontvoering of droom? 

Had ik het allemaal gedroomd? Nee het was pure 
realiteit wat me op die vrijdag van de 25e april 2025 is 
overkomen. Mn oudste dochter Lucy had een verrassing 
voor mij. Ik was immers zo teleurgesteld dat de 
organisatie van Keep them Rolling het niet zag zitten om 
op 5 mei ook door Wagenborgen te rijden. Zo jammer. 
Want zeg nou zelf, die oude voertuigen uit de oorlog die 
zorgen voor de juiste sfeer op zo.n dag. Ze geven je het 
gevoel dat de Canadezen er aan komen en we eindelijk 
bevrijd worden. Dat zou toch geweldig zijn? Helaas de 
organisatie kon daar niet aan voldoen. 

Lucy had ons aangemeld voor een ‘mini’ Keep them 
Rolling tour met een stuk of vijftien voertuigen die een 
stukje sfeer kwamen brengen in een dorp op het Hooge 
Land. Verzamelpunt was in Appingedam. Ik zei: dan 
moeten we we wel een beetje gekleed zijn in de sfeer 
van de bevrijding, in het oranje. Lucy had nog tulpen en 
een Canadese vlaggetje. Ik nog gauw naar een winkel 
die iets in oranje in de aanbieding had, ja warempel, een 
mooi fel oranje fleece stof. Daaruit konden precies twee 
mooie sjerpen genaaid worden, eentje voor mn dochter 
en eentje voor mij. Thuis gekomen direct achter de 
naaimachine en er mee aan de slag en het lukte allemaal 
prima. Ziezo, ze lagen klaar voor morgen als we van mn 
huis opgehaald werden. 

25 april, half tien, de bel ging…………… 
ringggggggggggggg!!!! En jawel er stond een oude 
originele jeep voor de deur, een echte Willy.s Jeep, zoals 
ze genoemd worden. En de chauffeur hij was in vol 
ornaat. Nou, daar was meteen al een puntje, hoe kom ik 
in die jeep, er zaten geen deurtjes in maar ik slingerde 
mn oude benen binnen boord, trok mn mooie oranje 
sjerp in de plooi en Lucy nam plaats achterin. En daar 
gingen we, op onze ‘mini Keep them Rolling tour’. Eerst 
over Wilderhof waar ooit in de oorlog mijn wiegje stond. 
De chauffeur/soldaat maakte nog een paar foto.s en toen 
sprong hij als een jonge soldaat weer achter het stuur. 
Ook nog even langs het huis no 6 aan de Weereweg 
waar ik het grootste deel van mn jeugd doorbracht. 
Onderweg zwaaiden veel mensen naar de jeep en zijn 
chauffeur met de beide dames in hun mooie oranje 
sjerpen, wat een plezier. De oude jeep rammelde soms 
wat als hij over de verkeersdrempels reed en in de 
bochten moest ik me goed vast houden om niet uit de 
jeep te slingeren want er zaten geen veiligheidsgordels 
in. Die waren er in de oorlog nog niet. 

Maar we moesten nu de rest van de groep ook gaan 
oppikken die in het centrum van Appingedam zouden 
verzamelen en op ons zouden staan te wachten. De jeep 
reed de Wijkstraat binnen, naar de grote Nicolaaikerk en 
op het plein voor de kerk werden we al opgewacht en 
gefilmd door meerdere mensen.  

 

 

Komt vast van onze mooie oranje sjerpen dacht ik zo en 
wat leuk dat we hier een koffiestop hebben. We werden 
verwelkomd en binnen genodigd in de Franse School. 
Het zaaltje zat vol en niemand zei iets. En er kwam ook 
geen koffie. Wel kwam burgemeester Visser binnen. Hij 
wenste ons allen een goede morgen en nog zoiets meer. 
Toen zei hij dat we twee aan twee in gelid de kerk in 
zouden gaan en dat onze plaatsen werden aangegeven 
met onze naam op de stoelen en we daarop plaats 
moesten nemen. Ik begreep er niets van. Lucy was 
gespannen en zei niets, ik dacht nou misschien is er wat 
bijzonders of leuks in de kerk te zien of te horen en 
kunnen we dat ook nog even meepikken en daarna onze 
mini Keep them Rolling tour vervolgen naar dat dorpje 
op het Hoogeland. De deur zwaaide open en we 
kwamen in de kerk, een muziek gezelschap speelde 
prachtige muziek en we liepen in gelid, twee aan twee 
naar binnen in een kerk vol met mensen. Ik weet niet 
eens meer of de mensen klapten, maar denk het wel 
want iedereen stond. En Lucy moest lachen en ik zag 
Arnold staan filmen en veel lachende Wagenborgers en 
zo liep ik met mn mooie oranje sjerp naar mn zitplaats 
voorin de kerk. Ik dacht nog wel, ik zit op een prachtig 
plekje mooi vooraan maar waarom ik daar moest zitten, 
ik had werkelijk geen idee. Ook had ik het levensgrote 
spandoek met daarop: Lintjesregen in de gemeente 
Eems Delta 2025, niet gezien. Ik zag alleen die vele 
lachende en staande mensen. 

Toch mn jas met mooie sjerp maar uit doen dacht ik, 
veel te warm die winterjas hier in de kerk. Lucy had nog 
kans gezien om snel haar jas en sjerp uit te doen voor 
we naar binnen liepen, ja die wist van de hoed en de 
rand. Ik had geen flauw idee en hing mn jas achter op 
mn stoel en wat zag ik daar? Mn kinderen, 
schoonkinderen en kleinkinderen met aanhang, ze 
waren er allemaal!! Langzaam kwam ik tot het besef dat 
ik in de val zat en vluchten niet meer kon. Ik zei tegen 
Lucy: ik ben daar toch niet bij he? Ze moest er zo om 
lachen, mn haren waren nog verwaaid door de tocht in 
de open Jeep. Zacht fluisterde ik: mn haar Lucy, hoe zit 
dat? Kun je het een beetje fatsoeneren? Achter mij 
moesten ze lachen, ja eindelijk trok de mist in mn hoofd 
op en begreep ik wat er ging gebeuren. 

Als tweede was ik al snel aan de beurt en ja daar kwam 
een grote foto van mij, zittend op onze zitmaaier in de 
tuin op het grote scherm in! de kerk te voorschijn. En de 
burgemeester begon aan zijn speech, een heel verhaal 
met een hele lijst van activiteiten die ik als vrijwilliger 
voor de mensheid had gedaan. De burgemeester zei 
nog: wat een lijst mevrouw! En dan die magische 
woorden: het heeft Zijne Majesteit Koning Willem 
Alexander behaagd u te benoemen tot Lid in de orde 
van Oranje Nassau. Het werd me haast teveel maar 
gelukkig ik kreeg me weer onder controle, ging staan en 
nadat de burgemeester de prachtige speld op mn 
bodywarmer had bevestigd bedankte ik de 
burgemeester. 

Vervolg op pagina 7 
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Indrukwekkende opening 
"Groot-Bronswijk in 

Oorlogstijd" 

Onder grote belangstelling werd op zaterdag 26 april, 
de expositie om 14.00 uur geopend door mevr. Gezien 
van Antwerpen-Zandinga. Dat gebeurde door het 
doormidden-knippen van een rood-wit-blauw lint. 
Voorafgaand aan deze handeling werd zij van huis 
opgehaald en in een jeep uit 1943 naar de wachtende 
menigte op het plein voor het "Historisch Centrum 
Groot-Bronswijk" gereden. 

Nadat er enkele woorden van welkom werden 
gesproken en kort werd uitgelegd wat de aanwezigen 
konden verwachten werden de deuren opengezet voor 
de vele belangstellenden. Onder het genot van een 
welkomst-drankje en een oranje-soesje werden vele 
handen van oud T.C.L.ers en Groot-Bronswijkers en 
natuurlijk inwoners uit ons dorp geschut. 
Herinneringen en ervaringen van toen werden 
uitbundig gedeeld. 

De prachtige maquette van de "Stichting", situatie april 
1945, werd met bewondering bekeken. Informatie over 
het leven en werken en over de laatste oorlogsdagen 
op de "Stichting" werden met grote belangstelling 
gelezen en besproken. Verschillende bezoekers gaven 
aan, in de loop van de volgende dagen, de expositie 
nog een keer te bezoeken. "Er is zo veel te zien en 
kennis op te doen over ons ziekenhuis in oorlogstijd", 
zei iemand bij het verlaten van het "Historisch 
Centrum Groot-Bronswijk". 

Ja dat mij dat allemaal overkwam het was niet te 
bevatten. En dat voor dingen die ik zo graag doe en 
deed. Waar ik mijn energie en plezier uit kan halen. 
Waar ik voldoening in vind. Was dat nou zo 
bijzonder? Ondanks de slagen van het leven die diepe 
wonden in mijn hart hebben achtergelaten vond ik 
toch weer nieuwe levenskracht om verder te gaan. 
Zoals een bloem zich opricht naar de zon zo heb ik 
mijn weg gevonden om toch te kunnen- en te mogen 
genieten van de mooie dingen in het leven. 

Willie en Gonda, m’n man en m’n kind, wat heb ik ze 
beiden gemist op dit voor mij zo bijzondere moment 
en zo gedenkwaardige dag van 25 april 2025. Wat had 
ik ze graag bij me gehad en wat zou ik ze graag 
vertellen van dit gebeuren. Toch kan en moet ik 
dankbaar zijn voor zoveel waardevolle dingen in mijn 
leven. Zoals o.a. de vele lieve en behulpzame mensen 
om me heen. 

Nu ik dit schrijf is het in mijn woonkamer een zee van 
bloemen. Mooie kaarten met felicitaties. Vrijdagavond 
tijdens het bevrijdingsconcert hier in Weerland zoveel 
felicitaties mogen ontvangen. En zaterdagmorgen 
stond muziekkorps In Corpore hier opgesteld voor 
mijn deur. Er volgde een prachtige aubade en ik 
genoot ervan. 

Het Grunnen.s Laid schalde over de Hoofdweg, 
voorbijgangers bleven staan luisteren en ik zong mee 
want het was immers mijn taal, mijn moedertaal. De 
taal die me zo vertrouwd is en waar ik zo van hou. 
Daarna het Wilhelmus, dat ik nu voor het eerst als Lid 
in de Orde van Oranje Nassau, vol ontroering heb 
meegezongen. Na afloop werd ik door alle corpsleden 
gefeliciteerd! Het was geweldig en overweldigend. 

Het was als een droom die begon, samen met mn 
oudste dochter voor een ‘zogenaamde’ mini tour van 
Keep them Rolling in een oude Willy’s leger jeep en 
eindigend in een warm muzikaal onthaal in de 
prachtige Nicolaikerk in Appingedam om in het bijzijn 
van m’n kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en 
aanhang en vele lieve mensen, ik de versierselen 
mocht ontvangen die horen bij Het Lid zijn in De 
Orde van Oranje Nassau. 

Lieve mensen, ik wil jullie allen hartelijk danken voor 
zoveel liefde en genegenheid, de felicitaties, de 
bloemen, de kaarten, de appjes en de telefoontjes! Ik 
ben ontroerd en dankbaar voor deze prachtige en 
onvergetelijke dag! 

Trijnie Brouwer-Pijper. 
Wagenborgen. 
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Van dit boekje, waarin de geschiedenis van de  
Tweede  Wereldoorlog en de oorlogshandelingen in 
Wagen-borgen zijn opgetekend, zijn nog enkele 
exemplaren verkrijgbaar.  
 

De prijs bedraagt  € 10,= 
 

Te bestellen via tel 0596 541911 of via E mail 
opdehoogte1@hotmail.com 

Vrouwenbijeenkomst bij Thuis 
verbindt culturen en   

stimuleert taal 

Op vrijdag 23 mei organiseert Cadanz Welzijn een 
inspirerende en laagdrempelige bijeenkomst voor 
vrouwen uit Delfzijl en omgeving. Van 10.00 tot 
12.00 uur zijn vrouwen welkom bij Thuis, Ede 
Staalstraat 5, Delfzijl, om elkaar te ontmoeten, 
ervaringen te delen, culturen te leren kennen en samen 
Nederlands te oefenen. De bijeenkomst richt zich op 
verbinding, gezelligheid en actief meedenken over 
gezamenlijke activiteiten. Er wordt gezorgd voor een 
hapje en een drankje, en er is volop ruimte voor 
gesprek en ontmoeting in een ontspannen sfeer. 

Cadanz Welzijn hoopt hiermee een ontmoetingsplek te 
bieden waar vrouwen elkaar versterken, ongeacht 
achtergrond of taalniveau. Iedereen is welkom. 

Datum: vrijdag 23 mei 2025 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Locatie: Thuis, Ede Staalstraat 5 Delfzijl 
Toegang: gratis 
Voor meer informatie: p.burggraaf@cadanzwelzijn.nl 
of telefonisch 0596-745024 

Grandioos Bevrijdingsconcert 
In Corpore  

 

Als onderdeel van de vele activiteiten rondom 80 jaar 
bevrij ding in Wagenborgen, droeg muziekvereniging In 
Corpore hier aan bij met een Bevrijdingsconcert op 
vrijdag 25 april. In een bomvolle sporthal Weerland 
werd samen met het mannenkoor Albatros uit Nieuwe 
Pekela stil gestaan bij 80 jaar bevrijding.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het orkest, onder leiding van dirigente Annejet Dijkman, 
bracht weer een gevarieerd programma ten gehore. Het 
concert werd gestart met het prachtige koraal “Abide with 
me”, onlosmakelijk verbonden met het herdenken van de 
oorlogsslachtoffers. Ontroerend waren zeker de werken 
“Schindler’s List” en “Highland Cathedral”, 
respectievelijk begeleidt door een violiste en een 
doedelzakspeler. Het gaf perfect de sfeer en het senti- 
ment weer hoe de bevrijding nog steeds in Wagenborgen 
wordt beleefd.  
 
Na de pauze was het repertoire van het orkest in het teken 
van de bevrijding. Met onder andere nummers van Glenn 
Miller en een medley van Vera Lynn werd 80 jaar 
bevrijding waardig gevierd. Het koor Albatros, met ruim 
40 mannen sterk en onder leiding van dirigent Bouko 
Tiggelaar, bracht ook een gevarieerd programma ten 
gehore, waarbij met name de nummers van Ede Staal 
bijzonder werden gewaardeerd.  
 
Het concert werd mede mogelijk gemaakt door: de vele 
vrijwilligers, Bloemenhuis Vita Nova, Gemeente 
Eemsdelta, Fonds 80 jaar Bevrijding, VSB-Fonds, 
Brandsma de Jong, Groningen Seaports, Makelaardij 
Reilink Vastgoed, Hubo Slochteren, Visrestaurant 
Landman, JV Installaties, Boels Verhuur en de 
Bliksemactie. Foto’s: Heidi de Vries  


