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Jaargang 34 week 1 nummer  1                             Maandag 2 januari 2023 

NIJS in de sneeuw! 
 
In de kerstvakantie hoort het toch te sneeuwen? Dat 
vinden wij van NIJS ook! Dus, korte broek uit de kast, 
en op woensdag 4 januari naar het NIJS paleis, om 
daar lekker in de sneeuw te spelen! We gaan dan 
namelijk heel veel schuim maken om lekker in te 
spelen! En niet een beetje schuim hoor, echt heel veel. 
Dus droge kleren mee en spelen maar!  Uiteraard mag 
je gekke en of leuke kleding aan! 
 
De kinderen t/m groep 3 zijn welkom vanaf 13.30 t/m 
14.30 u. Vanaf 15.00 zijn de kinderen uit de groepen 4, 
5, 6 en 7 welkom.  Er is een jongens en meisjes 
kleedkamer. En denk erom: je kunt nat worden (dus ook 
je schoenen), maar daar is de temperatuur binnen ook 
naar! Als je moet wachten op een broer(tje) of zus(je) 
zijn er in de kantine kleurplaten en is deze ook open 
voor de ouders! 
 
Voor de kinderen van groep 8 en de middelbare school 
hebben we in de avond een schuimparty vanaf 19.30 u. 
Neem je een lijstje met verzoekjes mee? 
 
Uiteraard is deelname zowel overdag als in de avond 
gratis en zorgen wij voor iets lekkers! 

Kersttradities weer in ere gesteld 
 

Het Covid-virus heeft ons behoorlijk in de greep gehad en een lange tijd veel beperkingen opgelegd. Iedereen heeft 
op de een of andere manier hiervan wel een voorbeeld van. Ook tradities hebben hier onder geleden, waaronder de 
kersttradities in Wagenborgen. 
 
Gelukkig hebben we het virus redelijk onder controle en konden de kerkdeuren op Kerstavond weer open. De 
Petruskerk was dit jaar het decor van de viering. Voor een volle kerk werden onder begeleiding van 
muziekvereniging In Corpore vele bekende kerstliederen gespeeld en gezongen. Met als hoogtepunt het 
gezamenlijke Ere zij God op het plein voor de kerk. Het kerstgevoel is voor velen weer terug! 
 
Voor de muzikanten van In Corpore betekende dit weer een 
korte nacht: om 05:00 u. was namelijk de start van de 
traditionele kerstrondgang. Overigens absoluut geen opgave 
voor de muzikanten: ze beschouwen het als een voorrecht om 
hieraan deel te nemen. Van 05:00 – 08:00 u. werd ongeveer 
een afstand van 7 kilometer afgelegd om overal in het dorp de 
kerstliederen ten gehore te brengen. Uiteraard weer in het 
gezelschap van de Kerstman! Voor de inwendige mens werd 
ook gezorgd: bij de fam Zandinga aan de Tonnistil en de fam 
Brouwer aan de Fam. Bronsweg stond de koffie en 
chocolademelk klaar. Na om 08:00 u. het Ere zij God bij de 
Petruskerk gespeeld te hebben, stond er een kerstontbijt in De 
Ontmoeting klaar verzorgd door Trea Zandinga. Een passend 
einde van de rondgang! KK 
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 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar. 
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 0596 541145 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning   Mark Heikens     
Bert Krol    
 

Fotograaf: Marc Zijlstra 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 0596 541911 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 2.75 
H’tje (te koop)           € 1.75 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.40 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 8 januari 
09:30 uur pastor de Vries 
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl  

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 8 januari 
 

09:30 uur pastor Vroom        dienst in Wagenborgen 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 
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Geslaagde Kerstwandeling 
 
Zondag 18 december j.l. werd de 3e editie gehouden van 
de Kerstwandeling gehouden. Een 22 tal figuranten 
vertolkte op verschillende posten in het dorp het 
eeuwenoude Kerstverhaal. Herders, Engelen en Wijzen 
konden rekenen op aandachtig luisterende toehoorders 
waaronder veel kinderen. Keizer en Koning lieten hun 
gezag gelden door o.a. wachters de opdracht te geven 
iedereen te controleren of ze wel passanten waren die op 
reis gingen en geen ongure types. Onlangs een 
zinderende WK-finale op TV, een weeralarm vanwege 
naderde ijzel en ijzige kou, is de organisatie met de 
belangstelling van bijna 140 deelnemers dik tevreden.  
 
Dat het koud was, bleek wel uit feit dat 
blaasinstrumenten van muzikanten langs de route 
bevroren. De nodige vuurkorven konden dit niet 
voorkomen. Na afloop was er warme chocolademelk en 
glühwein in de herberg waar Jozef en Maria met hun 
pasgeboren kindje in de stal te zien waren. Iedereen die 
meegewerkt heeft aan deze editie hartelijk bedankt: 
Figuranten, Hotel de Wagenbergh, muzikanten CBS 
Bierum-Spijk, de adressen waar we posten mochten 
inrichten en de beide kerken. Graag tot volgend jaar. 
  
PS na afloop werd door een aantal mensen gevraagd of 
het mogelijk was om achteraf een gift over te maken 
omdat ze geen contant geld bij zich hadden.. dit kan 
uiteraard nog, rekeningnummer NL55RABO 
0329133160 t.n.v. diaconie Geref.kerk Wagenborgen. 

Batterijen Battle groot succes 
 

De winnaar van de batterijen battle is: OBS de 
Plaggenborg uit Jipsinghuizen (Sellingen). 
De Batterijen Battle was een groot succes, ook bij ons 
op school! Helaas hebben we niet gewonnen, maar we 
hebben wel in 3 weken tijd 723 kilo batterijen 
verzameld met elkaar! Voor elke kilo batterijen krijgt 
de school 0,25 eurocent. Dat betekent dat we 180,75 
euro bij elkaar hebben gekregen, dus dat hebben we in 
elk geval wel gewonnen. Er deden 267 scholen mee, die 
samen in totaal ruim 90 duizend kilo lege 
batterijen hebben ingezameld.  
 
De metalen uit alle ingezamelde lege batterijen worden 
gerecycled, zodat ze niet uit de natuur gehaald hoeven 
worden. Daarna worden er weer nieuwe producten van 
gemaakt, zoals een step of een brilmontuur. Dankzij de 
Batterijen Battle heeft de natuur dus een enorme boost 
gekregen. En daar heeft onze school een belangrijke 
bijdrage aan geleverd. Na de kerstvakantie ontvangen 
we digitaal een certificaat met de door Basisschool de 
Kronkelaar behaalde resultaten. 
 
We willen u allen hartelijk bedanken voor het 
verzamelen van de batterijen! Ook de Spar willen we in 
het bijzonder bedanken, omdat we deze mochten 
gebruiken als inzamelpunt. 
 
 
BS de Kronkelaar. 

Nieuwjaarsgroet 

Dat elke nieuwe dag jullie vrede geven mag en bergen 
van geluk. Het hele jaar, aan een stuk! 
 
Liefs, Willfred, Jesse en Erica Luken.  
G.Boelmanweg 58.  
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Dorpsagenda 
 
4 januari: NIJS in de sneeuw, vanaf 13:30 u. Nijs 
paleis, De Elzen. 
9 januari: Mandala-kleuren in de Steunhörn. 19:30 u. 
10 januari: gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema in de 
Steunhörn aanwezig, 10:00 – 11:30 u. 
11 januari: Breicafe in de “Steunhörn, 19:30 u. 
30 januari: Mandala-kleuren in de Steunhörn. 19:30 u. 
1 februari: Oud Papier-actie Wagenborger Boys, vanaf 
18:30 u. 
1 februari: Breicafe in de “Steunhörn, 19:30 u. 
14 februari: gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema in de 
Steunhörn aanwezig, 10:00 – 11:30 u. 
20 februari: Mandala-kleuren in de Steunhörn. 19:30 u. 
22 februari: Breicafe in de “Steunhörn, 19:30 u. 
 

Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje 
  
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of een 
vrijwilligerstaak in het dorp. 
  
Elke dinsdagmiddag: handwerken Menterne, 14:30 u. 
 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke woensdagmiddag: spelletjes o.a. sjoelen, 
Menterne, 14:30 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke vrijdagmiddag: spelletjes o.a. Rummikub, bij goed 
weer Jeu de Boules 14:00 u. 

Oproep voor de Dorpsagenda  
Heeft u voor 2023 bijzondere activiteiten gepland en 
wilt u dat met de inwoners van Wagenborgen delen? 
Geef dat dan door aan de redactie van Op de Hoogte, 
via mailadres: opdehoogte1@hotmail.com.  
 

Voorbeelden om in de Dorpsagenda te zetten: 
verenigingsactiviteiten, aankondiging van collectes, 
acties enz. 
 

De Redactie 

Website Op de Hoogte 
De website van dorpskrant was een tijdje uit de lucht, 
maar is gelukkig nu weer actief. Bezoek nu de 
vernieuwde site: www.odhw.nl 
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Interview met Albert Klompstra 
 

Op 14 december 2022,  half tien, had ik met Albert Klompstra afgesproken voor een interview. En zoals Albert had 
beloofd, de koffie was reeds klaar aan de Verbindingsweg 17 in Wagenborgen, toen ik aanbelde. We begonnen dan 
ook met een bakje koffie met een lekkere koek. 
 
En dan mijn  eerste vraag: “ Waar kwam je ter wereld Albert?” “Ik ben geboren in maart 1947 in Leeuwarden en ik 
kreeg de naam Albert Klompstra. Mijn ouders waren allebei Friezen, mijn vader kwam uit Bergum en moeder uit 
Dokkum. Mijn moeder diende reeds als elf jarig meisje als dienstmeisje bij de burgemeester van Dokkum, nu niet 
meer voor te stellen. Voor de oorlog was mijn vader schoenlapper.en deed dat later in zijn eigen tijd nog weleens. 
Na de oorlog werd hij kachelslijper. Dat wil zeggen, hij werkte in een fabriek waar gietijzeren kachels werden 
gemaakt. Oa. Bij Fabers Haarden Fabriek. Deze kachels hadden eerst nog vele scherpe randen en kanten en die sleep 
mijn vader er met een elektrische slijpmachine af. Ook ging hij naar energiebedrijven om gastoestellen om te 
bouwen op aardgas.  
 
In Leeuwarden ging ik naar de lagere school en daarna naar het V.G.L.onderwijs, ook in Leeuwarden. En toen ik 
veertien was ben ik in Leeuwarden bij een boekbinderij met werken begonnen. Een dag in de week naar een school 
voor boekbinden in de stad Groningen, 4 jaar lang. Een neef van mij werkte ook in een boekbinderij en hij heeft me 
een beetje gepusht en zo ben ik in het grafisch werk terecht gekomen. 
 
Vanwege broederdienst was ik vrij van militaire dienst. Ik ging bij de Burgerbeschermdienst om kans te maken bij 
de  reserve politie te kunnen komen. Maar de plaatselijke agent heeft dat niet opgepakt. Wel ben ik bij Bescherming 
Zieke Bevolking bezig geweest en kreeg daarvoor een week lang een opleiding in Wieringerwerf. Je leerde touw 
knopen, mensen met een brancard onder alle moeilijke omstandigheden uit huis halen en te vervoeren enz.enz. 
 
En ik was lid van een jeugdvereniging in Leeuwarden en had daar veel contact van mijn leeftijdsgenoten. En daar 
kwam ik ook Alie tegen, een mooi en vrolijk en lief ogend meisje en in mijn beleving het liefste en mooiste meisje 
wat er was. Ik werd verliefd op haar, we kregen verkering en we zijn in 1968 getrouwd, in Leeuwarden. We kregen 
vier kinderen, een meisje en drie jongens. Helaas is Alie acht jaar geleden na een afnemende gezondheid overleden 
en moest ik mijn leven weer op de rails zien te krijgen, dat was moeilijk”. Aan de wand zie ik veel mooie foto’s van 
een lieve lachende Alie, als bruid, moeder en oma, omringd door vele tekeningen en kleurplaten van haar 
kleinkinderen. 
 
Op mijn vraag: ”Wat bracht je in Wagenborgen, of m.a.w. hoe komt een Fries er toe om naar het Groningse 
Wagenborgen te verhuizen?” “Wel”, zegt Albert, “ik had een broer, die hier werkte op Groot Bronswijk en die 
vertelde mij dat er voor mij mogelijkheden waren om als therapeut de inwoners van deze inrichting enige leiding te 
geven met het werken in de papiersector, want er was ook een boekbinderij op deze therapie-afdeling. Het was 
namelijk de doelstelling van de Directie van de Stichting om de bewoners aan een geschikte dagbesteding te helpen, 
dit onder leiding van goede therapeuten die met het werk bekend waren. Ik solliciteerde en werd aangenomen als 
therapeut op deze Boekbinderij. Ook volgde ik cursussen bij o.a. de Directeur dr. A.W. Verhoog in de Psychiatrie en 
de Psychologie. Want je had wel alle dagen te maken met mensen die een psychische storing hadden. Of, zoals ze nu 
zeggen: “een rugzakje hebben”. Bij dhr. B.Appeldoorn kreeg ik scholing in het lesonderdeel houtbewerken. 
 

 
De afdeling Therapie had een contract met een 
koffergrammofoonplaten productie-lijn, waarvan wij de 
interieurs van de koffers gereed maakten door middel van snij 
en lijmwerken, samen met een groepje bewoners van Groot 
Bronswijk die daar wel belangstelling voor hadden en, wij de 
therapeuten,  hielpen ze hierbij om het zo mooi en goed 
mogelijk te doen. Zo’n interieur, zoals we het noemden, werd 
in de L.P. koffer bevestigd en als je die open deed dan zaten 
daar de L.P’s als in een harmonica, mooi in vakken geborgen.  
 
We hebben er heel wat weten af te leveren. En zo hadden deze 
mensen weer een doel en houvast in hun leven en waren ze 
zinvol bezig. Ik heb veel geduld om met deze mensen te 
werken en ze te ondersteunen en dat heb je bij deze mensen 
zeker nodig. Het gaf mij veel voldoening om deze mensen 
weer aan een bezigheid te binden en ze te stimuleren om met 
dit werk bezig te zijn. 
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Maar……….er kwam een zogenaamde reorganisatie op gang op Groot Bronswijk. Een “voorzichtig” genoemde 
“reorganisatie”, wat uiteindelijk het begin zou worden van de totale afbraak- en het slopen van heel  Groot 
Bronswijk. Het was niet voor te stellen!! Groot Bronswijk weg uit het dorp Wagenborgen. Wagenborgen dat was 
vergroeid met Groot Bronswijk, men kon het  eenvoudig niet geloven. In 1973 was uitgebreid het honderdjarig 
bestaan feestelijk gevierd. Maar helaas het was zo en er kwam veel onrust onder de werknemers van Groot 
Bronswijk. Als eerste stap was daar het afbouwen van de terreinbewaking. Veel onzekerheid volgde, welke 
afdeling kwam daarna aan de beurt? 
 
Jawel….dat waren de therapieën of ook wel de arbeidstrainingen genoemd. De bewoners waren niet meer zoals 
voorheen verplicht of geneigd om daaraan deel te nemen. De therapieën zouden worden gesloten, en dat waren er 
vele. Therapie voor eenvoudige houtbewerking, de therapie van de “mattenvlechterij”, de wasknijper therapie, de 
tuintherapie en ga zo maar door. Je kunt je voorstellen dat de zekerheid van ons werk op de tocht kwam te staan. 
Dat we onze gezinnen wel moesten onderhouden dat werd een beetje afgevlakt, maar het kwam er op neer dat we 
moesten uitkijken naar een andere baan. Ik kon er niet meer tegen en het begon te malen in mijn hoofd. Ik kwam 
thuis te zitten en ben nog een tijdje buitenshuis opgenomen om tot rust te kunnen komen zodat het weer rustig in 
mijn hoofd kon worden. Na een periode van opknappen ben ik weer aan een nieuwe baan begonnen, ja weer in 
mijn oude beroep, bij de boekbinderij Abbringh en in de stad Groningen als model-maker. 
 
Als modelmaker kreeg ik dan de opdracht om een mooi- en strak proefmodel te maken dat aan een belangrijk/
voornaam persoon zou worden uitgereikt als eerste exemplaar/boek van een serie. Dit model moest je zelf 
helemaal met de hand ontwerpen en als proefmodel ook van een mooi en stevig omhulsel  voorzien waarvan een 
kant open moest zijn, zodat je daar het boek in kunt schuiven. Dit was echt mooi en secuur werk. Als het 
goedgekeurd was dan werden de volgende boeken verder met een op opmaat ingestelde machine gemaakt en 
neemt de productie-lijn het over. Zo mocht ik het eerste exemplaar ontwerpen en maken dat destijds koningin 
Beatrix ontving van het Staatsbosbeheer”. Albert zoekt het boek op en ik mag het bekijken, schitterend! En ik zie 
de voldoening ervan op zijn gezicht. Je kunt het zelfs op de foto zien. 
 
Albert heeft heel veel hobby’s en machines die hij daarbij nodig 
is. Ik mocht het allemaal zien, het was overweldigend. Wat een 
handige en mooie machines, zoals een houtdraaibank als ook voor 
metaal bewerken enz. Eigenhandig gemaakte kandelaars, 
eierdopjes, handgrepen, prachtig gedraaid en gemaakt. Ook om 
papier op maat te kunnen snijden heeft hij zelf veel- en handige 
vindingen gedaan en uitgevoerd. 
Ja, het geeft hem voldoening en ook invulling van de dag en 
structuur in zijn leven. Onlangs heeft hij een aantal oude boekjes, 
die bijna uit elkaar vielen, opnieuw ingebonden en voorzien van 
een stevige kaft voor de bibliotheek in Steunhörn hier in 
Wagenborgen. Ja je ziet werkelijk het vakmanschap ervan af! 
 
Ik bedank Albert hartelijk voor zijn verhaal over zijn leven en 
wens hem succes met zijn volgende project, die hij me nog even 
laat zien. Uit dankbaarheid mag ik een paar notitie blokken, door 
Albert zelfgemaakt en in een mooie vorm gedraaid, ontvangen. 
Albert heeft er ook enkele gemaakt, welke in een kerstpakketje 
aan de Oekraïense bewoners van Menterne zijn gegeven. 
 
Met de jaarwisseling in mn gedachten vraag ik Albert of hij nog 
iets te wensen of te zeggen heeft aan de bewoners van 
Wagenborgen. Het is een moment stil en dan komt toch even de 
echte Friese Albert Klompstra te voorschijn met een mooie wens, 
Ja natuurlijk in het  Fries! 
  
                                       “Wêz in sinnestriel en in oar hat ‘r forlet fan”. 
 
Of:                               Wees een zonnestraal, anderen hebben het nodig! 
 
Wagenborgen, december 2022. Opgeschreven door Trijnie Brouwer-Pijper 

Namens alle vrijwilligers van dorpskrant Op de Hoogte 
 

een gelukkig en gezond 2023! 


