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Jaargang 35 week 16 nummer 16                               Maandag 15 april 2024 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

Ramp voor Wagenborgen ? 
 

De ruis ging al een tijdje, gaat de SPAR sluiten? Het 
bestuur van Dorpsbelangen vond dat het tijd werd voor 
duidelijkheid en heeft gezocht om opheldering te 
krijgen. Helaas kunnen we daar kort over zijn: onze 
supermarkt SPAR gaat per 1 Juli aanstaande sluiten. Het 
is duidelijk dat het SPAR concern dan de stekker er uit 
trekt. 
 
Voor ons als Dorpsbelangen, en hopelijk ook voor u, 
vinden we dit een desastreus besluit voor ons dorp. Wij 
zijn nu aan het nadenken en beraden welke stappen we 
kunnen en moeten nemen. Wat kunnen we doen om in 
ieder geval een supermarkt, in welke vorm dan ook, in 
ons dorp te houden. Alle hulp van jullie als inwoners is 
daarbij nodig. Onze vraag is dan ook; wat vindt u en ziet 
u mogelijkheden of kent u iemand die wel met ons mee 
wil denken. Of misschien kent u iemand die een 
supermarkt zou willen runnen. 
 
Vragen dus ook voor jullie als inwoners waar we graag 
reactie op horen. Dat kan op het mailadres van 1 van 
onze bestuursleden; charlottehidding@outlook.com 
 
Namens het bestuur van VDW, Simone en Janneke 

BLIKSEMACTIE  
IN CORPORE 

 
Maandag 15 april zullen leden en vrijwilligers van 
muziekvereniging “In Corpore” weer bij u aan de deur 
komen voor de jaarlijkse Bliksemaktie. Met behulp 
van dit soort acties is de vereniging in staat om haar 
vele activiteiten te blijven ontwikkelen. 
 
Meer dan 60 mensen kunnen in deze vereniging met 
hun passie bezig zijn. Bestuur en leden zijn altijd in 
touw om het financiële plaatje rond te krijgen, maar 
dat valt niet altijd mee. Zo is er altijd de noodzaak om 
de leden goede instrumenten te kunnen aanbieden. 
Daarnaast gaat de inflatie ook de vereniging niet 
voorbij. Dankzij de steun vanuit het dorp kunnen toch 
mooie evenementen georganiseerd blijven worden. 
 
Het werkt als volgt: vanaf ongeveer half zeven zullen 
meerdere vrijwilligers bij u aan de deur komen met 
loten. Deze loten kosten Eur 0,50 per lot, waarmee u 
kans maakt op leuke prijzen. 
 
Heeft u prijs, dan kunt u deze de volgende avond 
(dinsdag 16 april) ophalen in ‘t Schoultje, het 
repetitiegebouw van “In Corpore” naast sporthal 
“Weerland”. Dit kan vanaf 19.00uur tot ongeveer 
21.00uur. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw steun! 
 
Bestuur en leden In Corpore 

Potgrond actie 2024 
Dit jaar bellen we niet aan, maar vragen wij u ons te bellen.  

     1 zak potgrond Florentus 40 l.   € 6,99 

    3 zakken potgrond Florentus 40 l. voor   € 16,99 

     1 zak potgrond merkloos 40 l.   € 5,50 

    3 zakken potgrond merkloos 40 l. voor   € 13,50 

 

Bezorgen doen we net als anders GRATIS!   

Bloemenhuis Vita -Nova           0596 541421 
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 21 april  
09:30 uur Ds v/d Berg       
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 21 april 
Geen dienst. 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 

Sluiting van de Spar 
 

Binnenkort stopt de Spar in ons dorp, wat een ramp is 
voor veel Wagenborgers die van de winkel afhankelijk 
zijn en betekent een verschraling van het 
voorzieningenniveau. We hebben de dorpswinkel niet 
massaal genoeg gesteund maar iedereen is vrij om z’n 
boodschappen te kopen waar hij of zij wil.  
De groene plusbus uit Schildwolde zie je bijna het halve 
dorp de boodschappen bezorgen, de bezorgauto van de 
Spar zie je te weinig. Los van het gemak van onze winkel 
betekent het ook dat Wagenborgen een slechter 
vestigingsklimaat krijgt voor nieuwe bewoners en daling 
van woningprijzen kan er ook van komen, dus wat hou je 
per saldo er aan over. Het lijkt mij een zeer slechte zaak 
voor ons dorp, jammer.  Theo Haan 

Nieuws van de Kuutjebuuters! 
 
Eindelijk is het dan zover. De Kuutjebuuters spelen 
voor u op vrijdagavond 19 april. 
 
Een Groningse, vrolijke klucht is drij bedrieven van F. 
Kerbof: DE RIVOALEN. 
 
Kloas Geertsema is een hereboer, en wedeman. As zien 
dochter Annie hom verteld dat Monica Boeskool weer 
op’t  vrijerspad is, maint hai dat hai nog wel n kans 
mokt bie Monica. Joap Sepert is n dörpskapper, en is de 
beste kammeroad van Kloas. Deze kammeroadschap 
komt behoorlijk onder druk te stoan as bliekt dat Joap 
ook wel n oogje op Monica het. 
 
Jurrie Brons zal tussentijds Nederlandstalige muziek 
van de jaren 80 laten horen. 
Natuurlijk zal er ook een verloting zijn. 
 
Wij hopen dat u en jij allemaal komen op vrijdagavond 
19 april in Ons Centrum. 
 
Zaal open: 19.00u 
Aanvang: 20.00u 
Kaartverkoop in de voorverkoop mogelijk bij 
Bloemenwinkel Vita Nova, €10, - 
(voorverkoop sluit vrijdagmiddag 19 april om 16.00u) 
Kaarten aan de zaal  €12,- 
 
Namens de Kuutjebuuters, Nicolien Hamminga 
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Voor al uw zinkwerk 
 
 

 
 
 

Standaard maatvoering en maatwerk 
 
 
 

Meer info: 

 
Hoofdweg 18 | Siddeburen | 0598-43 25 85 

www.bosmasiddeburen.nl 
info@bosmasiddeburen.nl 

 Dorpsagenda 
 

15 april: Bliksemactie In Corpore, vanaf 18:30 u. 
16 april: Prijzen afhalen Bliksemactie, clubgebouw 
’t Schoultje, vanaf 19:00 u. 
16 april: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema 
aanwezig in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
19 april: Toneelavond De Kuutjebuuters, Ons 
Centrum 20:00 u. 
22 april: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
24 april: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
27 april: Koningsdag 
30 april: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
4 mei: Nationale Dodenherdenking, 20:00 u. 
7 mei: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema 
aanwezig in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
7 mei: Koffieochtend en info IMG in de Steunhörn, 
10:00-11:00 uur 
8 mei: Oud Papier-actie Wagenborger Boys, vanaf 
18:30 u. 
13 mei: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
15 mei: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken 
lenen, koffie & een praatje. 
 
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, 
Steunhörn van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, 
informatie en / of een vrijwilligerstaak in het dorp. 
 
Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken, 
Menterne, 14:30 u. 
 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke woensdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 9:30 u. 
 
Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:30 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons 
Centrum. 14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke vrijdagmiddag: Rummikub in Menterne, bij 
goed weer Jeu de Boules 14:00u. 

Dames 
1. G. Zomerman           986  
2. J. Poort                     971 
3. Tr. Haan                   885 
4. D. Wezeman            854 
5. J. Schaub                  852 
6. J. Goudberg             848 
7. M. Zeevaart             837 
8. E. Brons                  806 
9. W. Oomkes             781 

“Sjoelclub Ons Centrum” 
Uitslag van 10 april  2024 

Heren 
1. A. Stam              973 
2. K. Poort             966 
3. J. Sawat              950 
4. H. Zomerman     942 
5. G. Poortinga       925 
5. L. Eisenga          924 
6. H.J. Zwiers         917 

De volgende sjoelavond en tevens de laatste 
sjoelavond van het seizoen is op 24 april. 
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HERINNERINGEN AAN TOEN.……..  

Arie Smedes, geboren in 1938  
te Wagenborgen: 

 

Mien blaauw autootje 
 
Arie:10 oktober 1943, ‘k was joareg dij dag en ‘k 
haar as kedo ‘n haail mooi blaauw autootje kregen. 
‘Doar zat ‘n veer in en dij mos je mit ‘n sleuteltje 
opwinnen. Nait veul loater in tied vol ‘der ‘n bom   
op weg en dit hoes, woar ik nou woon was dou in 
ain keer onbewoonboar.  
 
Ook ‘t hoes van mien olders  hiernoast, was  zwoar 
tröffen en ‘t was der n toustand in hoes mit as 
gevolg dat ik ‘t sleuteltje van mien blaauw autootje 
kwiet wur en hou wie ook zuiken deden, wie 
konnen t‘sleuteltje naargens weer vinden. Slim 
schane ‘k was der ja zo blied mit west en dou 
kon’k der nait meer mit speulen. 
 
Sums, as ‘t n schiere dag is, den wil’k nog wel ais 
even door moushörn lopen. Din zai ‘k ze in 
gedachten nog liggen, dij zeuven dooie Duutse 
soldoaten doar in bocht van weg.……. 
 
Ze wazzen deur n Canadees, dij zuk in winkel van 
Geert Pieper verdekt opsteld haar, aanroupen om t 
wachtwoord te zeggen.. “who’s there?”..ruip de 
Canadees, en as ze niks terug ruipen, din wazzen t 
moffen, en din schoot hai ze over n bult.  
 
‘t Was dou aain en aal vuur doar in Moushörn. 
Veul brandende hoezen en schuren. In nacht van 
bevrijden zat elk, dij moar ‘n kelder haar, in zien 
kelder. Ôl Aldert Pieper runde midden in nacht  in 
aainen over weg noar ‘t hoes van mien ollû, Aildert 
zien hoeske ston ook in brand.  
 
Gelukkig kon hai ook nog wel bie ons in kelder, 
joa ik zai t’nog aal zo veur mie.. En dat, van dat 
sleuteltje van mien mooi blaauw autootje, joa dat is 
mie aaltied bie bleven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aafje Kuper, geboren in 1940  
te Wagenborgen:  

 

Mijn vader 
 
Aafje: “Mijn vader was ziek terug gekomen uit een 
kamp nabij Berlijn en lag op bed naast de 
kelderdeur, die open stond en waar wij als gezin in 
zaten en probeerden te overleven.  
 
Ik moest ook in de kelder komen maar wilde persé 
bij mijn vader blijven. Ik klampte me aan hem vast 
en wilde hem niet alleen laten. Hij kon zelf niet in 
de kelder komen, want zijn ene been was 
geamputeerd. Als het schieten al te erg werd, dan 
droegen ze mijn vader voorzichtig in de kelder. 
 
Ik vergeet ook nooit meer hoe ik zag dat de 
Canadezen het doopbewijs van mijn broer Fré in 
de kachel wilden gooien en dat mijn moeder nog 
juist op tijd het documentje voor het reeds 
geopende kacheldeurtje weg kon grissen. De 
Canadezen hadden de kachel aan gestoken met 
alles wat maar wilde branden.  
 
Op een dag kwam kapper Tuin mijn vader in huis 
een scheerbeurt geven. We waren al gewaar-
schuwd dat er Duitsers in aantocht waren en de 
onderduiker stoof achter uit ons huis en ook aan de 
achterzijde bij de fa. Pijper weer naar binnen.  
 
Pa was reeds ingezeept en zat met een laken om de 
schouders te wachten toen de Duitsers binnen 
vielen. Pa riep: “ Ich bin krank, ich bin krank”. De 
Duitsers schrokken vreselijk want ze waren als de 
dood voor ziektes en  besmettingsgevaar. Kapper 
Tuin had z’n mes juist gereed om te beginnen en 
hield die plots onverschrokken tegen de keel van 
een Duitser, en zei: ”Was machen sie hier denn? 
Ihr solltet Euch schämen denn der Mann ist schwer 
krank”. De Duitsers maakten dan ook dat ze weg 
kwamen. 
 
Op het laatst zijn we nog weg gevlucht naar 
Schildwolde. Toen we weer terug gingen naar ons 
huis met zijn winkel, vonden we de winkel leeg 
geroofd. Het was vreselijk, het was er één grote 
bende”.  
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HERINNERINGEN AAN TOEN.……..  

Nico van Antwerpen, geboren in 1936 te Nieuwdorp op Zuid-Beveland in Zeeland:  
 

Duitse soldaat 
 
Nico: “nee, ik ben wel geen Wagenborger maar ik vond er wel de ‘ Liefde van mijn leven’! Daarom wil ik ook 
iets van mijn herinneringen aan de oorlog vertellen. Ik ben in Nieuwdorp op Zuid Beveland in Zeeland 
geboren. Een heel andere wereld dan het dorp Wagenborgen in Groningen. 
 
Nieuwdorp had een haven aan de Sloedam als afmeer- en ligplek voor boten met allerlei goederen en 
materialen voor de Bevelanden. Ik was vier jaar en ging naar het huis van de schooljuf die een soort van 
Fröbelschool aan huis had. Een kleuterschooltje zeg maar. 
 
Mijn eerste oorlogsherinnering was dat er een Duitse soldaat gevangen was genomen, waarvan werd gezegd 
dat hij een soort deserteur was en geen goede dingen op zijn geweten had. De volgende dag werd hij 
meegenomen naar de Zeedijk en aldaar doodgeschoten. Dat maakte erg veel indruk op mij. 
Eens zaten we in de klas, toen er een aangeschoten en brandend vliegtuig naar beneden kwam, we zagen hem 
aankomen. De juf riep: ”onder de banken” en ongeveer 150 meter vanaf de school kwam het vliegtuig op de 
grond. De gehele bemanning was dood. Ze worden nu nog elk jaar in Nieuwdorp herdacht. Iedereen in het 
dorp kreeg ook inkwartiering van een Duitser in huis. Ze waren gelukkig niet vervelend en pasten zich goed 
aan. 
 
Door steeds meer oorlogsgeweld werden we bang en vluchten we naar een boerderij buiten het dorp. We zaten 
er onder een boerenwagen die omgeven was door opgestapelde stropakken met grond er omheen en bovenop 
Toch werd ik nog geraakt door een scherf die in de stropakken was blijven steken. Heb er een litteken aan 
over gehouden. Veel mensen zijn toen op de vlucht geslagen. We zijn twee weken in-om en onder deze 
boerenwagen gebleven, toen zijn we weer terug gegaan naar ons huis. Toen ze de scholen gingen 
bombarderen zijn we weer uit ons huis weg gevlucht, deze keer naar Heinkenszand, een aantal kilometers 
verderop. 
 
In Nieuwdorp is een oorlogsmuseum ingericht. Na het vertrek van de Duitsers bleef er overal veel 
oorlogsmaterieel liggen. Dat is allemaal bewaard en opgesteld in dit museum. 
En toch, we hadden ook plezier in de oorlog. Als jonge vent voetbalde ik graag, jazeker op mn klompen. 
Pats!!! Bij een fikse aftrap tegen de bal, schoot de klomp van mn voet de bal achterna en ja die raakte een 
ruitje natuurlijk. De bal en m.n. klomp lagen binnen. Er zat niets anders op dan netjes te vragen of ik de bal 
weer terug mocht. Ja, die bal, dat was toen onze grote vriend. Wel moest ik het ruitje uit eigen zak betalen!.  
 
Gelukkig, vanaf Middelburg, kwamen de Canadezen ons eindelijk bevrijden. En de liefde………… ja, die 
kwam later…. in Wagenborgen”. 
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Lieve mensen, 
 
Graag wil ik allen die aan mijn verjaardag hebben 
gedacht, heel hartelijk dank zeggen. Ik ben verrast 
met vele bloemen, kaarten, appjes, flessen wijn, 
telefoontjes en persoonlijke felicitaties! Mijn kamer 
is veranderd in een prachtige bloementuin! Ik ben 
oprecht dankbaar voor zoveel aandacht en 
genegenheid, het heeft me ontroerd! Dank u wel! 
 
Met een lieve groet van Trijnie Brouwer.  

MERCEDES-BENZ B-KLASSE 180 

Oudeweg 124a 
9628 CH  Siddeburen 
Ook voor onderhoud en APK keuring voor alle  
merken auto’s bent u bij ons aan het juiste adres 

www.autobedrijf-josvermue.nl 

€ 22.580,=  

MPV 
Automaat 
Benzine 

Kenteken G-196-HL 
Km 52.793 km 
Bouwjaar 2018 

Tel: (0598) 43 03 70 Fax: (0598) 43 04 45 

Vrijwilligerswerk tussen 
bloeiende bloembollen 

De vrijwilligers van de Oude Begraafplaats aan de 
Hoofdweg hebben de eerste activiteiten weer achter de 
rug. Nadat een groot gedeelte van de begraafplaats is 
voorzien van nieuwe schelpen, zijn ze inmiddels ook 
weer begonnen met snoei- en schoffelactiviteiten. 

Op zich geen straf, het is er namelijk prima vertoeven 
tussen de vele mooie kleuren van de vele bloembollen. 
De vrijwilligers noemen het al gekscherend “leutje 
Keukenhof”. 

Op 20 april is de eerstvolgende vrijwilligersmorgen, 
waarnaast het schoffelwerk ook renovatie van de graven 
op het programma staat. Wilt u/wil jij de vrijwilligers 
ook een keertje een handje helpen? We beginnen de 20e 
om 08:30 u. Van harte welkom! 

Vrijwilligers Oude Begraafplaats 

BEDANKJE 

GRATIS OPHALEN 
Gratis ophalen :  80 Grinttegels  60 x 40 cm 
0596 859215  Hoofdweg  192. 
B.Luttje  Hoofdweg  192  9945PM  Wagenborgen.  

Gratis ophalen :  een zonnebank.  
 
Tel. 06 23 63 54 85 
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Buurtbemiddelaars gezocht! 

Heeft u fijne buren? Buren waar u wel eens gezellig 
een praatje mee maakt? Dit zal voor veel mensen het 
geval zijn maar helaas geldt dat niet voor iedereen. 
En soms is het dan nodig dat er een buurtbemiddelaar 
wordt ingezet, als er bijvoorbeeld sprake is van een 
(langdurig) conflict. Want dat is wat 
buurtbemiddelaars doen, buren helpen die een 
conflict met elkaar hebben. En ondersteuning bieden 
zodat buren weer naar elkaar gaan luisteren. 

Wij zijn op zoek naar buurtbemiddelaars. Naast het 
bieden van ondersteuning zijn verdere taken van 
buurtbemiddelaars het voeren van afzonderlijke 
intakegesprekken bij de buren thuis; het leiden van 
het bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie en 
deelname aan intervisie bijeenkomsten (circa 6 keer 
per jaar). 

Is dit wat voor u? Neem dan voor aanmelding of meer 
informatie contact op met Cadanz Welzijn.  
Bel met 0596-745024  
of mail naar info@cadanzwelzijn.nl 

Veur Mekoar: ondernemers 
verbinden op Het Hogeland 

Winsum, 11 april 2024 Veur mekoar; hoe goed 
hebben we het voor mekaar als ondernemers in 
Grunn? Hoe versterken we het gebied en elkaar? En 
wie kan daarbij helpen? Maar ook ‘veur mekoar’, 
samen moeten we het doen, ondernemers met elkaar. 
Alleen ga je snel, samen kom je verder. 

Veur Mekoar 

Ondernemers zijn vaak hartstikke druk met en 
gefocust op hun eigen onderneming. De waan van de 
dag overheerst en er is weinig tijd om eens verder te 
kijken. Maar in je eentje ben je misschien sneller, 
samen kom je altijd verder. 

Wees welkom op de ondernemersavond ‘Veur 
Mekoar’ op maandag 22 april in Winsum. Kom 
ontmoeten, raak geïnspireerd door het verhaal van oud 
FC Groningen directeur Hans Nijland en heb een 
gezellige avond met gelijkgestemde ondernemers. Een 
laagdrempelige en informatieve avond voor 
ondernemers uit Het Hogeland (en directe omgeving). 
Aanmelden kan hier: grobusiness.nl/veur-mekoar. 

Boerenslimheid van Hans Nijland 

Wanneer je het hebt over iemand met inspirerende 
verhalen vanuit het ondernemersvak, dan kom je al 
snel bij Hans Nijland uit. Jarenlang als directeur 
werkzaam geweest bij FC Groningen en in die 
hoedanigheid gepokt en gemazeld met een ongekende 
koopmansgeest en sluwheid waarbij hij vaak grotere 
clubs de baas was met zijn eigen boerenslimheid. En 
daar kan hij heel smeuïg over vertellen. Hans Nijland 
is onze hoofdspreker en inspireert ondernemers om 
samen te werken en op te trekken om uiteindelijk te 
groeien als ondernemer. 

Ondernemers verder helpen 

Naast de hoofdspreker Hans Nijland ontmoet je ook 
partijen die je verder kunnen helpen. Zo vertelt het 
Groninger Groeifonds over financiering voor 
ondernemers in het bevingsgebied en informeert de 
mkb-consulent van de provincie Groningen over de 
begeleiding die je als ondernemer in het 
aardbevingsgebied kan krijgen. Ook Groningen Werkt 
Slim (praktische handvaten voor energiebesparing en 
duurzaamheid), gemeente Het Hogeland (in de vorm 
van de bedrijfscontactfunctionaris), 
Ondernemersvereniging Winsum en het Nationaal 
Programma Groningen geven akte de presence. Zij 
vertellen over hoe zij ondernemers ondersteunen en 
verder helpen. 

 

 

Over de ondernemersavonden Veur Mekoar 

Ondernemersavond Veur Mekoar wordt georganiseerd 
in gemeenten in Groningen, deze avond in Het 
Hogeland is de eerste editie en is in het bijzonder voor 
ondernemers uit deze gemeente. Later dit jaar worden 
er in andere gemeenten in Groningen soortgelijke 
avonden georganiseerd. De avonden hebben als doel 
om te verbinden met ondernemers uit de regio, te leren 
van elkaar en samen verder te komen. Oftewel; veur 
mekoar. 

Uitnodiging voor verenigingen 
 

Uitnodiging aan alle verenigingen binnen Wagenborgen! 
Op maandag 22 april vanaf 19:30 uur organiseert 
Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen een avond om de 
verbinding tussen verenigingen en VDW tot stand te 
brengen (locatie wordt nog bekendgemaakt). Met deze 
avond willen we gaan kijken naar wat er speelt binnen de 
verschillende verenigingen. Daarnaast willen we kijken hoe 
we samen kunnen werken, waar jullie als vereniging 
behoefte aan hebben en kijken wij hoe VDW hieraan bij 
kan dragen.  
Zijn jullie als vereniging geïnteresseerd in deze avond? 
Geef je dan met maximaal 2 personen op door een mail te 
sturen aan:  
Charlotte Hidding (charlottehidding@out look.com). 
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