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Jaargang 35 week 17 nummer 17                               Maandag 22 april 2024 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

Uitnodiging slotdienst 
 
Uitnodiging slotdienst winterwerk op zondag 28 april 
om 9.30 uur in de Gereformeerde Kerk te 
Wagenborgen 
 
Voorganger da. B. Spijker uit Oostwold. 
Muzikale medewerking in deze dienst zal worden 
verleend door het koor The Voices uit Wagenborgen. 
Na afloop is er koffiedrinken en een hapje en een 
drankje in Ons Centrum. U en jullie worden van harte 
uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze feestelijke 
kerkdienst. 
 
Namens commissie bijzondere diensten 

Samen eten 
 
Verleden keer hadden we een lente-/paasbuffet, dat 
was een groot succes! Een grote groep, veel 
gezelligheid en bingo gespeeld. 
Deze maand gaan we samen eten op dinsdag 30 april 
om 17.00 uur in Ons Centrum. U bent van harte 
welkom, neem gerust iemand mee die het ook eens 
wil proberen. 
Een maaltijd kost €7,50 per persoon. 
U kunt zich tot uiterlijk 27 april opgeven door te 
bellen naar telnr 06-48 08 24 02. 

Wagenborgen bedankt! 
  
Normaal gesproken is de maandagavond een normale 
repetitie-avond voor muziekvereniging "In Corpore". 
Vorige week maandag 15 april echter niet: er zou wel 
gerepeteerd worden, maar niet voordat er massaal met 
vrijwilligers door het dorp was gelopen. Dit naar 
aanleiding van de Bliksemaktie, de lotenverkoop die elk 
jaar door de vereniging wordt georganiseerd.  
  
Vele vrijwilligers gingen met elk een stapel loten onder de 
arm door het dorp. De loten werden in rap tempo huis aan 
huis verkocht. De vele gelukkigen die een prijs hadden 
gewonnen, konden de volgende dag terecht in 't Schoultje 
om hun prijs op te halen. Er zijn nog een paar prijzen 
blijven liggen. Prijswinnaars kunnen hun prijs op: 
maandag 22 april en maandag 29 april nog ophalen bij ’t 
Schoultje, beide dagen van 18:45 – 19.15 u.  
  
De opbrengst van deze aktie is elk jaar weer zeer welkom 
en komt ten goede aan de hele vereniging. Het maakt 
altijd weer duidelijk dat onze vereniging zonder uw hulp 
niet kan bestaan. Namens alle leden van "In Corpore": 
hartelijk bedankt voor uw steun! Ook voor alle 
vrijwilligers die voor ons op pad zijn geweest: bedankt!  
  
Ook dank aan Geert Blaauw die de trekking heeft verricht.  
  
Een speciale dank aan onze sponsoren: Buxushof, 
Epicentrum Noord, Bloemenhuis Vita Nova, Meubelhuis 
Veendam, Makelaardij Brandsma-de Jong, Van Houten 
Bouw, Spar, Kuipers Hoveniers, Snackbar Klaver Vier, 
Schildersbedrijf Luttje, Pedicure Bettie Blaauw, Beauty 
by Naomi, Bouwbedrijf Koert Mulder, Bouwbedrijf 
Slagter, EB renovatie, Hans Hekwerk, Chinees Restaurant 
Hong Da, Hotel de Wagenbergh, Visrestaurant Landman, 
Steakhouse De Kleine Munt, Familie Heethuis, Familie 
Laphor. 
  
Namens alle leden van 
 
       "In Corpore" 

Proostmeer 
Foto: Hardscarf Wikipedia 
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 28 april 
09:30 uur da. Spijker      
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 28 april 
 

09:30 uur  R. Poede                dienst in Wagenborgen 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 

Zwarte cross in Delfzijl 
 

Het bestuur van MC Delfcross is trots en vereerd dat ze 
gevraagd is door de organisatie van de Zwarte Cross om 
de derde kwalificatiewedstrijd te organiseren van de 
zwarte cross open. We hebben de afgelopen jaren al 
vele grote evenementen georganiseerd en dat is 
blijkbaar niet onopgemerkt gebleven. Er zijn vijf 
kwalificatiewedstrijden en een halve finale. Rijders die 
tijdens de kwalificatie in de top-15 eindigen gaan door 
naar de halve finale. Deelnemers mogen aan meerdere 
kwalificatiewedstrijden deelnemen om te proberen de 
halve finales te bereiken. De wedstrijden zijn dus niet 
ingericht als kampioenschap. 40 rijders kunnen 
uiteindelijk meestrijden in de finales op 19, 20 & 21 juli 
in Lichtenvoorde. Om ook de rijders uit het Noorden 
van het land te bereiken wordt de derde 
kwalificatiewedstrijd gehouden op het circuit van MC 
Delfcross in Delfzijl. 
 
Wil je genieten van prachtige motorsport kom dan een 
kijkje nemen in Delfzijl en bezoek ons prachtige circuit. 
De trainingen beginnen om 8:30 uur en de wedstrijden 
om 10:45 uur om circa 17:00 uur is de prijsuitreiking 
( De tijden zijn onder voorbehoud) Toegang is gratis!! 
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Nij begun 
 
Na de parlementaire enquête over de gaswinning 
kondigde het kabinet met 'Nij Begun' een aanpak voor 
meerdere jaren aan voor Groningen en Noord-Drenthe. 
 
Is Nij Begun dan de goudpot aan het einde van de 
regenboog? Wij denken het niet. De komende tijd moet 
vooral duidelijk worden op welke manier de 
beschikbare 3,5 miljard euro ingezet wordt in de 
komende 30 jaar. Maar het is wel een kans en daarmee 
ook de kunst om dit geld op de goede manier in te 
zetten zodat het zoveel mogelijk in de dorpen, bij de 
inwoners van die dorpen terecht komt zodat er weer 
perspectief is, de regenboog oplost, de goudpot niet 
meer nodig is en de zon uiteindelijk weer doorbreekt. 
 
In het najaar van 2023 hebben leden van de vereniging 
Groninger Dorpen zich gebogen over de vraag hoe de 
beschikbare fondsen het beste benut kunnen worden. 
Dit resulteerde in een duidelijke lijn van denken en 
actiepunten die op 19 april tijdens de Groninger 
Dorpendag in Froombosch aan kwartiermaker Henk 
Nijboer, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en 
burgemeester Adriaan Hoogendoorn worden 
overhandigd in de vorm van een manifest. 
 
Henk Nijboer heeft de afgelopen weken de provincie 
doorkruist, luisterend naar de behoeften en wensen van 
de inwoners. Wat keer op keer naar voren kwam, was 
de behoefte aan het versterken van bestaande 
initiatieven en structuren en het creëren van 
ontmoetingsplaatsen in ieder dorp, vaak 
vertegenwoordigd door buurt- of dorpshuizen. 
 
De voorgestelde maatregelen in het manifest zijn 
concreet en gericht op het versterken van de sociale 
structuur in de dorpen: 
 
- Uitgewerkte toekomstplannen: geef dorpen de 
mogelijkheid om plannen te maken met ambitie, met 
zowel vastgelegde budgetten voor het proces als voor 
de uitvoering.  
- Toekomstbestendige en duurzame buurt- en 
dorpshuizen: met zowel budget voor de ontwikkeling 
als voor de uitvoering.  
- Constructieve afspraken met samenwerkings- 
partners: geen nieuwe uitvoeringsorganisatie, maar 
uitbouwen van bestaande samenwerkingsverbanden 
voor effectief gebruik van beschikbare middelen.  
- Ondersteuning van cruciale functies in de dorpen: 
budgetten beschikbaar stellen voor dorpsondersteuners, 
dorpshuisbeheerders of andere cruciale functies in het 
dorp, ook in sport en cultuur.   
- Toegankelijkheid van budgetten: elk dorp krijgt 
een gereserveerd budget op basis van een convenant, 
afgestemd op de behoeften van elk dorp.  
 
Met deze maatregelen en de inzet van inwoners, 
dorpsorganisaties, en overheden moet het mogelijk zijn 
om de basis op orde te krijgen en iedere gemeenschap 
een passend voorzieningenniveau te geven. Dit zal niet 
alleen bijdragen aan het herstel van sociale cohesie, 
maar ook aan het vinden van antwoorden op 
hedendaagse thema's. 

Met de juiste inzet en samenwerking kan Nij Begun de 
motor zijn voor positieve verandering en welvaart voor 
alle inwoners van Groningen. 
 
Laten we samen deze kans grijpen om de toekomst van 
Groningen vorm te geven, geïnspireerd door de belofte 
van Nij Begun, onze eigen goudpot aan het einde van 
de regenboog. Samen kunnen we een nieuw perspectief 
creëren, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de 
komende generaties. 
 
Vereniging Groninger Dorpen 
Hielke Westra, directeur 
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HERINNERINGEN AAN TOEN.……..  

Jan Degenhart, geboren in 1937 te Wagenborgen:  
 

Kinderverdriet in de oorlog 
 
Jan: “Ik ben geboren in 1937, dus toen de oorlog uitbrak was ik nog maar drie en ja daar weet ik mij niet veel 
van te herinneren. We waren thuis met 7 kinderen, het hadden er 8 kunnen zijn, maar het oudste kindje, Bouko, 
is kort na de geboorte overleden, dat was heel verdrietig. 
 
Ook verder in de oorlogsjaren was er veel verdriet. Mijn twee broertjes, Harm en Krieno, een tweeling die in 
1940 zijn geboren, kregen in 1942 Kinkhoest, toen een gevaarlijke ziekte waaraan veel kinderen stierven. Ze 
zijn twee dagen na elkaar overleden en in 1943 overleed ook nog m’n vader, Engelke Degenhart. nog geen 
vijftig jaar. Er was dus heel veel ziekte, tegenslag, droefenis en rouw in mijn ouderlijk gezin. Dit waren heftige 
gebeurtenissen die op mij als jong ventje diepe indruk maakten, meer dan de eerste jaren van de oorlog. 
Moeder moest alleen verder met haar vijf kinderen en dat in oorlogstijd. Er was nog geen steun van de 
overheid, dat kwam pas in 1958, de zgn. weduwen- en wezenwet. 
Gelukkig, moeder was een sterke vrouw, ze had hier en daar wat werkhuizen en ook een koffie- en thee 
handeltje van het merk Insulinde, die ze aan de man bracht.  
 
Ik werd ouder en de oorlog steeds grimmiger. Ik weet nog dat mijn neef Geert Boelman, is opgepakt door de 
Duitsers. Hij was opgeroepen voor de Arbeitzeinsatz in Duitsland. Geert was wat nonchalant en onvoorzichtig. 
Iemand heeft hem gezien en verraden en zo hebben ze Geert opgepakt en naar Duitsland gestuurd waar hij in 
een van die vreselijke werk- en strafkampen is overleden. 
 
Ook dat er een brandbom van de Engelse Tommies op het huis van onze buren viel, Eltje Briek aan de 
Kerkstraat. Briek pakte de bom op en wilde hem naar buiten te gooien, toen de bom plotseling alsnog in zijn 
handen ontplofte en onze buurman hierbij de dood vond. De ouders van moeder (Frouke Slachter) waren bij 
ons in huis in die vreselijke laatste oorlogsdagen. We probeerden te vluchten en zijn met z.n. allen in een soort 
schuilplek beland in een droge sloot, daar, wat nu de Borgen heet, maar toen nog onbebouwd en kaal land was. 
We zaten daar 1 nacht in een droge sloot onder wat planken verborgen. De volgende dag zijn we via de G. 
Boelmanweg naar de Stichtingen gegaan. Onderweg zagen we de korenbulten van Zeevaart in brand staan. 
 
Toen we bij het huis van Geert Kok kwamen, werd ons aangeraden om niet verder te gaan zonder een witte 
vlag te voeren want Geert Kok was kort daarvoor doodgeschoten door de Duitsers. Opa Slachter zat achterop 
de fiets met surrogaatbanden en aan zijn handstok was een witte zakdoek of iets dergelijks gebonden, die opa 
omhoog hield. Zo hebben we in de grote kelder onder de oude wasserij van de Stichtingen een schuilplek 
gevonden. Er waren daar wel honderd mensen bijeen. In die nacht van 23 april1945 is daar in die kelder het 
dochtertje van de familie Schuur geboren, Victoria Libertha.  
 
Een paar dagen later hebben we met een paard en 
wagen van boer Bos, opa en opoe naar Nieuw 
Scheemda gebracht. Wegens het grote gevaar van 
bommen enz. mochten we niet weer terug en zijn we 
met z’n allen daar tot 5 mei gebleven, toen waren we 
eindelijk bevrijd.  
 
In de tijd die daarop volgde was er veel rumoer en 
reuring rond de N.S.B ers in het dorp. Die werden 
opgespoord en gevangengenomen en op een kar door 
het dorp vervoerd naar Overtocht of Kloosterlaan waar 
ze in voorlopige hechtenis werden gehouden in een 
lokatie of gebouw aldaar.  
 
Ja achteraf was het wel erg dat de jeugd van 
Wagenborgen daar zo van genoot, mee-joelde, meeliep 
of mee rende. Ik rende ook mee, dat deed je omdat je 
jong bent en iedereen dat deed, dat hoort ook bij 
Oorlog”. 
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HERINNERINGEN AAN TOEN.……..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trijn Haan-Mansens, geboren in 1934 te Schaif Klap:  
 

Mijn geliefde broer Derk 
 
Trijn: “ Ach in de beginjaren van de oorlog vernam je als kind nog niet zoveel van de oorlog. 
We konden nog naar school, lopend met een klein groepje kinderen naar de lagere School in Nieuwolda. 
Boven zaten de leerlingen van de ULO school en onder de leerlingen van de lagere school. Ik heb geen mooie 
herinneringen aan m’n lagere schooljaren, was vaak ziek, bleef zitten en raakte hierdoor achterop. De andere 
leerlingen lieten me veelal links liggen. Mooie jeugdherinnering is het haventje van Nieuwolda met zijn 
bootjes. Daar lag mijn jeugd. 
 
Langzamerhand werd de oorlog steeds heftiger hier in de dorpen en streken in het noorden. Zo kreeg m’n broer 
Derk een oproep om zich te melden voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. Hij moest zich melden in Hannover 
en daar werken voor de Duitsers. Daar had hij geen zin in maar als hij onderdook of weigerde dan moest mijn 
vader naar Duitsland. Maar vader was kostwinner van het gezin. 
 
Derk besloot zich te melden en ging naar Hannover. Hij kwam terecht bij vier goede jongens waarvan Hendrik 
Generaal uit Wagenborgen er eentje was. Ze werden vrienden en hielpen elkaar waar nodig. Zo adviseerden ze 
Derk om daar weg te gaan, het was te zwaar voor hem. “Derk, du most zorgen das’t hier weg komst want hier 
gaaist doe der aan, dit gaait hier naait goud mit die. Of doe gaaist hier dood van ellenne of ooit deur de koegel. 
Goa proaten mit dij Duutsers of s’t noar hoes magst om weer op krachten te kommen”. 
 
De Duitsers lieten hem gaan met de bedoeling dat hij zich weer zou melden als het beter ging. Hij wist naar 
huis te komen en stond hij daar als een oud- en verschrompeld mannetje in de deur. Ik herkende hem niet 
meer! Maar Derk bleef ziek en lag meestal op bed. Dat heeft wel twee jaar geduurd. Hij heeft mij nooit verteld 
wat voor werk hij daar in Hannover moest doen en wat hij daar meegemaakt heeft. Daar werd toen niet over 
gepraat. 
 
Als ik in de oorlogstijd ‘s avonds naar bed moest was ik vaak bang en kon ik niet slapen. Ik riep dan: ‘moeke, 
ze kommen der weer aan, dij Tommies kommen der aal weer aan’. Moeke zee: most slapen goan en naait aal 
zeuren’. Tot er een brandend vliegtuig omlaag kwam, dat vlak voorbij en langs ons raam schoof en neer kwam 
op de Kerkenlaan. Toen was moeke helemaal van streek en vreselijk bang. Ik zei toen ook nog uit balorigheid 
tegen haar: ‘ie wollen ja naait noar mie lusteren, ik mos naait zeuren mor nou zaai je t’zulf, ze kwamen der 
toch weer aan. Ja, daar moet ik nu nog om lachen. 
 
Derk, mijn broer, heeft nooit zwaar werk kunnen doen. Het werk bij de boer was te zwaar voor hem. Hij kreeg 
een baan op accountantskantoor v.d. Leest in Delfzijl. Later is hij samen met zijn vrouw en dochtertje naar 
Amerika geëmigreerd, naar Kalamazoo in de staat Michigan en daar werd hun jongste dochter geboren”. 
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Herinneringen aan toen  
 
Trijnie Brouwer Pijper, geboren in 1944 te Wilderhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op Trijnie Brouwer Pijper haar verjaardag werd ik door 
de voorzitter van het Vrijwilligers Netwerk 
Wagenborgen gevraagd om Trijnie te vragen voor een 
interview. Zij was op deze dag 80 jaar geworden. Een 
afspraak voor een gesprek met Trijnie was dan ook snel 
gemaakt. Wij zijn bijna van dezelfde leeftijd en hebben 
al een heel leven achter ons met ups and downs. Het 
gesprek gaat natuurlijk over het verleden en naar het 
heden. Waar is Trijnie geboren, getrouwd, kinderen, 
tegenslagen en natuurlijk haar hobby’s.  
 
Het ontvangst was allerhartelijkst aan de Hoofdweg. 
Koffie was al gezet en voordat we het door hadden, 
hadden we al vele herinneringen gedeeld.  
 
Trijnie vertelde dat haar wieg heeft gestaan in een 
arbeidershuis op Wilderhof.  Wilderhof is een gebied in 
het nagenoeg vlakke landschap tussen Siddeburen - 
Tjuchem en Wagenborgen, waar een lange kleileemrug 
is gevormd in het veengebied. Over de naamgeving van 
Wilderhof bestaat onduidelijkheid. Het wordt verklaard 
als Wildi en A = wild water. Dat zou dan moeten slaan 
op het nabijgelegen Proostmeer (drooggelegd tussen 
1910 en 1920) tussen Meedhuizen en Wagenborgen. 
Wilderhof lag aan dit meer.  
 
Trijnies beide ouders zijn al overleden. Het gezin Pijper 
bestond uit 3 kinderen, waarvan Trijnie de middelste 
was. Haar vader werkte als melkrijder en arbeider bij de 
boer. Ze geeft aan dat ze trots is op haar ouders. In de 
oorlog bood het gezin Pijper voor veel passanten een 
veilige haven op Wilderhof. Zo werd vanuit Rotterdam 
een vrachtboot vol verhongerde kinderen over het 
IJsselmeer naar het noorden vervoerd om als 
bleekneusje hier aan te sterken. Anderen werden 
opgevangen, w.o. een Carel Bretels die in elf dagen 
vanuit Rotterdam naar Wilderhof liep om aan de 
Arbeidseisatz te ontkomen. 
 
 
 

Ook een beroepsmarinier, die op tien mei ons land 
verdedigde tegen de Duitsers bij de Maasbruggen en 
weg wist te komen uit datzelfde brandende Rotterdam, 
kreeg een schuilplaats op Wilderhof.  Als kind sta je 
hier niet bij stil, maar naarmate ik ouder werd kreeg ik 
meer en meer respect voor mijn ouders. Zij hebben mij 
gevormd zoals ik nu ben. Al deze mensen gedenk ik, 
aldus Trijnie op 4 mei a.s. voor hun moed en trouw aan 
volk en vaderland. 
 
Trijnie bezocht de kleuterschool en de Christelijke 
Lagere School in Siddeburen. Van enig vervoer was 
toen nog amper sprake. Ze ging met vrachtrijder 
Oostland en later met een schoolbusje naar school. 
Aansluitend werd de ULO in Siddeburen bezocht en 
behaalde ze haar diploma. Met haar diploma op zak 
kreeg ze een baan bij een bank in Delfzijl, maar dit was 
niet wat ze wilde. Ze had graag schooljuffrouw willen 
worden.  
 
Al vanaf haar ULO-tijd ontmoette ze Willie Brouwer. 
Na enige tijd sloeg de vonk over. Er ontstond een vaste 
relatie. Intussen wisselde Trijnie van baan en ging 
werken als leidster in de zwakzinnigenzorg bij het Van 
Boeienoord in Assen, dit tot aan hun trouwen. Willie 
en Trijnie gaven elkaar het jawoord op 3 juli 1964 en 
gingen wonen aan de Kerkstraat (huisje van mevr. 
Bont).  
 
Er werden drie kinderen geboren, twee meisjes en een 
jongen, Lucy en Gonda en Arnold. Het jonge gezin 
heeft daarna nog een half jaar gewoond aan de 
Oosterweren. Toen een woning te koop stond aan de 
Hoofdweg (Garst) was een deal snel gemaakt. Willie 
renoveerde in twee jaar tijd de woning geheel naar hun 
eigen smaak en inzicht.  
 
Willie solliciteerde op een baan als elektricien op Groot
- Bronswijk. In 1968 is hij overgestapt naar AKZO- 
Delfzijl.  Willie kluste in de avonduren er wat bij en 
Trijnie belastte zich met de opvoeding van de kinderen, 
maar was sociaal betrokken bij het dorp. Daarnaast was 
ze lid van de Chr. Vrouwenvereniging en later van de 
Plattelandsvrouwen. Zowel Trijnie als Willie waren 
dan ook sterk bij het dorpsgebeuren betrokken.  
 
Trijnie glundert als ik begin over het bevrijdingsfeest 
van 1985 in Wagenborgen. Velen zullen “Voor het 
dorp door het dorp” zich nog herinneren hoe hun 
dochters, Lucy en Gonda bij hun act “bij Doris op 
schoot” de zaal uit hun dak lieten gaan.  Maar ook dat 
ze na 50 jaar een delegatie van onze Canadese 
bevrijders kon begroeten bij de festiviteiten in het dorp. 
Wat heb ik genoten, kreeg gewoon kippenvel. Ook 
daarna, als er een Canadese delegatie van de Can. 
Scottish Regiment naar Wagenborgen kwam, wilde ik 
hun begroeten en mijn dankbaarheid tonen.    
 
Maar het verdriet in het gezin was bijzonder groot toen 
ze te horen kregen dat hun dochter Gonda ernstig en 
onherstelbaar ziek was. Het gezin was in shock en 
konden het verlies van hun dochter en zus maar amper 
bevatten.  
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Van dit boekje, waarin de geschiedenis van de  
Tweede  Wereldoorlog en de oorlogshandelingen in 
Wagen-borgen zijn opgetekend, zijn nog enkele 
exemplaren verkrijgbaar.  
De prijs bedraagt  € 10,= 
 
Te bestellen via tel 0596 541911 
of via E mail opdehoogte1@hotmail.com 

In 2020 kwam ik Trijnie bij de ‘Spar  ́ in ons dorp 
tegen. We kwamen aan de  praat over van alles en nog 
wat, totdat Trijnie mij vroeg haar te willen 
ondersteunen bij het realiseren van een 
“bermmonumentje” aan de Stolderijweg, waar op 21 
april 1945,  19 dappere Canadese soldaten zijn 
omgekomen bij de bevrijding van Wagenborgen. Een 
plan van actie was snel gemaakt en samen met Willie 
en nog een aantal vrijwilligers uit het dorp zijn we aan 
de slag gegaan.  
 
Door Trijnie werd geld ingezameld, vergunning 
aangevraagd, een mooie kei uitgezocht, hekwerk 
gekocht op Marktplaats en een marmeren gedenkplaat 
uitgezocht bij De Weijs te Winschoten. Het 
monumentje is een prachtig eerbetoon geworden aan de 
gesneuvelden van de Can. Scottish Regiment. Ik ben er 
bijzonder trots op dat we dit met z,n allen  hebben 
kunnen realiseren, aldus Trijnie. 
 
In 2021 kreeg Willie ernstige benauwdheidsklachten. 
Het bleek longkanker te zijn. Deze ziekte was niet te 
overwinnen. Opnieuw dompelde het overlijden van 
Willie het gezin in rouw. Maar het leven gaat door. 
Trijnie zocht haar troost in het schrijven.  
 
Verhalen van vroeger en anekdotes.  Verhalen om door 
te vertellen. Verhalen van mensen die in het leven iets 
betekend hebben vindt ze prachtig. Het geeft afleiding. 
Ze gaat af en toe naar de ‘Steunstee” voor een gesprek 
en gezelligheid en is als schrijfster nauw betrokken bij 
de historische vereniging ‘bie ’t Schild’ in Siddeburen. 
Ik mag graag in Wagenborgen wonen. Ik heb er mijn 
kennissen en vriendinnen. De kinderen wonen op enige 
afstand. Tot slot laat ze mij de kaarten, de bloemenzee 
in de woonkamer zien die ze gekregen heeft voor haar 
80ste verjaardag.  Het is geweldig dat mensen om elkaar 
geven. 
 
We  zijn inmiddels bijna 2 uur verder wanneer ik 
afscheid neem van Trijnie en haar bedank voor de 
gastvrijheid en het gesprek.  Naar huis fietsend besefte 
ik met  welk een actieve vrouw, met ambities en door 
het goede te doen, gesproken heb.  
 
Siep Bos 
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Dorpsagenda 
 

22 april: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
24 april: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
27 april: Koningsdag 
30 april: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
4 mei: Nationale Dodenherdenking, 20:00 u.  
7 mei: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema aanwezig 
in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
7 mei: Koffieochtend en info IMG in de Steunhörn, 
10:00-11:00 uur 
8 mei: Oud Papier-actie Wagenborger Boys, vanaf 
18:30 u. 
13 mei: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
15 mei: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
28 mei: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur. 
  
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of een 
vrijwilligerstaak in het dorp. 
  
Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken, 
Menterne, 14:30 u.  
 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke woensdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 9:30 u. 
 
Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:30 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke vrijdagmiddag: Rummikub in Menterne, bij goed 
weer Jeu de Boules 14:00u. 

Hoofdweg 160  - Siddeburen  -  0598-431413 

Prijs: € 249,= 

 


