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Jaargang 37 week 05 nummer 04                           Maandag 26 januari 2026 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

Donateursgeld Op de Hoogte 
via automatische incasso 

In de afgelopen periode zijn wij bij u aan de deur 
geweest voor onze jaarlijkse donateursactie. Naast dat 
het voor ons als vrijwilligers veel werk is, kregen we 
vaak de vraag of de donateursgelden niet overgemaakt 
kan worden via automatische incasso. Ook het feit dat 
veel mensen geen kleingeld meer in huis hebben bleek 
hiervoor een argument. Het bestuur van Op de Hoogte 
wil aan dit verzoek graag gehoor geven. In diverse 
edities van januari treft u dan ook op de achterpagina 
een formulier aan voor de mogelijkheid om over te 
gaan op automatische incasso. U kunt het ingevulde 
formulier op de aangegeven adressen inleveren. 

Ook als u nog geen donateur bent, is dit de 
mogelijkheid om u op te geven als donateur van de 
gratis dorpskrant van Wagenborgen! 

Bestuur Dorpskrant Op de Hoogte 

Vrijwilligers gezocht 
 

Voor de kantine van Voetbalvereniging Wagenborgen 
zijn wij op zoek naar mensen die het leuk lijken om af 
en toe op een zaterdag in de kantine van de 
voetbalvereniging te willen helpen. Denk hierbij aan 
koffie, thee, fris, gehaktballen e.d. te verkopen. Dit 
kan bij de jeugd op de zaterdagochtend en/of bij de 
senioren op de zaterdagmiddag. 
 
U kunt zich aanmelden bij de kantinecommisie, 
 
Dineke; 0622674300 
Natalie; 0657009504 

Bijeenkomst Bakkie Troost 
 
Maandag 26 januari komen we van 10 tot 12 uur weer 
bij elkaar in Steunhörn voor Bakkie Troost. 
 
Bakkie Troost biedt een plek voor alle inwoners van 
Wagenborgen en omliggende dorpen die behoefte 
hebben aan steun in tijden van verlies. Bakkie Troost 
richt zich niet alleen op het bieden van een luisterend 
oor, maar ook op het versterken van gemeenschappen, 
waar mensen met verschillende verlieservaringen 
elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en 
steun kunnen bieden. 
 
Annet Topelen, sociaal werker Cadanz Welzijn en 
initiatiefnemer van Bakkie Troost, legt uit: “Rouw is 
het emotionele proces dat volgt op het verlies van een 
dierbare, maar het kan ook betrekking hebben op 
andere waardevolle zaken in het leven, zoals een huis, 
een baan of een belangrijke levensfase. Het is een 
periode waarin alles anders lijkt, en waarin gevoelens 
van verdriet en gemis het dagelijks leven 
beïnvloeden. Rouwen betekent leren leven met het 
gemis en het verwerken van die gevoelens op een 
manier die bij de persoon past. Er is geen juiste of 
verkeerde manier om te rouwen, en juist die 
persoonlijke benadering staat centraal bij Bakkie 
Troost. Bij Bakkie Troost ontmoet je anderen die 
begrijpen wat je doormaakt en die je kunnen 
ondersteunen in je rouwproces. Het is een plek waar 
rouw en verlies serieus worden genomen, maar waar 
ook ruimte is voor de gewone gesprekken die het 
leven weer wat lichter maken”. 
 
We zijn een mooie groep mensen die elke laatste 
maandag van de maand bijeen komen. Wees welkom 

Bewoners opgelet! Correctie in data en 
dagen bewonersavonden. 

 
Beste bewoners, 
In de door ons (SZDD) gepubliceerde uitnodiging in 
uw dorpskrant is een storende fout geslopen. De juiste 
data en dagen van onze bewonersavonden moeten 
zijn: 

Dinsdag 17 februari – Dorpshuis Farmsum 
Donderdag 19 februari – Dorpshuis “de Munte” 
Termunten 

 
Tijdens deze avonden praten wij u bij over de stand 
van zaken, mede naar aanleiding van de input die u 
heeft gegeven tijdens de eerste bijeenkomst, 
betreffende de industriële ontwikkelingen nabij de 
dorpen. Ook uw dorp! 
 
Ook zijn gemeenteraadsleden, de betrokken 
wethouder en de gedeputeerde uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. 
Daarnaast staan wij stil bij twee punten uit de 
ontwerpvisie Dit wordt Groningen. Deze passages 
kunnen mogelijk leiden tot meer milieudruk en 
nieuwe industriële ontwikkelingen in de nabijheid 
van onze dorpen.  
 
Uw mening telt. Wij nodigen u van harte uit om mee 
te praten. 
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 06 23 89 36 43 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning           Sanne van Os     
Bert Krol    
 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 06 82 68 97 31 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 3,00 
H’tje (te koop)           € 2,50 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.45 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 1 februari (H.A.) 
09:30 uur  drs. van Dijk 
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 1 februari  
 

09:30 uur  ds. Arlette Toornstra 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u  voor spoedgevallen contact 
opnemen met  
 

DOKNOORD HUISARTSEN SPOEDPOST 
bereikbaar via telefoonnummer  

 
088 330 1 330 



Pagina 3 

Dorpsagenda 

27 januari: tijdens koffieochtend Yvonne Wiltjer van 
IMG in Steunhörn aanwezig 
28 januari: Breicafé in de Steunhörn. 19:30 u. 
28 januari: Oud Papier-actie Wagenborger Boys 
2 februari: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
3 februari: Geldwijzer Eemsdelta in Steunhörn, van 
10:00-12:00 u. 
3 februari: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema van 
10:00 – 11:30 in Steunhörn aanwezig. 
17 februari: Geldwijzer Eemsdelta in Steunhörn, van 
10:00-12:00 u. 
18 februari: Breicafé in de Steunhörn. 19:30 u. 
23 februari: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
 
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 

Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of 
een vrijwilligerstaak in het dorp. 

Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken. 
Bij goed weer Jeu de Boules. Menterne, 14:00 u. 

Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 

Elke donderdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 10:00 u. 

Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:15 u. 

Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons 
Centrum. 14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 

Elke maandag, woensdag en vrijdag, 19:00 u. 
Hardlooptraining de Fietsende Hardloper. Vanaf 
Hoofdweg 23. Iedereen kan meedoen! 

Elke laatste maandag van de maand “Bakkie Troost” 
van 10 tot 12 uur in de Steunhörn. 

Computerhulp kan telefonisch aangevraagd worden via 
het nummer van VNW-dorpsondersteuning (Janita), of 
door een mailtje naar 
computerhulp@vnwagenborgen.nl te sturen.. 

Bedankje voor het  
Engelen project 

 

Lieve mensen van het engelen project. 
Wij Abel en Dorothea aan De Wilgen 38 en 28 willen 
jullie bedanken voor de lieve attenties. Dat deed ons 
goed. Vriendelijke groet van ons  
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Nieuws vanuit het Hamrik 

Het nieuwe jaar is begonnen, en we hadden ineens 
Winter. Wat leek het prachtig die witte wereld. Er 
werd een echte sneeuwpop gemaakt door collegae op 
het terras. En er werd sneeuw naar binnen gehaald om 
de bewoners te laten voelen hoe lekker koud sneeuw 
ook nog maar weer was. 

Maar die sneeuw en gladheid leverde niet alleen 
mooie plaatjes op, maar ook problemen op de weg. Je 
hoorde op de radio en tv de berichten: ga niet de weg 
op, of ga thuis werken. Maar ja dat geldt niet voor 
mensen in de zorg. Gelukkig konden we met elkaar 
oplossingen zoeken om toch aan het werk te gaan. 

Respect voor de collegae die de weg op moesten, om 
hun dienst te draaien. 

Woensdagmiddag hebben we de 1e muzikale middag 
weer gehad. De Golden Fellows hebben voor onze 
bewoners opgetreden en hebben er een mooie middag 
van gemaakt. 

Verder werd er geknutseld, Bingo gespeeld en 
individuele gesprekken/spelletjes gedaan. 

We kijken weer uit wat het nieuwe jaar ons zal 
brengen, we doen met ons allen ons best om het de 
bewoners zoveel mogelijk naar de zin te maken. 

Namens ons allen vanuit het Hamrik een vrolijke, 
vriendelijke groet, Aagtje Lubbers Bouma 
(coördinator activiteiten vrijwilligers) 

Uitslag Sjoelen 21 januari  
 

De volgende sjoelavond is op 4 februari 

1.  J. Poort  
2.  D. Wezeman  
3.  J. Goudberg  
4.  J. Schaub  
5.  W. Greven  
6.  I. Star  
7. E. Brons  
8. S. Sawat 

Dames Heren 

911 
872 
870 
834 
810 
737 
734 
664 

1.  L. Eisenga 
2.  G. Poortinga 
3.  A. Stam 
4.  W. Kuin 
5. J. Sawat 

943 
920 
916 
893 
865 

Bedankje 

Langs deze weg wil ik mij “Kerstengel” van het 
afgelopen jaar hartelijk bedanken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw Degenhard, G. Boelmanweg 



Pagina 5 

Doe mee met het 
Hartjesfestival 2026: Maak een 

hartje, deel een hartje! 

Cadanz Welzijn organiseert op 14 februari voor de 
derde keer het Hartjesfestival in Eemsdelta. Het 
Hartjesfestival was vorig jaar een groot succes. 
Cadanz Welzijn, dorpen, scholen, organisaties en 
bewonersinitiatieven deelden ruim 4000 zelfgemaakte 
hartjes uit. We gaan dat nu weer doen met, naar we 
hopen, nog meer mensen dan vorig jaar. Met dit 
initiatief willen we samen met dorpen, scholen, 
organisaties en inwoners onze regio extra warmte en 
verbinding geven. Het Hartjesfestival staat symbool 
voor kleine gebaren die grote betekenis kunnen 
hebben. 

We nodigen iedereen uit om mee te doen en een hartje 
te maken. Of je nu haakt, breit, schildert, kleit of een 
gedicht schrijft, jouw creatie is welkom. Dit kan thuis, 
met je kinderen, op school of tijdens een bijeenkomst 
in het dorpshuis. De hartjes kunnen voor 10 februari in 
bij één van de onderstaande locaties ingeleverd 
worden: Appingedam: Aswa-gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16. Delfzijl: Thuis, Edestaalstraat 5. 
Loppersum: Ons Dorsphuis, Wirdumerweg 16. 
Op Valentijnsdag zorgen wij dat de hartjes in de hele 
regio worden uitgedeeld. Zo brengen we samen een 
boodschap van aandacht en verbondenheid. 

Daarnaast roepen we verenigingen, scholen, 
organisaties en betrokken inwoners op om een eigen 
activiteit te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld het 
uitdelen van hartjes zijn, een gezamenlijke maaltijd of 
een warme actie voor de buurt. Wij denken graag mee 
en ondersteunen waar nodig. Nieuwe acties dit jaar 
zijn de Valentijnsdate voor jeugd en jongeren en de 
Hartenwens. 

Heb je iemand in gedachten met wie je graag op date 
wilt? Voor kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 12 tot 
18 jaar is er een leuke actie. Vertel wie die persoon is, 
waarom juist hij of zij, en wat jullie samen zouden 
willen doen. Stuur je verhaal vóór 8 februari naar 
hartjesfestival@cadanzwelzijn.nl De leukste 
inzendingen maken kans op een gezellige date, 
uiteraard met toestemming van ouders of verzorgers. 

Iedereen heeft wel een wens in het hart, voor zichzelf 
of voor een ander die wel een lichtpuntje kan 
gebruiken. Tijdens het Hartjesfestival geven wij graag 
ruimte aan deze hartenwensen. Heb je een wens? Mail 
die dan vóór 8 februari naar 
hartjesfestival@cadanzwelzijn.nl. Wie weet kunnen 
we jouw wens of die van iemand anders in vervulling 
laten gaan. Voor vragen of hulp bij het organiseren 
van activiteiten kunt u contact opnemen met Cadanz 
Welzijn via 0596-745024 of  
hartjesfestival@cadanzwelzijn.nl 
 
Samen zorgen we voor meer verbinding, aandacht 
voor elkaar en betrokkenheid in Eemsdelta. 

Thema-avond Steenbreek door 
Groei & Bloei 

 
Wilt u weten hoe u uw tuin of straat groener kan 
maken? Op dinsdag 27 januari organiseert Groei & 
Bloei Appingedam/Delfzijl een thema-avond over 
Steenbreek en meer groen in uw omgeving. 
 
U krijgt uitleg over wat Stichting Steenbreek doet en 
hoe de gemeente Eemsdelta deelneemt. Aansluitend is 
er een informatiemarkt.  
 
Daar krijgt u groene tips van verschillende 
organisaties zoals; Stichting Steenbreek, Groei & 
Bloei, Gemeente Eemsdelta, IVN Natuureducatie en 
verschillende andere lokale organisaties.  
 
Komt u ook? Aanmelden is niet nodig. 
Wanneer: Dinsdag 27 januari, 19:30-21:30. 
Waar: Burgemeester Klauckelaan 16, 
Appingedam. 
 
Wat is Steenbreek? 
Tegel eruit, plant erin! Dat is de missie van Stichting 
Steenbreek. Stichting Steenbreek zet zich in om onze 
omgeving groener te maken. Hierdoor kan regenwater 
beter weglopen, wordt het minder heet en krijgen 
planten en dieren meer leefruimte. De gemeente helpt 
bewoners hierbij met eenvoudige acties zoals het 
aanleggen van geveltuintjes. Dit helpt om buurten 
groener, gezonder en fijner te maken. 
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Herinneringen 
 
“Assen….…Station Assen”!….klinkt de stem van de 
omroeper door de trein. Langzaam rijden we station 
Assen binnen. 
 
Altijd als ik op reis ga naar mn zoon, dan stap ik 
vanuit de Wadloper op het Centraal station in 
Groningen, over op de Intercity, richting den Haag 
Centraal. Ik probeer dan om een plaatsje in een stilte 
coupé ( Silence) te vinden, en als er nog een plaatsje 
vrij is, dan bij voorkeur aan de linkerkant bij het raam. 
Waarom aan die linkerkant? en waarom bij het raam? 
 
Wel, vrij kort nadat de trein het station Assen achter 
zich heeft gelaten passeren we de Spoorwegovergang 
waarover ik vroeger altijd op mn fiets naar de 
Inrichtingen ging, over die lange Dennenweg, 
evenwijdig aan de spoorbaan gelegen. Je kwam links 
eerst voorbij een paar flatgebouwen dan een wit kerkje 
en dan de inrichting ‘Licht en Kracht”. Vervolgens 
boog de weg naar links en passeer je ‘De Hoge Wal’ 
en daarna, daar aan het eind ligt of lag Het Hendrik 
van Boeijenoord, waar ik een paar jaren met plezier 
heb gewerkt en er in de personeelsflat woonde. 
 
Het trekt nog altijd, die plaats en die Inrichting, al is er 
veel afgebroken er is ook weer nieuw gebouwd. De 
Intercity komt op gang en de paviljoens raken uit het 
zicht. En in die rust en stilte van de Silence coupé 
gaan mijn gedachten terug naar de tijd, de tijd dat ik 
daar woonde en werkte op het pas gereed gekomen 
van Boeijenoord voor kinderen en jonge mensen, die 
met een geestelijke beperking ter wereld zijn 
gekomen. Ook wel zwakzinnigen genoemd en 
waarvan de ouders niet wisten hoe met zo’n kindje om 
te gaan, hoe ze dat groot moesten brengen en hoe op te 
voeden. Dat bracht grote problemen met zich mee in 
die gezinnen. Dat werd ook opgemerkt door huisartsen 
en wijkzusters in de dorpen en de steden. Het werd 
wel duidelijk dat er hulp moest komen in deze 
gezinnen. 
 
Mede daardoor is er voor kinderen en jonge mensen, 
geboren met een beperking, het Hendrik van 
Boeijenoord gebouwd, vernoemd naar de toenmalige 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dhr. 
Hendrik van Boeijen. Deze minister heeft zich in zijn 
ambtsperiode sterk gemaakt voor dit probleem. En zo 
is het Van Boeijenoord ontstaan met als eerste 
directeur dr. E. Hoejenbos. De maatschappelijk 
werkers en -werksters van het Van Boeijenoord 
hebben veel gezinnen met zulke kinderen bezocht. En 
ze hebben de ouders gesteund en bemoedigd en ze 
geadviseerd hun kindje naar van Boeijenoord te 
brengen waar het een passend plekje zou krijgen in 
een speciaal voor hun kind geschikte paviljoen.Waar 
het verzorgd en begeleid zou worden door geschoolde 
verpleegkundigen. Dat dit een goed streven en een 
goed beleid is geweest is wel gebleken. 

Wat heeft het deze ouders veel tranen en verdriet 
gekost. Want je kind, en met name dit kind, dat juist 
veel zorg en liefde nodig had, weg brengen naar een 
geschikte leef- en woonoord en je ouderlijke zorg uit 
handen geven,dat is wel heel zwaar geweest. Veel 
ouders waren in tranen als ze na een bezoek aan hun 
geliefd kind weer afscheid moesten nemen om terug te 
gaan naar huis en gezin, soms ver weg. Afscheid 
moeten nemen van hun ‘zorgenkind’ dat daar bleef 
wonen op Van Boeijenoord. Dat heeft veel tijd en 
begrip gevraagd van alle partijen. Ik zag het en het 
raakte me, meer dan ik zeggen kon. 
 
Maar toch vanuit mijn beleving als verpleegkundige in 
de Zwakzinnigenzorg van het Van Boeijenoord, mag 
ik zeggen dat het een goede Instelling was en is 
geweest. De sfeer van’ het gezin’ werd er heel dicht 
benaderd. Elke verzorgster kreeg één of twee, soms 
drie kinderen toegewezen waarover je maandelijks een 
rapport moest schrijven over hoe het ging met de aan 
haar- of hem toegewezen kinderen. Dit rapport moest 
je inleveren bij de Pedagoog van de Inrichting, 
waarvan je ook les kreeg tijdens de cursus 
‘Zwakzinnigenzorg’. Hij schreef er vaak zijn 
bevindingen bij, als steun en aanwijzing voor de 
rapportschrijver. Het werden voor je gevoel een beetje 
‘jouw kinderen’. 
 
In die snelle voortzoevende Intercity trein door dat 
Drentse land met in de winter zijn mooie besneeuwde 
dennen, denk ik vaak aan mijn tijd daar op Van 
Boeijenoord. Eerst had ik er een piepklein kamertje 
maar later een mooie kamer in de personeelsflat op de 
begane grond, dat was verbonden met een gang die 
overging in ‘De Vink’, het paviljoen waar ik werkte. 
Paviljoen de Vink had een grote achtkantige glazen- 
verwarmde wintertuin, met een grote zandbak waarin 
de kinderen konden spelen. Die wintertuin was iets 
speciaals en met prachtige planten ingericht met her 
en der wat eenvoudig speelgoed op de verwarmde 
vloer zoals een fietsje en dergelijke. 

Wat voor ons als 
personeel ook mooi 
was, dat daar in De 
Wintertuin de 
mogelijkheid was om 
naar de radio te 
luisteren. o.a.naar het 
programma ‘De 
Arbeidsvitaminen’ 
zoals dat toen werd 
genoemd. Cimeroni 
en Brandend zand, 
gezongen door 
Anneke Grönloh,  

waren veel gevraagde nummers in die tijd. Nu is die 
Wintertuin is nog het enige wat er van Paviljoen ‘De 
Vink’ over is. Het is nu een soort van Stilte centrum 
voor bepaalde gelegenheden. 
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Zoals in veel Inrichtingen en Verzorgingscentra waren 
ook hier vaste ‘Protocols’, zoals dat heet. Vastgelegde 
regels over hoe het reilen en zeilen er binnen de muren 
behoort te gaan. Regels waar elk personeelslid zich aan 
dient te houden. Rust, Reinheid en Regelmaat, stond 
toen ook al hoog in het vaandel van de Zorg. Daar heeft 
elk mens behoefte aan en baat bij in zijn- en haar leven. 
Je had er verschillende diensten zoals vroege dienst en 
late dienst. Dienst Personeels keuken en dienst patiënten
-keuken. Nachtdienst en dagdienst, huishoudelijke 
zaaldienst enz. En alles deed je volgens een vast 
stramien. Ik heb er veel geleerd en mocht er graag 
werken. Wel was er soms wat gedoe zoals je dat met 
jonge meiden onder elkaar wel vaker hebt. En allemaal, 
( tenminste de meesten) in de puberteit. Maar we 
moesten het wel met elkaar zien te klaren en dat grote 
gezin op de rails houden zo dat alles goed verliep via de 
regels van het ‘Protocol’. 
 
Je vrije tijd was van jezelf. Alhoewel ook je cursusdag 
viel op je vrije dagen en je werd geacht om daar 
aanwezig te zijn. Ook kreeg je er huiswerk en moest je 
dat in je eigen tijd zien te maken, te leren. Ook ging ik 
geregeld naar mn ouders in mn vrije tijd, daar kreeg je 
zelfs reiskosten vergoeding voor. En zo werd ik 
volwassen en zelfstandig daar op het Van Boeijenoord. 
Ja het is een mooie tijd geweest. Ik had er mn fiets en 
ging geregeld op mn fiets naar het centrum in de stad 
Assen of gewoon wat wandelen op de heide, dat op 
kleine afstand van de inrichting lag. En dan in de winter 
schaatsen! Schaatsen op het Anreper ijsbaantje dat vlak 
achter van Boeijenoord lag. Over een smal fietspaadje 
en door wat bosjes en je was er al. Zelfs tussen mn 
diensten als ik een paar uur vrij had dan verwisselde ik 
gauw mn kostuum voor mn schaatskleding en dan snel 
naar het ijsbaantje op Anreep. Of na m’n dagdienst in 
de avonduren, super gezellig met veel muziek zoals: 
‘alle duiven op de Dam’, en ‘ik heb eerbied voor jouw 
grijze haren’, toppers van de jaren zestig. Het was er 
altijd plezierig met veel jonge mensen en ik genoot 
volop! 

Op een van mn rondjes over 
de baan voelde ik opeens 
een paar stevige handen in 
mn zij, jonge jonge dat 
scheelde me heel wat 
inspanning en ik schaatste 
op mn houten Friese 
doorlopers zoals ik nog  

Ik vergeet nooit dat op een avond de beheerder omriep: 
“ beste mensen, voor de allerlaatste keer, we gaan 
sluiten! en als jullie je spullen niet spoedig komen 
halen, dan gooien we alle jassen en de rest van de 
spullen op de ijsbaan en sluiten we de tent”. Dat was 
dus duidelijke taal en ook het einde van dat 
schaatsavondje. Ach ja, het ging ja zo mooi en er leek 
zelfs geen einde aan te komen. De verkering heeft nog 
een tijd geduurd maar net als met het dooiende sneeuw 
en ijs zo dooide ook langzamerhand de liefde. 
 

Die tijd daar op het Anreper ijsbaantje.. Dat daar zo 
mooi verscholen lag achter dat kleine bos en waar je op 
je fiets via een smal bospaadje zo achter het Van 
Boeijenoord langs, kon komen. De muziek op de baan, 
de sfeer in die oude keet met warme chocolademelk 
rond het gloeiende potkacheltje. Die spontane 
ontmoeting tijdens het schaatsen op de baan, de tijd 
erna..het was een geweldige tijd! En .. hoe zou het 
daarna verder met hem zijn gegaan? Ik zou hem nog 
best eens willen ontmoeten en het hem vragen, zn 
levensverhaal willen horen… 
 

De winter ging voorbij, het voorjaar kwam en het leven 
op Van Boeijenoord ging verder. Op de verjaardag van 
de directeur, dr. Hoejenbos, was er groot feest op het 
terrein van het van Boeijenoord met een echte optocht 
van veel kinderen met ouders, verzorgsters en 
verzorgers. Het terrein van Van Boeijenoord was 
versierd met veel kleurige vlaggetjes. En aan de grote 
centrale vlaggenmast bij het Hoofdgebouw wapperde de 
nederlandse driekleur, het rood, wit, blauw, ter ere van 
de jarige directeur dr.Hoejenbos. Op de stoep van het 
Hoofdgebouw stond lachend de jarige directeur, die als 
een koning zijn onderdanen in een lange bonte en 
kleurrijke stoet van blijde en zwaaiende kinderen met 
ouders, verzorgers of begeleiders voorbij zag trekken. 
Sommige op versierde fietsen of in een versierd 
karretje, een driewieler of zomaar wat zwaaiend met 
vlaggetjes. 
 

Wij, het personeel van Paviljoen ‘de Vink’ hadden een 
grote houten box op een boerenwagen laten timmeren 
met daarin onze ‘Vinkjes’ als Indiaantjes verkleed. Met 
achterop die kar een heuse indianentent. Het was een 
prachtig gezicht en een groot succes. Het hoofd van de 
Vink zat als een waar ‘opperhoofd’ op zo’n dikke 
Boeren Belg paard zonder zadel met op haar hoofd een 
grote cowboyhoed. Voor alle zekerheid hield ik het 
beest wat in toom door het bij de halster vast te houden 
tijdens die wandeltocht want we moesten er toch geen 
ongelukken mee krijgen. Het was een prachtig en 
feestelijk gebeuren en ik ben het nooit vergeten. We 
wonnen zelfs de eerste prijs, een joekel van een 
slagroomtaart . 
 

‘Van Boeijenoord’, wat heb ik er een mooie tijd gehad. 
Ik hield van het werken met gehandicapte kinderen, ze 
wassen, aankleden, eten geven en ze knuffelen. Velen 
moesten er verzorgd worden en daar hoort ook liefde en 
toewijding bij want dat heeft elk kind nodig of het 
gehandicapt is of niet, het is een levensbehoefte! ‘Van 
Boeijenoord’, je hebt me veel gebracht, daarom voor 
altijd een plekje in mijn hart! 
 

Trijnie Brouwer-Pijper, Wagenborgen, januari 2026. 

nooit had geschaatst! Wie was die stuwende kracht op 
zijn hoge Noren?, dat laatste zag ik terloops nog net 
vanuit mn ooghoeken maar verder dan dat kon ik niets 
zien. Het zij zo, dacht ik en ik genoot ervan hoe we 
zwierend over de baan gingen, geweldig!….. We 
kregen trek in een beker warme chocolademelk en ja 
toen zag ik wie mn opduwer was, een knappe vent met 
blond krullend haar en een vriendelijk gezicht.Poeh! 
Dat was niet niks en in de oude schaatskeet bij de ronde 
warme potkachel moesten we wat zenuwachtig lachen. 
Ja zo was die kennismaking destijds. 
 
Het klikte en we gingen die winter vaak schaatsen, op 
Anreep, de Bosbaan in Assen en zelfs op de ijsbaan in 
Kloosterveen. Maar het Anreper baantje was en bleef 
favoriet.  
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Beste dorpsgenoten, 
 
Aan het eind van het jaar komen wij traditioneel weer bij u langs om de donateursgelden voor dorpskrant Op de 
Hoogte te innen. Het is prachtig dat we zoveel donateurs hebben. Hierdoor kunnen we wekelijks de krant gratis 
bij u bezorgen. Tegelijkertijd betekent dat het innen van de donateursgelden een tijdrovende bezigheid is.  
 
In combinatie met het feit dat steeds meer mensen geen contant geld meer in huis hebben, willen wij elke 
donateur, maar ook zeker nieuwe, in de gelegenheid stellen om over te gaan naar automatische incasso. De 
afschrijving vindt dan elk jaar op 1 december plaats. 
 
U hoeft hiervoor alleen maar het onderstaande formulier in te vullen en te ondertekenen. U kunt het formulier  in 
de bus doen bij: Tonnistil 11 of Tonnistil 40. 
 
Indien er vragen zijn over de afschrijving, dan kunt u (het liefst per mail) contact opnemen met de 
penningmeester. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 
Tjaard Moedt, penningmeester:  tel: 0596 541911,  e.mail:  opdehoogte1@hotmail.com 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Formulier voor automatische incasso donateurschap dorpskrant Op de Hoogte 
 
 
   Naam: 
 
 
                           Adres: 
 
 
                           Email:          
 
          
                           Tel.:  
 
 
Ik machtig de Stichting Dorpskrant Op de Hoogte jaarlijks tot wederopzegging  
mijn donateursgeld a € ________  (bedrag invullen wat u jaarlijks wilt doneren)  te incasseren van rekening: 
 
 
   NL     _______________________________________ 
 
 
(Niet eens met de afschrijving? Dan heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken) 

 
 
 
Getekend te       ……………………………………..                 d.d.  ……/……......./….. 
 
 
 
 
Handtekening:   ……………………………………… 
 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 
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