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Jaargang 36 week 04 nummer 03                           Maandag 20 januari 2025 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

Donateursgeld Op de Hoogte 
via automatische incasso 

In de afgelopen periode zijn wij bij u aan de deur 
geweest voor onze jaarlijkse donateursactie. Naast dat 
het voor ons als vrijwilligers veel werk is, kregen we 
vaak de vraag of de donateursgelden niet overgemaakt 
kan worden via automatische incasso. Ook het feit dat 
veel mensen geen klein geld meer in huis hebben bleek 
hiervoor een argument. Het bestuur van Op de Hoogte 
wil aan dit verzoek graag gehoor geven. In de edities 
van januari treft u dan ook op de achterpagina een 
formulier aan voor de mogelijkheid om over te gaan op 
automatische incasso. U kunt het ingevulde formulier op 
de aangegeven adressen inleveren. 

Ook als u nog geen donateur bent, is dit de mogelijkheid 
om u op te geven als donateur van de gratis dorpskrant 
van Wagenborgen! 

Bestuur Dorpskrant Op de Hoogte 

Slotconcert Nieuw Talent 
Orkest Eemsdelta 

Na 10 muzieklessen te hebben gevolgd, willen 30 
enthousiaste deelnemers van het Nieuw Talent Orkest 
Eemsdelta het verrassende eindresultaat laten zien en 
horen tijdens het Slotconcert op zaterdag 25 januari. 

Het project is een gezamenlijk initiatief van de 10 
muziekverenigingen van de Gemeente Eemsdelta, 
waaronder ook In Corpore uit Wagenborgen, en staat 
onder leiding van dirigent Marco Middelberg. 
Tijdens het slotconcert kunnen de bezoekers kennis 
maken met alle facetten van de blaas- en 
slagwerkmuziek. Naast de verrichtingen van het NTO
-orkest verzorgt ook het projectorkest van het 
Muziekfestival Delfzijl met ruim 60 muzikanten een 
optreden. Uiteindelijk leidt dit tot een spetterend slot 
met zo’n 100 muzikanten! 

Het concert wordt gehouden in de Vredekerk te 
Loppersum, Burgemeester van der Munnikstraat 16. 
Het concert begint om 20:00 u. en is gratis 
toegankelijk. De zaal is om 19:30 u. open. 

Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een 
financiële bijdrage van de Gemeente Eemsdelta en de 
Mauritsfundatie. 

Geef aan de collectant van de 
Hersenstichting 

 
Van 27 januari tot en met 1 februari 2025 collecteert de 
Hersenstichting voor meer hersenonderzoek. Vele 
enthousiaste en vrijwillige collectanten gaan in 
Wagenborgen langs de deuren om geld in te zamelen 
voor meer onderzoek en betere behandelingen voor 
mensen met een hersenaandoening. 
 
Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt… 
Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. Helaas is 
dat al bij meer dan 4 miljoen Nederlanders het geval. 
Denk aan dementie, parkinson, een beroerte, depressie 
en migraine of hersenletsel door een ongeluk. En als we 
niets doen, worden dat er steeds meer.  
 
De Hersenstichting zet daarom alles op alles voor 
gezonde hersenen voor iedereen. Geef dus aan de 
collectant! Collectant gemist? Je kunt je gift ook 
overmaken via onze online collectebus op 
hersenstichting.digicollect.nl/hersenstichting 
 
Namens 4 miljoen mensen met een hersenaandoening: 
bedankt! 
 
De Hersenstichting 
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 06 23 89 36 43 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning           Sanne van Os     
Bert Krol    
 

Fotograaf: Marc Zijlstra 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 0596 541911 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 3,00 
H’tje (te koop)           € 2,50 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.45 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 26 Januari  
09:30 uur  Dhr. Perdok     
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 26 januari  
 

09:30 uur ds. R. Poede 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 
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Hoofdweg 160  - Siddeburen  -  0598-431413 

Dorpsagenda 

20 januari: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
20 januari: Bakkie troost in de Steunhörn van 10:00—
12:00 u. 
28 januari: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
29 januari: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
4 februari: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema 
aanwezig in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
10 februari: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
17 februari: Bakkie troost in de Steunhörn van 
10:00—12:00 u. 
19 februari: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
25 februari: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
26 februari: Oud Papier-actie Wagenborger Boys. 
Vanaf 18:30 u. 
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 
 
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of een 
vrijwilligerstaak in het dorp. 
 
Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken, 
Menterne, 14:30 u. 
 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke donderdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 10:00 u. 
 
Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:15 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke vrijdagmiddag: Rummikub in Menterne, bij goed 
weer Jeu de Boules 14:00u. 
 
Elke maandag, woensdag en vrijdag, 19:00 u. 
Hardlooptraining de Fietsende Hardloper. Vanaf 
Hoofdweg 23. Iedereen kan meedoen! 
 
Elke eerste woensdag van de maand (m.u.v. de 
vakanties) inloopmoment NCG in de Steunhörn, 09:00 
– 12:30 u. 
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Eemsdelta herdenkt 80 jaar 
bevrijding met speciale 

bevrijdingsvlag 

Dit jaar viert de gemeente Eemsdelta een bijzonder 
moment: 80 jaar bevrijding. In april en mei van 1945 
waren er hevige gevechten in de regio, waar Canadese 
en Duitse troepen elkaar ontmoetten in een van de 
laatste gevechten van de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland. De strijd kostte vele levens, maar leidde 
uiteindelijk tot de bevrijding van Eemsdelta, wat een 
belangrijke stap was in de bevrijding van Nederland. 

Unieke bevrijdingsvlag 
Ter gelegenheid van deze herdenking is, tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op 4 januari 
jongstleden, een unieke bevrijdingsvlag onthuld. De 
vlag is speciaal voor dit jubileum ontworpen door de 
gemeente. Op de vlag staan verschillende symbolen: 
het gemeentewapen, de fakkel van het 4 en 5 mei-
comité, de Canadese Maple Leaf en het logo van 80 
jaar vrijheid. 
 
Symbolisch 
De bevrijdingsvlag is bedoeld als een symbolisch 
eerbetoon aan de vele slachtoffers van die tijd en als 
een viering van de vrijheid die we vandaag de dag nog 
steeds ervaren. De vlag zal niet alleen herinneren aan 
het verleden, maar ook dienen als een krachtig 
symbool van hoop en eenheid, die de generaties die de 
bevrijding niet zelf hebben meegemaakt verbindt met 
de geschiedenis van de regio. 
 
Bestellen 
De gemeente Eemsdelta roept inwoners en bezoekers 
op om samen het 80-jarig jubileum van de bevrijding 
te herdenken en te vieren. Gedurende de komende 
maanden zullen er activiteiten, herdenkingen en 
speciale evenementen worden georganiseerd om de 
gebeurtenissen van 1945 opnieuw onder de aandacht 
te brengen en het belang van vrijheid te benadrukken. 
Deze unieke vlag, met een formaat van 150 x 100 cm, 
is voor 22,50 te bestellen bij Kantoor & Kopie in 
Delfzijl. Kijk op: www.kantoor-kopie.nl. Indien 
gewenst kan men telefonisch een groter formaat 
bestellen. Daarvoor kan gebeld worden met: 0596-
632353. 
 
De vlaggen worden beschikbaar gesteld aan 4 en 5 
mei comités en organisaties die activiteiten 
organiseren in het kader van 80 jaar vrijheid. 

Oudeweg 124a 
9628 CH  Siddeburen 
Ook voor onderhoud en APK keuring voor alle  
merken auto’s bent u bij ons aan het juiste adres 

www.autobedrijf-josvermue.nl 

€ 22.459,=  

Hatchback 
Automaat 
Hybride 

Kenteken T-438-VG 
Km 11.505 km 
Bouwjaar 2023 

Tel: (0598) 43 03 70 Fax: (0598) 43 04 45 

SUZUKI SWIFT 
1.2 SMART HYBRID 
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De mensen waren er gemoedelijk en behulpzaam. Er 
waren een paar verenigingen, een tennis- en een ijsclub. 
De Tjuchters waren sportief! Sjoerdtje voelde zich er 
thuis in dat kleine dorp, dat niet meer was dan ‘een 
stipke op de wereldkoart’. Ze bleef er samen met haar 
lief ‘Jurrien Lalkens’ vele jaren wonen. 
 
Ik bel aan en Renske doet de deur open en nodigt me 
binnen en zet de koffiepot alvast aan. Op mijn vraag: 
waar ben je geboren, begint Renske te vertellen: “In 
Tjuchem ben ik geboren en groeide er op, samen met 
twee broers, ik was de jongste en kwam een aantal jaren 
achter de jongens aan. Moeder zei vaak liefdevol tegen 
mij : “doe bist ons kedootje”. Ze hebben me vernoemd 
naar mijn Friese Beppe Renske Bergmans. 

Pioniers op oude gronden 
 

We schrijven 10 januari 2025, een nieuw jaar heeft zich 
aangediend. Vandaag heb ik een interview met 
nieuwkomers in ons dorp, anders gezegd, pioniers. 
Pioniers op die aloude gronden waarop in 1873 het zo 
vertrouwde en bekende T.C.L van Wagenborgen tot 
stand kwam, de stichting “Tot Christelijke 
Liefdadigheid’. 
 
Toen het bestuur vond dat het tijd werd voor een 
eigentijdse naam in de huidige samenleving werd het 
‘Groot Bronswijk’, met een eervolle link naar de 
oprichters, Jan, Wolter en Trijntje Brons, twee broers en 
een zus, De Drie Bronzen! Eenvoudige mensen met een 
boerderijtje in Wagenborgen waar ze verschoppelingen 
uit de maatschappij een dak boven het hoofd boden. Zo 
is het ontstaan, het later zo vertrouwde Groot Bronswijk 
in- en van Wagenborgen. Velen vonden daar voor korte 
of langere tijd een plekje om tot rust te komen en later 
terug te keren in de maatschappij. Voor wie dat niet 
lukte was er een plekje om er ‘ beschermd’ te blijven 
wonen. 
 
Veel inwoners van Wagenborgen en omgeving vonden 
er een baan en kregen de kans een bestaan op te bouwen 
in het eigen dorp.Zo is Wagenborgen,mede door de 
Stichtingen, een mooi en redelijk groot dorp geworden. 
Ook gingen veel jonge meisjes uit de noordelijke 
provincies het avontuur aan om verpleegster te worden 
op de Stichtingen in Wagenborgen. 
 
Zo ook Sjoerdtje Bergmans, zeventien jaar jong, een 
blonde Friese meid uit Ee, onder de rook van Dokkum. 
Avontuur en jonge mensen, ja dat  
gaat vaak samen. De jonge  
Sjoerdtje zal op de kaart  
hebben gezocht waar het dorpje  
Wagenborgen lag. En  
waarschijnlijk zal ze met de  
Dambus of de Roland bus, er  
naartoe zijn gereisd. Moedige  
meisjes en het gaf ze een extraatje  
bij het solliciteren. Sjoerdtje was  
zo.n meisje en prompt werd ze  
aangenomen op stichting T.C.L. 
in Wagenborgen als leerling  
verpleegkundige in paviljoen Bethesda. Dat was, 70 jaar 
geleden, zeker ook pionieren! 
 
Vandaag, 10-1-2025 heb ik afgesproken met Renske en 
haar man Jacob Battjes. Ze wonen in hun pas gebouwd 
en nieuw huis aan de Burcht. Wie zijn zij, deze 
pioniers?  
 
Wel, Renske is de dochter van Sjoerdtje Bergmans uit 
het Friese Ee, de leerling verpleegkundige die haar B 
opleiding op Groot Bronswijk voltooide en er op een 
avond van de wekelijkse “ Instuif’’ haar grote liefde 
vond, met hem ging trouwen en wonen in het dorpje 
Tjuchem. Een streekdorpje, bestaande uit boeren en 
boerenarbeiders, met z.n tweemansschool, z.n kapel, 
een bruin cafeetje, de dorpssmid en de timmerman en 
het goedlopend kleine winkeltje.  

Sjoerdtje tijdens  
haar opleiding.  

Ik had er een fijne jeugd en 
er was altijd veel te spelen 
en nog meer te beleven daar 
in Tjuchem. In de zomer 
zwommen we vaak in het 
kanaal, dat even verderop 
achter ons huis lag en in de 
winter gingen we eerst op de 
gracht van overbuurman 
boer Smit schaatsen en 
daarna over het kanaal naar 
Meedhuizen of het 
Schildmeer. In Appingedam 
ging ik naar de Chr.lagere  

school, daarna naar het L.H.N.O onderwijs in Delfzijl. 
En daarna naar het Intas, voor zorgonderwijs omdat ik 
graag in de zorg wou werken. Maar het ging allemaal 
even anders, ik kwam Jacob tegen in de disco ‘Het 
wapen van Hellum’ en werd helemaal verliefd op deze 
jongeman. Hij werd de liefde van mijn leven en we 
gingen trouwen want de ooievaar had haast. We waren 
gelukkig en we kregen na elkaar twee kindjes, een 
jongen en een meisje.  
 
Na wat rond kijken kochten we in t Siddebuursterveen 
een ‘steetje’ met wat land en ruimte rond het huis, met 
pensionstalling voor paarden. Dat zijn paarden die bij 
ons worden gestald tegen betaling van kosten, voer en 
verblijf. De eigenaars moeten wel zelf het verblijf van 
hun dier schoon houden. We hadden plezier aan al die 
levendigheid op ons erf en op ons land. Totdat mijn 
man tijdens het melken met een arm bekneld kwam te 
zitten in de melkcaroussel. Dat leek niet best en na 
meerdere operaties aan z.n. rechterarm werd Jacob 
afgekeurd voor het arbeidsproces. Gelukkig bleef zijn 
arm gespaard maar het had niet meer de kracht van 
voorheen. 
 
Vervolg op pagina 6 

Moeder Sjoerdtje 
met dochter Renske.  

 

Beste Kerstengel 
Bedankt voor de leuke cadeautjes en een mooi en 
gezond 2025 toegewenst! 
Vriendelijke groet, Mw Degenhard, G. Boelmanweg 

Bedankje 
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Maar gelukkig, na lange tijd is er nu weer reuring, 
bedrijvigheid en nieuw leven op de terreinen van de 
Stichtingen. Waren de Wagenborgers eerst 
gechoqueerd en opstandig, langzamerhand kwam de 
gewenning het verdriet en het oude zeer weg nemen, 
het sleet langzamerhand tot een liefdevolle herinnering 
met veel oude foto.s en een blijvende expositie met 
veel waardevol materiaal van wat eens was :Groot 
Bronswijk, nu opgesteld in gebouw ‘de 
Ontmoeting’,naast de toren in het dorp. 
 
De namen van de paviljoenen blijven bewaard door ze 
aan de straten op het terrein te verbinden, soms wel 
niet al te precies maar toch!. De basisschool en de 
huisartsenpraktijk zijn ook mooie gebouwen geworden 
die passen in deze omgeving. Voor de kinderen is het 
hier een ware oase. Mooi zijn de nieuwe huizen die aan 
de Burcht staan, o.a. dat van Jacob en Renske. Ze 
wonen er met veel plezier, vertelden ze mij. Ze voelen 
zich thuis in Wagenborgen.  
 
Rond de school klinken weer kinderstemmen, is er 
levendigheid op de terreinen waar voorheen ‘de 
Huizen van Barmhartigheid stonden, zoals ze heel 
vroeger ook wel eens werden genoemd. Bethel, het 
oude Hebron, Salem dat afbrandde, Rehoboth en 
Bethesda waar Sjoerdtje heeft gewerkt. Huizen met 
Bijbelse namen, namen met mooie, diepe betekenissen. 
Groot Bronswijk is ingehaald door de tijd met nieuwe 
wetten en nieuwe leefregels. Maar gelukkig, er is toch 
weer toekomst, toekomst met mogelijkheden voor 
nieuw leven op oude gronden. De oude gronden van 
’Groot Bronswijk’ in Wagenborgen. 
 
Opgeschreven door Trijnie Brouwer-Pijper. 
Wagenborgen, januari 2025 

Hoe nu verder? We kregen goede raad en hulp 
waaronder een tip, er was een bouwproject gaande op 
het terrein van de toen reeds afgebroken 
Psychiatrische instelling Groot Bronswijk. We gingen 
er kijken en kregen een optie op een mooi ruim 
bouwkavel voor het bouwen van een nieuwe woning. 
Ons eigen huis in t Veen van Siddeburen werd te koop 
gezet en verkocht en zo kon de koop en de 
bouwplannen in Wagenborgen doorgaan. Jacob kreeg 
het een stuk makkelijker en hij geniet nu van z’n 
bloementuin rond het nieuwe huis. Om ons heen zijn 
ook anderen druk bezig met het afbouwen van hun 
huis, een nieuwe buurt in opkomst. We wonen hier 
prachtig met ruim– en vrij uitzicht op– en over de 
uitgestrekte landerijen met in de verte de contouren 
van t’Waar en Nieuwolda en ‘s morgens zien we er de 
zon opkomen, zo prachtig. 
 
Wij wonen nu hier, hier op  
de plaats en de grond  
waar vele jaren geleden  
mn moeder, toen de blonde  
Sjoerdtje Bergmans, haar  
3 jarige opleiding heeft  
voltooid en er meer dan  
5 jaar werkte bij de bewoners  
van Bethesda. 
 
 
Trijnie Brouwer: Hier wandelde Sjoerdtje met de 
patiënten van Bethesda en genoot ze van het mooie 
park rondom de paviljoenen van de Stichtingen. Met 
zijn vijvers, het Theehuis, d.ôlle Smederij met het 
Ketelhoes, het kloppend hart van de Stichtingen en 
waar op werkdagen de ‘oele’ om twaalf uur zijn geluid 
over het dorp liet horen ten teken, dat het etenstijd 
was, dus tijd om het werk neer te leggen. Het recreatie 
gebouw, waar Sjoerdtje op zondag met de patiënten 
naar de kerk ging.Het Klokhuis en z.n klokje dat werd 
geluid bij de begrafenis van een bewoner op het 
kerkhofje aan de oostzijde op het terrein. 
 
Het vrijerslaantje, omzoomt met de prachtige oude 
bomen waar verliefde stelletjes na hun dienst liepen te 
wandelen, te zoenen en te knuffelen. Zou Sjoerdtje het 
nog weten van dat laantje? Zou ik het haar kunnen 
vragen? Misschien morgen, als ik haar ga opzoeken in 
haar appartement ‘de Statenborgh’ in Siddeburen. 
 
En dan die aloude watertoren, het vaste 
herkenningsteken van Groot Bronswijk. Van ver zag 
je hem reeds staan, stevig als een baken, ver 
uitstekend boven de huizen en gebouwen van het dorp. 
Kwam je terug van weggeweest, en je zag de 
watertoren opdoemen dan wist je, dat je spoedig weer 
thuis was, thuis in Wagenborgen. Nog zie ik de 
sloopkogel tegen de watertoren beuken met als gevolg 
dat het water uit de toren begon weg te stromen, zoals 
het bloed uit aangeschoten wild……, Groot Bronswijk 
was stervende. Ik stond er met tranen in de ogen naar 
te kijken, de watertoren van Groot Bronswijk.., ze zou 
toch blijven staan? Helaas, heel de Stichting is tot puin 
vermalen en is het voor altijd verleden tijd”.…Groot 
Bronswijk, ze was als een dorp in het dorp 
Wagenborgen. 

Renske Battjes-Lalkens 
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Uitnodiging 
 

Dinsdag 28 januari bent u van harte welkom om 
samen te komen eten in "Ons Centrum" om 17.00 uur. 
Deze keer maken we snert en bruine bonensoep, met 
alles wat daar bij hoort.  
 
U kunt zich tot 25 januari opgeven door te bellen naar 
06-4804 2402. Een maaltijd kost €7,50 per persoon. 
 
Graag tot dan. 

Uit vervlogen tijden 
 
Het is zondag 13 mei 1962, de gevoelstemperatuur 
kwam niet veel hoger uit dan 7 graden en het was een 
bewolkte dag. In de omgeving van Dwingeloo werd 
voor een week de wielertitels van de drie noordelijke 
provincies verreden. 
 
De kampioenen van het vorig jaar slaagden erin hun 
titels te prolongeren. Zo werd Be Jansema uit 
Wagenborgen weer kampioen van Groningen. Roel 
Hendriks uit de Wijk van Drenthe en de wel bekende 
Henk Hoekstra uit Ureterp van Friesland. 
 
Evenals voorgaande jaren gingen de renners tegelijk 
van start voor een wedstrijd over 150 km. De 
groninger Be Jansema en 4 Drenten, te weten, Roel 
Hendriks, de Vries, Koster en Wilkens wisten 
geleidelijk aan een fikse voorsprong op de bouwen. 
 
In de eindsprint versloeg Be Jansema Roel Hendriks 
met een banddikte. 
 
Tjaard Moedt 

Nieuws vanuit het Hamrik 
 
In de Op de Hoogte van begin januari heeft u het 
nieuws vanuit het Hamrik gemist. Dat was mijn fout, 
ik was te laat met het inleveren van de kopij. Daarom 
nu nog wat info van de laatste maanden na 2024. 
 
Vanuit het Hamrik mag ik u/jullie allen nog een heel 
mooi, gezond en liefdevol 2025 toewensen. 
 
Donderdagmiddag 28 november hadden we de 
Gedachtenisdienst in het Hamrik. In de afgelopen 
periode waren er 20 bewoners overleden. Alle 
familieleden/contactpersonen hadden een uitnodiging 
ontvangen om de dienst bij te wonen. Een grote 
groep genodigden waren bij de dienst aanwezig. Het 
is fijn om zo met elkaar de overleden bewoners te 
gedenken en bij elkaar te zijn. We luisterden naar 
gedichten en muziek. En van alle bewoners werd er 
een kleine herinnering voorgelezen. Familie/
contactpersoon mag een kaarsje aansteken na het 
voorlezen. Na afloop dronken we nog koffie/thee met 
elkaar en kregen de familieleden/contactpersonen 
een roos mee naar huis. 
 
Op 5 december werd het Sinterklaas feest gevierd. 
Dit jaar was het een bijzondere viering. Een bewoner 
heeft vroeger jaren voor Sinterklaas gespeeld en gaf 
aan dat hij dit nog weleens wilde doen. Dhr. is 95 
jaar en had er heel veel zin in. Zijn dochter was hier 
’s morgens al op tijd om haar vader in het Sinterklaas 
pak te helpen (dit pak hadden ze ooit speciaal voor 
hem laten maken). Ook werd hij door haar 
geschminkt en werd de baard aangebracht. Samen 
met 2 Roetveeg pieten deed Sinterklaas zijn intrede 
in de hal. Hij speelde zijn rol geweldig, en ook voor 
zijn dochter was dit prachtig om mee te mogen 
maken. De familieleden/contactpersonen hadden 
ervoor gezorgd dat er voor alle bewoners een 
kadootje was. Het was een hele gezellige ochtend, en 
Sinterklaas kon ’s middags heerlijk even rusten op 
zijn kamer.  
 
Na het Sinterklaasfeest konden we beginnen om het 
Hamrik in kerstsferen te brengen. Alle huiskamers en 
de hal werden versierd. Het is heel veel werk, maar 
de bewoners vinden het prachtig. Tussendoor zijn we 
ook nog met bewoners in de nieuwe bus naar 
Intratuin geweest. Het was daar ook genieten van de 
Kerstversiering , en bewoners kijken hun ogen uit 
van wat er al niet te koop is. Maar schrikken soms 
ook van de prijzen. 
 
Dinsdag 17 december hadden we een Kerstborrel in 
de hal. Tijdens dit gezellig samenzijn voor personeel, 
vrijwilligers en cliëntenraad werden de kerstattenties 
uitgedeeld. 
 
Op woensdag 18 december en donderdag 19 
december hadden we op afdeling Zuid en Noord ’s 
middags een Kerstmaaltijd. Er werd lekker gegeten 
en tussendoor zongen we de bekende Kerstliederen, 
en las ik een mooi Kerstverhaal voor. Het waren hele 
mooie, gezellige en waardevolle middagen. 

Na de Kerst maakten we ons op voor het Oudejaar. 
Op Oudejaarsdag bracht Kees van het Westeinde 
heerlijke oliebollen voor de bewoners. SUPER 
bedankt Kees, werd heel erg gewaardeerd. In de 
huiskamers werden er ook nog oliebollen gebakken, de 
bewoners genieten enorm van deze sfeer. Een klein 
aantal bewoners bleef ’s avonds op om samen met het 
personeel het Nieuwe jaar in te luiden. 
 
De Kerstspullen zijn inmiddels opgeruimd, en maken 
weer plaats voor andere decoraties. We starten weer 
met nieuwe activiteiten. Dinsdagmiddag 14 januari 
was de aftrap en hebben de Esborgzangers ons een 
prachtige muzikale middag bezorgd. 
 
Namens ons allen vanuit het Hamrik een vrolijke, 
vriendelijke groet, 
Aagtje Lubbers Bouma (welzijn medewerker ’t 
Hamrik) 
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Beste dorpsgenoten, 
 
Aan het eind van het afgelopen jaar zijn wij bij u langs geweest om de donateursgelden voor dorpskrant Op de 
Hoogte te innen. Het is prachtig dat we zoveel donateurs hebben. Hierdoor kunnen we wekelijks de krant gratis 
bij u bezorgen. Tegelijkertijd betekent dat het innen van de donateursgelden een tijdrovende bezigheid is.  
 
In combinatie met het feit dat steeds meer mensen geen contant geld meer in huis hebben, willen wij elke 
donateur, maar ook zeker nieuwe, in de gelegenheid stellen om over te gaan naar automatische incasso. We 
willen hier dan mee starten in 2025, waarbij de afschrijving dan op 1 november van elk jaar plaats zal vinden. 
 
U hoeft hiervoor alleen maar het onderstaande formulier in te vullen en te ondertekenen. U kunt het formulier op 
verschillende plekken in ons dorp in de bus doen: Tonnistil 11, Tonnistil 40, H.L. Emmersweg 12, 
G.Boelmanweg 35, Akeleistraat 6, Hoofdweg 168. 
 
Indien er vragen zijn over de afschrijving, dan kunt u (het liefst per mail) contact opnemen met de 
penningmeester. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 
Tjaard Moedt, penningmeester:  tel: 0596 541911,  e.mail:  opdehoogte1@hotmail.com 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Formulier voor automatische incasso donateurschap dorpskrant Op de Hoogte 
 
 
   Naam: 
 
 
                           Adres: 
 
 
                           Email:          
 
          
                           Tel.:  
 
Ik machtig de Stichting Dorpskrant Op de Hoogte jaarlijks tot wederopzegging  
mijn donateursgeld a € ________  (bedrag invullen wat u jaarlijks wilt doneren)  te incasseren van rekening: 
 
 
   NL     _______________________________________ 
 
 
(Niet eens met de afschrijving? Dan heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken) 

 
 
 
Getekend te       ……………………………………..                 d.d.  ……/……......./….. 
 
 
 
 
Handtekening:   ……………………………………… 
 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

mailto:m.brandsma48@gmail.com

