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Interview met dhr. Okko Boven 
 
Vandaag, 3 juli 2023, heb ik een interview met dhr. Okko 
Boven, en ondanks dat hij al vele jaren in Wagenborgen, ja 
zelfs dicht bij mij in de buurt woont, heb ik deze man nog 
nooit ontmoet of gesproken. Dus wel een beetje spannend, 
zoals je dat kunt noemen. Okko Boven woont in een twee-
onder-een kap huis op De Hoogte nr 11, in een knus en 
compact buurtje. Na onze kennismaking gaan we bij de 
eettafel zitten, dat schrijft wat makkelijker zoals Okko zegt 
en hij gaat alvast een bakje koffie opzetten voor straks. 
 
Op mijn vraag wanneer en waar hij ter wereld kwam, begint 
Okko zijn verhaal te vertellen. “Dat was op 3 mei 1950 in de 
Botterei in de gemeente Termunten en te bereiken via een 
kleilaan met daarnaast een sintelpad. Bij winterdag vaak één 
grote bragelpot. 
 
Mijn pa was Jan Boven, geboren in Nieuw Scheemda maar 
opgegroeid aan de Zomerdijk van Woldendorp. Er is namelijk 
ook een Zomerdijk even buiten Wagenborgen. Het zijn 
buurtschappen die buiten de dorpskernen liggen, dus vaak op 
de ruimte zoals dat wel wordt genoemd. Mijn moeder was 
Jantje Maathuis; zij woonde aan de Heemweg naar 
Woldendorp en is na de lagere school nog een paar jaar naar 
de Ulo in Woldendorp gegaan. De leerplicht was tot 14 jaar. 
Pa is na de lagere school direct naar boer Dallinga gegaan om 
daar te werken en geld te verdienen. Ook mijn moeder ging 
later naar deze boer om daar in de huishouding haar geld te 
verdienen. En zoals dat zo vaak ging toen, werden ze verliefd 
en ze gingen trouwen en wonen op Schaif Klap, zoals dat toen 
heette. Ja daar zijn ze begonnen. Ze kregen vier kinderen 
waarvan ik de jongste ben. 
Later kregen ze de boerderij van Frieling toegewezen en daarna gingen ze naar de “Botterei”, een buurtschap dat ligt 
tussen Woldendorp en Borgsweer, en hier ben ik geboren. Hier was een gemaal van het Waterschap Woldendorp, en 
deze had een elektrische motor en is later nog voorzien van een Bronsmotor zodat het gemaal meer capaciteit kreeg 
en zodoende nog meer water kon verzetten.. Pa bediende en regelde het gemaal met alles wat daarbij hoorde. In de 
zomer ging hij ongeveer zes weken bij de boer werken en besteedde zich dan uit, om een extraatje te verdienen. En 
moeder deed de huishouding en bracht de kinderen groot. 
 
In mijn lagere schooltijd ging ik op de fiets naar de school in Woldendorp. Daarna ging ik werken bij Garage 
Verwer in Nieuwolda-West. Dit was een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het onderhoud en herstellen van 
landbouwmachines. Er waren in deze streek veel boeren, zowel veehouders als akkerbouwers. Er kwamen na de 
oorlog veel machines voor het boerenwerk op de markt en steeds minder handwerk wat weer tot gevolg had dat de 
arbeiders, als ook de paarden, van de boerderijen verdwenen. De boeren kregen steeds meer machines op hun 
bedrijf. Dit gaf veel werk voor garage Verwer. Ik heb me zelf alles aangeleerd door veel naar de monteurs te kijken 
en te luisteren. Ik mocht er graag werken, het werk lag mij wel en ik heb als monteur veel machines gerepareerd. Ik 
had het er naar mijn zin en ben er daarom nooit meer weggegaan. Pas na 46(!!) jaar, dat was toen ik met pensioen 
ging, ben ik er weggegaan. Ik ging toen samen met mijn ouders naar Wagenborgen verhuizen. Pa overleed hier en 
na enige tijd ging moeder in “Menterne” wonen. Ik kocht toen dit huis, hier aan De Hoogte 11”. 
 

Lees verder op pagina 4 



Pagina 2 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 0596 541145 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning     vacature     
Bert Krol    
 

Fotograaf: Marc Zijlstra 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 0596 541911 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 2.75 
H’tje (te koop)           € 1.75 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.40 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 30 juli 
09:30 uur ds. Fortuin 
 
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 30 juli                
 

09:30 uur mebr. De Kruijff  dienst in Wagenborgen 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 

Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
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Oudeweg 124a 
9628 CH  Siddeburen 
Ook voor onderhoud en APK keuring voor alle  
merken auto’s bent u bij ons aan het juiste adres 

www.autobedrijf-josvermue.nl 

€ 28.900,=  

BMW I3 EXECUTIVE EDITION 

Hatchback 
Automaat 
Electrisch 

Kenteken J-614-ZV 
Km 21.002 
Bouwjaar 2022 

Tel: (0598) 43 03 70 Fax: (0598) 43 04 45 

CV-ketel vervangen? 
 

       
 

                                
 

     

                                
 

   
 
 

Meer info: 

 
 

Hoofdweg 18 | Siddeburen | 0598-43 25 85 

Vakantie Op de Hoogte 
 
Op 28 augustus en 4 september verschijnt er ivm de 

vakantie geen Op de Hoogte. 

Dorpsagenda 
 

22 juli: Historisch Centrum Groot Bronswijk open, 
13:00 – 16:00 u. 
29 juli: Historisch Centrum Groot Bronswijk open, 
13:00 – 16:00 u. 
5 augustus: Historisch Centrum Groot Bronswijk open, 
13:00 – 16:00 u. 
7 augustus: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
12 augustus: Historisch Centrum Groot Bronswijk 
open, 13:00 – 16:00 u. 
19 augustus: Historisch Centrum Groot Bronswijk 
open, 13:00 – 16:00 u. 
26 augustus: Historisch Centrum Groot Bronswijk 
open, 13:00 – 16:00 u. 
28 augustus: ivm vakantie verschijnt er geen Op de 
Hoogte 
28 augustus: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
28 augustus tot en met 1 september De 45e 
Kinderspeelweek  
30 augustus: Oud Papier-actie Wagenborger Boys, 
vanaf 18:30 u. 
2 september: Proostmeerloop 
4 september: ivm vakantie verschijnt er geen Op de 
Hoogte 
 
t/m 25 augustus: Zomeravonddubbel tennistoernooi TV 
Watec, aanvang: maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag vanaf 19.30 uur. 
 

Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 
  
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of een 
vrijwilligerstaak in het dorp. 
  
Elke dinsdagmiddag: handwerken Menterne, 14:30 u. 
 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke woensdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 9:30 u. 
 
Elke woensdagmiddag: spelletjes o.a. sjoelen, Menterne, 
14:30 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke vrijdagmiddag: spelletjes o.a. Rummikub, bij goed 
weer Jeu de Boules 14:00u. 
 
T/m augustus is de Petruskerk iedere zaterdag open. Van 

10.00 tot 17.00 u. bent u welkom om een kijkje te 

nemen. 



Pagina 4 

 
Bedankt 

Dank, dank, dank 
 
Voor de vele kaarten, appjes, bezoekjes, de prachtige 
boeketten die ik heb gekregen tijdens Ziekenhuis-, 
revalidatieopname en thuiskomst.  
  
Heel veel dank hiervoor, ook namens Abel. 
 
Hartelijke groet, 
 
 Janny de Boer 
 Abel Moedt 

Te geef: IKEA stoel POING. Blank berken met 
blauwe stoffen bekleding. 
 
Hans Rottier / Tel: 06 1880 0609 

Af te halen 

Doortrappen: veilig fietsen  
tot uw 100ste!  

 
Fit en veilig blijven fietsen in Groningen? 
www.doortrappengroningen.nl Doe gratis mee! 
Lekker blijven fietsen tot uw 100ste! Dat wil toch 
iedereen? Daarom organiseert Doortrappen 
Groningen verschillende leuke en leerzame 
fietsactiviteiten waar u gratis aan mee kunt doen. 
Door vaker te fietsen voelt u zich gezonder en blijft u 
mobiel.  
 
Doet u ook mee? Kijk voor meer informatie op 
doortrappengroningen.nl 
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 We gaan nog even weer terug naar de tijd van molens en gemalen. Er waren toen veel molens en gemalen om de 
landerijen droog te houden alsook het water op peil te houden. Dit voorkwam veel narigheid zoals bijvoorbeeld in 
de herfst, als de aardappels klaar zijn en gerooid moesten worden. Het voorkomt dat ze gaan rotten en ziek worden. 
En de aardappel was toen volksvoedsel nr. 1 en dus van levensbelang. 
 
Okko vertelt ook over “Pegelwater”. Er was afgesproken met de beheerders van de molens en gemalen dat als het 
sein “Pegelwater” was gegeven er niet meer mocht worden gemalen. Dan was het water in het Waterschap 
Oldambt op 69 cm boven het normale waterpeil. Bij hogere waterstanden dan de “Pegel” dreigde het water over 
een bepaalde laag dijkgedeelte te stromen met een mogelijke dijkdoorbraak van de boezems. 
 
Voor het aangeven van sein “Pegelwater” was overdag een systeem van seinlicht ingesteld, dit omdat er toen maar 
zeer weinig telefoonverbindingen waren. De Hoofdmolenaar, die bij de “Nonnegaatstermolen te Nieuwolda 
woonde, zette dan overdag de wieken van zijn molen in de overkruisstand. En de overige gemalen/molens in de 
omtrek hesen dan een rode vlag, zo werd dat sein “Pegelwater” aan elkaar doorgegeven. Bij nacht werd dan een 
brandende lantaarn omhoog gehesen. 
 
Ook werd begonnen met het maken van boezemwater gebieden. Dit om de dreiging van al te hoog water te 
voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het “Hondhalstermeer” hier in Wagenborgen. Zo had men de mogelijkheid 
om het waterpeil beheersbaar te maken en te houden. De Waterschappen zijn door de jaren heen vaak van naam 
veranderd. Ze werden steeds groter en groter, zoals nu reeds half Groningen en het heet nu “Waterschap Hunze en 
Aa.s” 
 
Mijn ouders zijn bij de bevrijding, toen het oorlogsgeweld Nieuwolda naderde naar de de molen op Daipswaal 
gevlucht en er samen met de molenaar, zijn kinderen en zijn huishoudster en haar zoontje aldaar in de kelder 
gevlucht om zich te beschermen tegen de bommen.Helaas, de eerste de beste bom die insloeg was een voltreffer en 
de gevolgen waren verschrikkelijk. De molenaar, dhr. Doornkamp, was op slag dood. Zijn huishoudster en haar 
kindje zwaar gewond als ook een van de kinderen van Doornkamp. Pa en en moe zijn toen ook door scherven 
geraakt en gewond. Maar ze konden uit de kelder komen en vluchtten het land in en verborgen zich in een droge 
sloot want ze werden beschoten door de Poolse soldaten die Nieuwolda kwamen bevrijden, om vervolgens in het 
donker verder te kruipen en te vluchten. Juffrouw Bolwijn, de huishoudster van Doornkamp, heeft toen aan mijn 
pa gevraagd of hij ook haar kleine Bennie wilde dragen en meenemen. Zij zelf kon niet meer meekomen en is toen 
achter gebleven. Helaas is het kleine jongetje onderweg overleden.  
 
Pa droeg ook zorg voor de kleine Jan, het gewonde zoontje van Doornkamp. “Pa heeft daar op zijn oude dag nog 
erg veel last en verdriet van gehad”, zegt Okko, “Hij kon daar zeer moeilijk over praten. Het heeft pa erg geraakt 
dat dat kleine jongetje in zijn armen is overleden. Ook juffrouw Bolwijn is een paar dagen later in De Stichtingen 
hier in Wagenborgen, waar de Duitsers haar hadden heengebracht, overleden. Ze mocht van de Duitsers namelijk 
niet naar een ziekenhuis vervoerd mocht worden” 
 
Ja, ik word er even stil van. Het komt zo 
dichtbij want bijzonder is wel dat ik, Trijnie 
Brouwer, het graf van mevrouw Bolwijn en 
de kleine Bennie zag op de begraafplaats in 
Westeremden. Ze liggen naast elkaar 
begraven, vlak naast de ouders en 
grootouders Bolwijn. Bennie en zijn moeder 
waren afkomstig uit dit dorpje op het 
Hoogeland. Het is al een paar jaar geleden en 
kort na een dodenherdenking op 4 mei in 
Westeremden, toen ik, 
ondergetekende,Trijnie Brouwer, daar op het 
kerkhof was om het graf van mijn 
grootouders opnieuw te beletteren. Toen zag 
ik dat er op het graf van Bennie en zijn 
moeder een mooie verstilde witte krans lag 
als een eervolle herdenking van de gemeente 
aldaar. Ik heb er met ontroering naar staan 
kijken, want ik kende het verhaal van deze 
jong gestorven moeder en haar zoontje. Mijn 
moeder, ook afkomstig uit Westeremden 
heeft haar gekend. Zij had me dit trieste 
verhaal ooit eens verteld. 

De molen en woning “de Botterei”. 
Hier is Okko Boven geboren.  
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Okko zegt: “Ik heb de groentetuin afgeschaft en er gras 
in gezaaid en nu maai ik het met een elektrische 
grasmaaier.  Toen ik nog op de Botterei  woonde 
maaide ik het gras met een zeis, jong gras, voor de 
konijnen. Nu ik op leeftijd ben gekomen doe ik het 
toch wat rustiger aan”. Ik zie een aantal wisselbekers 
staan in de kamer en vraag Okko waaraan hij die 
verdiend heeft. “Ik was lid van de schietclub in 
Woldendorp en schoot in klasse B. Daar had ik veel 
aardigheid aan en won dan ook vaak een beker.  Er zijn 
er nog vier grote bekers over gebleven. De kleinere 
heb ik allen weg gedaan bij de verhuizingen. Achteraf 
misschien toch een beetje jammer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook ga ik regelmatig hier in het dorp naar de 
Bejaardensoos want ik mag graag een kaartje leggen, 
b.v. Klaverjassen. Dat is een leuke bezigheid. En zo 
heb je ook contact met andere mensen. Ik woon hier 
met veel plezier en kook nog mijn eigen etenspotje. En 
de thuiszorg maakt eens in de week mijn huis schoon. 
Ik rijd nog zelf auto en mag graag een rondje rijden. 
Mijn fiets heb ik weggedaan en wil of moet ik een 
eindje lopen dan heb ik mijn rollator”. 
 
Okko Boven is een tevreden mens die met een goed  
gevoel op zijn leven terug kijkt. 
 

En hoe rijk ben je dan om zo terug te 
kunnen kijken! 

 
Opgeschreven door Trijnie Brouwer 
Wagenborgen, juli 2023.                                                                                                                                         

Muziekfestival Delfzijl 2023 
ook weer met In Corpore 

 
Op zaterdag 23 en zondag 24 september 2023 vindt de 
11e editie plaats van het Muziekfestival Delfzijl plaats in 
het centrum van Delfzijl: het grootste openlucht 
muziekfestival voor amateur blaas- en slagwerkmuziek 
in Noord-Nederland. Het worden weer twee schitterende 
dagen waar de amateur blaas- en slagwerkmuziek 
centraal staat en kan worden genoten van de vele 
optredens van heel verschillende muziekgroepen uit heel 
Nederland.  
 
Op de zaterdagmiddag vanaf 13:00 u. een centrum 
boordevol met harmonieorkesten, fanfares, 
slagwerkensembles en nog veel meer. Uiteraard ook 
weer met muziekvereniging van het eerste uur:  In 
Corpore uit Wagenborgen. Het einde van het 
middagprogramma zal worden ingeluid door de 
Streetparade die om ca. 16:30u het centrum van Delfzijl 
binnenkomt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de zaterdagavond vindt op het Molenbergplein vanaf 
20:00 u. de spetterende avondshow plaats met dit jaar 
een zeer gevarieerde mix van showkorpsen met de top 
van Nederland.   

Op de zondagmiddag van 13:00 u. tot 18:00 u. de 
Delfzielster Dweildag van het Muziekfestival Delfzijl. 
Vele dweilorkesten die het centrum op de kop gaan 
zetten en strijden om prachtige prijzen. Dit wordt een 
bonte middag muziek, met een grote braderie, vermaak 
voor kinderen en koopzondag. 

Het Muziekfestival Delfzijl 2023 is gratis toegankelijk, 
ook de avondshow op de zaterdag. Bij deze bijna 2,5 uur 
durende avondshow is een tribune aanwezig. Alleen voor 
een tribunekaart wordt een vergoeding gevraagd. 
  
Op de website muziekfestivaldelfzijl.nl staat alle 
informatie over de programmering.  

http://www.muziekfestivaldelfzijl.nl/programma/middagprogramma
http://www.muziekfestivaldelfzijl.nl/programma/avondprogramma
http://www.muziekfestivaldelfzijl.nl/programma/programma-zondag

