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Jaargang 35 week 08 nummer 08                          Maandag 19 februari 2024 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

Opbrengst Collecte 
Hersenstichting 2024 

 
De Hersenstichting bedankt alle gulle gevers en 
vrijwilligers!! 
 
In Wagenborgen hebben 13 collectanten van maandag 
29 januari tot en met zaterdag 3 februari jl. 
gecollecteerd voor de Hersenstichting. De opbrengst 
van deze collecte bedraagt € 995,17.  
 
We zijn erg trots op al onze vrijwilligers en gulle 
gevers en bedanken hen namens de 4 miljoen 
Nederlanders met een hersenaandoening. 
 
Met deze mooie opbrengst financieren wij onderzoek 
en innovaties, geven we voorlichting en zetten we het 
belang van onze hersenen overal op de agenda. 
 
Al meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een 
hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn hard op 
weg om de grootste ziekte van Nederland te worden. 
Dat mogen we niet laten gebeuren. Want een 
hersenaandoening zet je leven en dat van naasten 
volledig op z'n kop. Daarom willen we dat iedereen 
zoveel mogelijk uit het leven kan halen.  
 
Heb je de collecteweek gemist? Je kunt je gift ook 
overmaken op rekeningnummer NL18 INGB 0000 
000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag of doneren 
via www.hersenstichting.nl.  
 
Op de website vind je ook meer informatie over het 
werk van de Hersenstichting. 
 
Siemon Bierma 
Collecte organisator 2024 

Samen eten 
 
Dinsdag 27 februari wordt er weer gekookt voor 
'Samen eten'. U bent van harte welkom om 17.00 uur 
in 'Ons Centrum'. Een maaltijd kost €7,50 per 
persoon, indien mogelijk graag gepast betalen. U kunt 
zich tot uiterlijk 24 februari opgeven door te bellen 
met telnr 06-48 08 24 02.  
 
Tot dan, 
 
Kookclub VNW 

Voorjaar op de  
oude begraafplaats 

 
Het was al volop het nieuws: in verband met het warme 
weer is de natuur vroeg dit jaar. Dat is ook goed te zien op 
de oude begraafplaats. De vele bloembollen die in het 
najaar zijn gepoot, steken her en der al de kop op. Zelfs 
zijn er al een aantal bollen in bloei. 
 
Eind deze februari/begin maart zal de oude begraafplaats 
grotendeels worden voorzien van nieuwe schelpen. 
Dankzij een bijdrage vanuit de Bewonersinitiatieven van 
de gemeente Eemsdelta wordt dit mede mogelijk gemaakt. 
 
De gemeente Eemsdelta is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de paden naar en rondom de begraafplaats. 
Ivm het vele onkruid is de gemeente dan ook verzocht om 
hier de noodzakelijke werkzaamheden aan te verrichten, 
zodat de begraafplaats op alle fronten er weer netjes uit 
ziet.  
 
 
Vrijwilligers Oude Begraafplaats  

Schuimparty NIJS 
 
Op 20 februari organiseren we weer een indoor 
schuimparty. 
 
Dus droge kleren maar weer mee en feesten maar! 
 
De kinderen t/m groep 3, dus ook de peuters en kleuters,  
zijn welkom vanaf 14.00 t/m 15.00 uur. Vanaf 15.30 uur 
zijn de kinderen uit de groepen 4, 5, 6 en 7 welkom. Er is 
een jongens en meisjes kleedkamer. En denk erom: je 
kunt nat worden (dus ook je schoenen) maar daar is de 
temperatuur binnen ook naar! Als je moet wachten op een 
broer(tje) of zus(je) zijn er in de kantine kleurplaten en is 
deze ook open voor de ouders! 
Voor de kinderen vanaf groep 8 en de middelbare school 
hebben we in de avond een schuimparty vanaf 19.30. 
Neem je een lijstje met verzoekjes mee? Voor de avond 
graag even aanmelden als je komt, via Facebook of mail, 
info@nijs.info. Dit voor chef inkoop 
Uiteraard is deelname zowel overdag als in de avonds 
gratis en zorgen wij voor iets lekkers! 
 
O ja, een handdoek mee is ook wel handig 

http://www.hersenstichting.nl
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 0596 541145 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning          
Bert Krol    
 

Fotograaf: Marc Zijlstra 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 0596 541911 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 3,00 
H’tje (te koop)           € 2,50 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.45 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 25 februari 
09:30 uur mw Kruizenga       
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 25 februari 
09:30 uur Dienst van verstilling en zang, dienst  in 
  Wagenborgen 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 
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Dorpsagenda 
 

19 februari: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
20 februari: Computerhulp in de Steunhörn, 19:30 u. 
21 februari: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
27 februari: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
5 maart: koffieochtend en info IMG in de Steunhörn, 
10:00-11:00 uur 
11 maart: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
11 maart: Herdenking bij het Joods-Monument van 
Groot-Bronswijk, aanvang 10.50 uur 
12 maart: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema 
aanwezig in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
13 maart: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
27 maart: Oud Papier-actie Wagenborger Boys, vanaf 
18:30 u. 
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 
  
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of een 
vrijwilligerstaak in het dorp. 
  
Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken, 
Menterne, 14:30 u. 
 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke woensdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 9:30 u. 
 
Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:30 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke vrijdagmiddag: Rummikub in Menterne, bij goed 
weer Jeu de Boules 14:00u. 

Gezocht 
Gezocht: Stalling voor onze caravan vanaf eind juli. 
Tel. 0623441443. 
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Interview met Klaas Veldman 
 
Vandaag, 29 januari, heb ik afgesproken met Klaas 
Veldman voor een interview. Hij ziet me vanaf z’n 
plekje al aankomen en na een zwaai en groet druk ik op 
de bel. Anneke, de vrouw van Klaas, opent de deur en 
nodigt me binnen. We nemen plaats aan de grote 
kamertafel en beginnen met een alledaags praatje als 
‘warming up’ en een kopje koffie met krakeling. 
 
We gaan van start en beginnen bij het allerprilste begin 
van Klaas z’n leven. 
Klaas: “ik ben geboren op 29 maart in 1950 op Meij 
(Uithuizermeeden) en kreeg de namen Klaas Hendrik 
Veldman. Er was al een zusje dat twee jaar ouder was. 
Mijn vader heette Luitje Veldman en kwam van 
Roodeschool en moeder kwam van Ulrum, zij heette 
Bernarda Tillema. 
In Roodeschool ging ik ook naar de lagere school en 
kon redelijk goed meekomen in de klas. 
 
Na de lagere school ging ik drie jaar in Delfzijl naar de 
L.T.S. waar ik me bekwaamde in het machine 
bankwerken, dat was mijn ding. 
Want ik had al heel vroeg interesse en animo in grote 
voertuigen. O.a schepen/coasters en vrachtwagens. En 
had vooral zin in het varen op een coaster van de 
kustvaart. Eerst varen/werken om wat geld te verdienen 
en dan een studie gaan volgen aan een 
machinistenschool. Daar werden toen veelal cursussen 
gegeven in het machinistenvak. Je begon onderaan als 
derde machinist en daarna een volgende cursus voor 
tweede machinist enz. 
 
Maar helaas, ik had de wind en de getijden niet mee. 
Er kwam de klad in die cursussen, men ging grotere 
opleidingen voorbereiden voor personeel op de vaart. 
De zeevaartschool kreeg andere structuur en 
opleidingen, ook doordat de schepen steeds groter 
werden en de techniek veranderde naar meer computer 
gestuurde machines die veel werk van het varend 
personeel overnamen. 
 
Mijn monsterboekje was al helemaal klaar en ingevuld 
met de nodige stempels en handtekeningen, waaronder 
die van m’n vader. Ja die moest wel toestemming geven. 
Dus ik kon zo ‘aanmonsteren’ op een Coaster, zoals dat 
heette…….helaas, het varen ging niet door. Ik moest 
m’n bakens verzetten en wat anders zien te vinden.  
 
 

Het vrachtvervoer kwam weer in beeld, nu per 
vrachtauto. Als ik dat eens ging proberen. 
Ik ging ervoor! En m’n allereerste ervaring met het 
vrachtvervoer was toen ik, als veertienjarige en zonder 
rijbevoegdheid, in m’n vakantie als bijrijder bij Klaas en 
Adolf Noorman uit Farmsum op een vrachtauto stapte. 
Mijn eerste trip ging naar Bennebroek. M’n achterneef, 
had ‘s avonds ervoor de vrachtwagen geladen met 
zakken stek-bietenzaad en uit Zuidbroek meegenomen 
naar Delfzijl. Vandaar gingen we ‘s nachts om 24.00 uur 
vertrekken, via Zurich bij de Afsluitdijk (koffiestop) 
naar Bennebroek, waar we om 6 uur arriveerden en 
konden lossen. 
 
Van mijn achterneef moest ik ook achter het stuur, nou 
dat was best spannend. Gelukkig was het toen wel 
rustiger bij de weg dan tegenwoordig. Op de terugreis 
veevoer geladen in Wormerveer voor de veeboeren hier 
in de omgeving. 
 
Het waren lange dagen en er was veel stukgoed te 
vervoeren. 
Veel vee vervoerd naar de Veemarkt op dinsdagmorgen 
in de stad Groningen. Dan moest je al heel vroeg, ‘s 
nachts, je lading vee ophalen bij de boeren en als de 
wagen vol was, op naar de veemarkt in de Martinistad. 
En dan de boel weer grondig schoonmaken van de 
stront! 
En zo was je altijd onderweg, ook veel munitie 
vervoerd. Ook veel vis van Delfzijl naar Urk. Als ook 
vanuit Denemarken vis vervoerd naar de Visafslag op 
Urk. 
 

Maar toen kwam de tijd dat ik oog kreeg voor de 
meisjes, graag mocht ik wat grappen en grollen met ze. 
Toen er bij onze buren een baby op komst was zag ik 
opeens daar de kraamverpleegster. Dat was Anneke! Ze 
had een vriendelijk en goedlachs gezicht en ik zocht 
contact met haar door middel van een geintje en wat 
plagerijtjes, ja zo ging dat. Zoals: snel even de kraan 
open en met de waterslang een straal water richting het 
mooie kraamverpleegstertje. Ja, meisjes plagen, is kusje 
vragen.  
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Oudeweg 124a 
9628 CH  Siddeburen 
Ook voor onderhoud en APK keuring voor alle  
merken auto’s bent u bij ons aan het juiste adres 

www.autobedrijf-josvermue.nl 

€ 7.750,=  

Cabriolet 
Handgeschakeld 
Benzine 

Kenteken P-868-RX 
Km 77.447 
Bouwjaar 2012 

Tel: (0598) 43 03 70 Fax: (0598) 43 04 45 

FIAT 500 C 0.9 TWINAIR 
LOUNGE 

Ook gingen we in die tijd naar De Moonybar aan de 
Oude Schans in Delfzijl waar het een gezellig en geliefd 
meeting point was voor jongelui uit de omgeving. 
We kregen verkering, het werd serieus. We vonden een 
mooie kavel om een eigen nestje te bouwen, hier aan de 
Hoofdweg in Wagenborgen. Veel werk hebben we zelf 
gedaan zoals het afbouwen en afwerken van het huis. 
Op 21 december 1973 hebben we de grote stap genomen 
en gingen we trouwen en wonen in dit huis. Ja”, …zegt 
Klaas met een big smile, “de kortste dag… maar..wel de 
langste nacht!!! 
Het bleek een vruchtbare plek te zijn want we kregen 
een dochter en twee zonen. Ze zijn allen reeds 
uitgevlogen en hebben hun bestemming gevonden. Wij 
als opa en oma genieten nu van de zes kleinkinderen die 
inmiddels zijn geboren. 
 
Ooit begonnen als chauffeur in loondienst, ben ik in het 
jaar 2005 voor mezelf begonnen en  eigenaar geworden 
van een mooie vrachtwagen. 
Het werd verplicht dat je een tachograaf in je auto had, 
daarmee werd op je rijtijden gelet en gecontroleerd. Je 
was verplicht om na een bepaald aantal rijuren een vaste 
tijd stil te staan op de daarvoor bestemde 
parkeerplaatsen die je overal langs de grote wegen wel 
ziet. Ze zijn helemaal ingesteld op rustende chauffeurs, 
zowel van korte- en lange ritten. 
 
Onze oudste zoon kreeg ook belangstelling voor het 
vrachtvervoer. Als klein jongetje ging hij al vaak een 
keertje met me mee en zo is hij gaandeweg zich steeds 
meer gaan oriënteren op het vrachtrijden en is hij 
cursussen gaan volgen in Almere. Zo konden we elkaar 
aflossen en om de beurt rijden. Dat scheelde ons veel 
aan uren en konden we meer vracht aannemen bij de 
bevrachtingskantoren. Nabek in Hoogezand, is o.a. zo’n 
bevrachtingskantoor. 
 
We hebben veel gevaarlijke stoffen vervoerd. Daar 
moest je ook cursussen in volgen en je kreeg dan een 
document mee waarin stond wat je precies vervoerde en 
hoe er mee om te gaan. 
Ook op een steenauto gereden waarop je zelf vrachten 
stenen moest laden bij steenfabrieken, zoals Strating in 
Nieuwe Pekela. Dit ging met behulp van een kraan die 
achterop de vrachtwagen was gemonteerd. Daarna 
bracht je de vracht stenen naar het afgesproken adres en 
kon het afladen beginnen. Voor de gipsfabriek in 
Delfzijl (toen Norgips) en veel bouwbedrijven, hebben 
we heel veel vrachten gips vervoerd. 
 
Maar, de jaren gingen tellen en mijn gezondheid werd er 
niet beter op. Ik kreeg last van m’n heupen, ging 
moeilijk lopen enz. enz. Na enige tijd kon ik het  mooie 
beroep van internationaal chauffeur niet meer doen en 
moest ik m’n dagen anders zien in te vullen. Ik ben 
gebonden aan een rolstoel en vanuit de huiskamer kijk 
ik op de Hoofdweg. Er gaat hier veel verkeer langs en 
dat geeft veel afleiding. En ik krijg zuurstof toegediend 
zodat het allemaal wat makkelijker gaat. Ben lid van de 
plaatselijke kaartclub, ga naar de soos in Ons Centrum 
en ook één dag in de week naar Lijwiekstee in 
Noordbroek, voor dagbesteding en contacten met andere 
gasten enz.” 
 

Voor Klaas ligt een prachtig boek op tafel, met de titel: 
‘Onderweg’ met veel kleuren foto’s van vrachtwagens, 
trucs en trailers in vele soorten en maten. In dit boek 
word het leven van de vrachtwagen chauffeurs 
beschreven in prachtige verhalen. Ook heeft hij nog 
krantenknipsels in een doos met verhalen van 
gebeurtenissen tijdens het onderweg zijn met een 
vracht. Ook het nooit gebruikte monsterboekje is 
bewaard in deze doos. 
 
Op mijn vraag of hij wel eens een ongeluk heeft gehad 
of dikke pech, zegt Klaas, geen noemenswaardige 
ongelukken te hebben gehad, enkel wat blikschade, en 
altijd thuisgekomen.  
 
Ik bekijk nog eens het nooit gebruikte monsterboekje, 
mooie stempels, handtekeningen en een fraaie foto van 
een jonge- en verwachtingsvolle Klaas Hendrik 
Veldman. Het is een mooi document en herinnering aan 
vervlogen tijden. Geen machinist op de vaart maar 
International Chauffeur op vele grote wegen naar verre 
landen, zoals de Brennerpas Pas in Zwitserland, met de 
veerboot over grote wateren (de Fjorden) naar de 
Scandinavische landen o.a. Denemarken, Zweden en 
Noorwegen. Naar Duitsland, Frankrijk, Oost Duitsland 
ofwel de D.D.R. enz. 
  
Wie verre reizen maakt, kent veel verhalen. Klaas 
Veldman is zo’n man van vele verre reizen en hij weet 
veel te vertellen!  Hij heeft veel buiten de lands- en 
dorpsgrenzen mogen kijken.  
 
Dank, dat ik het op mocht schrijven. 
 
Wagenborgen, februari 2024.  
Opgeschreven door Trijnie Brouwer.   
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Voor al uw zinkwerk 
 
 

 
 
 

Standaard maatvoering en maatwerk 
 
 
 

Meer info: 

 
Hoofdweg 18 | Siddeburen | 0598-43 25 85 

www.bosmasiddeburen.nl 
info@bosmasiddeburen.nl 

KAZURI, voor elke vrouw die van unieke sieraden 
houdt. Handgemaakt en handbeschilderd. 
In div. kleuren leverbaar. 

Hoofdweg 160  - Siddeburen  -  0598-431413 

 Iekje is bijna jarig! 
 

Woensdag 21 februari wordt Iekje Engelage 65 jaar. We 
willen haar graag verrassen met kaartjes voor haar 
verjaardag. Doet u mee?  
 
Iekje heeft heel veel truien gebreid voor een goed doel. 
Ze breit truien in allerlei kleurtjes. Die worden 
verzameld in de vroegere Meerzorg huiskamer van 
Menterne. De truien worden binnenkort opgehaald door 
medewerkers van Actie Roemenië, samen met door 
andere mensen gebreide kleding. Zodat ze in Roemenië 
warmte kunnen bieden aan wie dat nodig heeft! 
 
Stuurt u Iekje een kaartje? U mag uw kaartje posten in 
de brievenbus van de Steunhörn op Hoofdweg 33. Dan 
zorgt VNW dat de kaartjes woensdag aan Iekje bezorgd 
worden! 


