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Zwier Haan benoemd als erelid 
van In Corpore 

 
Op vrijdag 12 mei, tijdens een gezellig samen zijn van 
de streetband Laif!, is Zwier Haan benoemd tot erelid 
van muziekvereniging In Corpore. Dit als dank voor 
zijn jarenlange inzet voor de vereniging. 
 
Helaas heeft Zwier, na ruim 46 jaar lid van de 
vereniging te zijn geweest, om gezondheidsredenen 
moeten besluiten te stoppen met zijn favoriete hobby. 
 
Zwier was jarenlang een vast onderdeel van zowel de 
Melody Percussion Band als Streetband Laif!. Ook 
buiten het muzikale vlak heeft Zwier zijn sporen 
verdiend. Zo was hij diverse jaren bestuurslid, nam hij 
zitting in diverse commissies en was hij betrokken bij 
het onderhoud van het clubgebouw ’t Schoultje.  
 
Van harte gefeliciteerd Zwier! 
 
 
Bestuur in Corpore 

De grootste van Wagenborgen eo 
 
In het logo van stichting NIJS is een zonnetje verwerkt. 
Nu willen we het zonnetje zich deze zomer laten 
verspreiden doormiddel van zonnebloemen. We hebben 
45 zaadjes gepoot in potjes en die zijn nu al gegroeid tot 
plantjes van 15 cm. Nu zoeken we kinderen uit 
Wagenborgen eo om deze plantjes verder te verzorgen. 
Diegene die na de vakantie de grootste heeft, belonen 
we met een leuk prijsje. Donderdag 25 mei van 14.30 
uur tot 16.30 uur zijn de plantjes te halen in ons NIJS 
paleis aan de Elzen 1. We hopen dat we alle plantjes 
kunnen uitdelen en na ze zomer kunnen bekijken en 
opmeten.  Let wel op=op 
 
Stichting NIJS 

Geslaagde start van 
“Kleurenpracht” 

 
In de kerk van Kolham startte afgelopen zondag de 
expositie “Kleurenpracht”. Laurinda dos Santos-Lucas 
vertelde over haar wol-schilderijen, welke werkwijze ze 
heeft gebruikt. En hoeveel engelengeduld er voor nodig 
is om zo’n kunstwerk te maken. Zoals bijvoorbeeld “het 
meisje met de parel”, waaraan ze ongeveer 1 jaar heeft 
gewerkt en zo’n 100.000 naaldsteken heeft gebruikt.  
 
Zo ook de quilters: daar is ook engelengeduld de basis 
voor succes. Het herinneringskleed van Grietje Duursma
-Uil werd uitgelicht: 3 jaren na het overlijden van haar 
man begint ze aan dit kleed, waarin de rode stropdas zit 
verwerkt van hun eerste ontmoeting. En de trouwstrik 
en zijn blouses. Die zijn verwerkt tot haast Esscher-
achtige vakjes, die -naast een kleurenpracht- elke keer 
een andere diepte vertonen.  
 
Naast de hierboven genoemde werken zijn er van andere 
kunstenaars kleurrijke quilts te bewonderen. Van 
Laurinda hangt er nog een vogelkooi, 3-dimensionale 
pauw en schaap en als je de kerk goed door snuistert, 
ontdek je steeds meer materialen die bij de expositie 
horen. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Foto: H.Feij-Berg 

Gratis te bewonderen elke 
zondag van 14:00-16:30 uur in 
de kerk van Kolham 
(Hoofdweg 44) gedurende (in 
ieder geval) de komende 6 
weken; wederom het 
omfietsen waard!   
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 0596 541145 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning     vacature     
Bert Krol    
 

Fotograaf: Marc Zijlstra 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 0596 541911 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 2.75 
H’tje (te koop)           € 1.75 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.40 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

    Zondag 28 mei Pinksteren 
09:30 uur dhr. Dijkstra 
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
kerkomroep.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 28 mei Pinksteren 
mmv In Corpore 

09:30 uur ds. R. Poede dienst in Wagenborgen 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 
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Dorpsagenda 
24 mei: Computerhulp in de Steunhörn, 19:30 u. (ipv 
17 mei!!). 
30 mei: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
30 mei: informatiebijeenkomst over Wagenborgen 
door Groninger Huis, VDW en de gem.  Eemsdelta. 
19:30 u., De Ontmoeting. 
5 juni: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
7 juni: Breicafe in de “Steunhörn, 19:30 u. 
7 juni: Oud Papier-actie Wagenborger Boys, vanaf 
18:30 u. 
13 juni: gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema in de 
Steunhörn aanwezig, 10:00 – 11:30 u. 
19 t/m 22 juni: Fiets4Daagse Wagenborgen, start 
18:30 u. Ons Centrum 
26 juni: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
27 juni: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
28 juni: Breicafe in de “Steunhörn, 19:30 u. 
 

Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 
  
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of 
een vrijwilligerstaak in het dorp. 
  
Elke dinsdagmiddag: handwerken Menterne, 14:30 u. 
 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke woensdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 9:30 u. 
 
Elke woensdagmiddag: spelletjes o.a. sjoelen, 
Menterne, 14:30 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons 
Centrum. 14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke vrijdagmiddag: spelletjes o.a. Rummikub, bij 
goed weer Jeu de Boules 14:00u. 
 
Van juni t/m augustus is de Petruskerk iedere zaterdag 

open. Van 10.00 tot 17.00 bent u welkom om een kijkje 

te nemen. 

 Tijdschriften 

Voor een activiteit in de Oekraïense vluchtelingen 
opvang in Menterne, zijn we opzoek naar 
tijdschriften. Mocht u wat hebben dan is dit erg 
welkom. U kunt ze afgeven aan de beveiliging bij de 
hoofdingang. We kunnen eventueel ook bij u 
ophalen. Belt u dan met 0611420079. 
 
Team Oekraïense vluchtelingen opvang Menterne  

 Bedankje 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die 
ter gelegenheid van ons 25 jarig huwelijk ons heeft 
verblijd met bloemen, kaarten, bezoekjes en leuke 
berichten in welke vorm dan ook. Het heeft deze 

voor ons toch al bijzondere dag nog mooier 
gemaakt! 

 
Klaas en Hadewich Koning 

Petruskerk 
Vanaf 3 juni staat de deur van de Petruskerk in 
Wagenborgen  weer open. 
Van 10.00 tot 17.00 bent u welkom om een kijkje te 
nemen. 
 
Iedere zaterdag in juni, juli en augustus bent u/ jij 
welkom. 
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Interview met dhr. H. Bouwman 
 
Het is een regenachtige en druilige dag als ik naar dhr. 
Bouwman onderweg ben. Van ver zie ik al de naam “De 
Dellen” staan op een imposante boerderij op leeftijd. 
De boerderij ligt daar prachtig in het landschap, met het 
zicht naar het Zuiden, als een wakend oog op de wereld 
en de landerijen rondom. 
Als ik binnenstap komt de geur van de koffie mij al 
tegemoet, en dat geeft me een goed gevoel dat ik hier 
verwacht word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op mijn vraag, wat “De Dellen” betekent, begint 
Hendrik Bouwman te vertellen.  
“De Dellen” verwijst naar dalen, laagtes in het 
landschap. Dele is een oud Gronings woord voor een  
laagte in het landschap. Boerderij “De Dellen” ligt net 
buiten de bebouwde kom en het land hier is wat lager 
gelegen dan het dorp zelf dat op een zandrug ligt, dit is 
een uitloper van de Hondsrug in Drenthe 
 
Ik ben in januari 1938 hier in Wagenborgen, aan de 
Hoofdweg geboren. Mijn ouders waren Nikolaas 
Bouwman uit Uithuizen en Cornelia Smit van  
Westerwijtwerd en ze zijn in 1929 in Wagenborgen 
gaan boeren aan de Hoofdweg en ze kregen vijf 
kinderen waarvan ik de op één na jongste ben. 
Toen ik acht jaar was, werd de boerderij aan de 
Hoofdweg verkocht en hebben mijn ouders deze  
boerenplaats in de Dellen gekocht. Ik had toen al wat 
geiten die ik ook zelf moest verzorgen en pa zei op de 
dag van verhuizing “ Doe most zulf dien geiten mor aan 
n end taauw noar de Dellen verhoezen” wat ik dan ook 
direct na schooltijd heb gedaan en ik ben hier dus altijd 
gebleven. 
Het bedrijf bestaat uit veertig hectare grond, waarvan 
het hoofdbestanddeel akkerbouw is en een kleiner deel 
melkvee, een gemengd bedrijf dus. 
. 
Ik ging naar de kleuterschool en Minie Bosman was er 
mijn juf. Precies, dé Juf Minie die hier zoveel  
Wagenborgers als kind in haar klas heeft gehad en die 
zo geliefd was bij allen. Daarna volgde de lagere school,  

ik heb er zelfs de zevende klas gevolgd. Er zou nog een 
achtste klas volgen, maar die werd opgeheven en zo 
ging ik vier jaar naar de Lagere Landbouwschool. Deze 
school was toen gevestigd in een gebouwtje naast de 
Gereformeerde Kerk aan de Kerkstraat in Wagenborgen. 
 
De dienstplicht riep en ik moest me melden in de 
kazerne van Amersfoort, werd er ingedeeld bij de 
geneeskundige troepen en kreeg daar een opleiding in 
allerlei zaken. De Hospikken, zo werden we ook wel 
genoemd. Achttien maanden was ik daar bezig met veel 
kantoorwerk, EHBO werkzaamheden, verzorgen van 
zieke soldaten enz. De jongens mochten ook graag wat 
pijntjes en kwaaltjes simuleren en dan moesten ze van 
mij één of meerdere dagen in bed te blijven. Nou als 
jonge gezonde vent ben je daar in je eentje snel klaar 
mee en was hun kwaaltje heel gauw over. De 
dienstdoende arts had wel altijd het beslissende woord 
en de verantwoordelijkheid hierin.   
Ja, dat was iets heel wat anders dan boeren op een 
gemengd bedrijf. Maar ik had het er wel naar mijn zin, 
zelfs zo, dat als er geen boerderij op me wachtte, ik 
misschien wel in de verzorging verder was gegaan. 
Maar die boerderij was er en dus heb mijn soldatenpak 
weer verwisseld voor een burgerpak om weer naar “De 
Dellen” terug te keren en mijn werk daar weer op te 
pakken. 
 
Maar ik ging steeds meer aan een speciaal meisje in 
Siddeburen denken, ook uit een boerenbedrijf 
afkomstig. Op een gegeven moment dacht ik, ik moet 
zelf actie ondernemen wil ik ooit  een maatje en partner 
hebben om mijn leven mee te delen en hier niet te 
vereenzamen en verzuren en dus heb ik haar opgezocht. 
Ze was lerares aan een huishoudschool in Rotterdam. 
Dat was een heel eind uit de voeten en ver weg van 
Wagenborgen. Maar het klikte en we werden een 
koppel. En jawel, Imkelien ten Have, het meisje uit 
Siddeburen, kwam wonen op boerderij “De Dellen” in 
Wagenborgen en we waren gelukkig met z’n beiden. 
Mijn ouders gingen rentenieren en in een burgerhuis in 
het dorp wonen. 
Het geluk mocht helaas niet lang duren en Imkelien 
overleed te vroeg aan de gevolgen van de ziekte 
Alzheimer en zo bleef ik weer alleen op “de Dellen”. 
 
We drinken een kopje koffie met koek en gaan nog even 
weer terug in de tijd, de tijd van de oorlog van 1940-
1945 en ik vraag aan Hendrik Bouwman wat hij zich 
nog kan herinneren van deze tijd.  
“Van dat de Duitsers hier kwamen weet ik niets, ik was 
nog te klein, maar toen ze na vijf jaar weer vertrokken 
met veel oorlogsgeweld van o.a. de bombardementen 
met als gevolg veel brandende boerderijen, huizen en 
schuren tijdens de bevrijding, ja, dat is me altijd 
bijgebleven. De Duitsers hadden het plan om de 
maatregel van de verschroeide aarde toe te passen, dus 
alles platbranden. Wij, mijn moeder en haar 
kinderen,zijn uit de boerderij aan de Hoofdweg 
weggevlucht, het was daar zo vreselijk angstig omdat 
mee te maken. Pa bleef achter bij zijn dieren, die 
moesten ook verzorgd worden. Hij sliep in de 
paardenstal. Er zijn zelfs nog paarden en veulens in 
veiligheid gebracht op andere plaatsen in het dorp maar 
die zijn helaas daar omgekomen in al dat geweld van 
bombardementen en brandende schuren en wij, de  
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jongste kinderen, zijn toen bij de familie Kok in de 
kelder terecht gekomen. Fam.Kok waren kennissen en je 
vluchtte toen zomaar bij zulke mensen binnen. Helaas 
kwam Geert Kok, die toen veel betekende voor het dorp, 
daar juist om het leven op die allerlaatste dag bij de 
bevrijding van Wagenborgen. Ik zag zijn lichaam liggen 
onder een laken in de schuur, waar ze hem hadden 
neergelegd nadat hij was getroffen door een kogel. Dat 
maakte veel indruk op mij als jongetje van zeven jaar. 
De oudste kinderen waren bij manufacturier Brons aan 
de overkant ondergebracht omdat er bij Fam. Kok een 
piloot als onderduiker in de kelder zat. Deze piloot, Filip 
Noël uit Rhodesië, was reeds eerder  neergestort in het 
gebied bij Proostmeer en door dhr. Geert Kok en dhr. 
Eppo Brons midden in de nacht opgehaald uit zijn 
schuilplaats onder wat struikgewas en in de berm van 
een sloot om zo uit de handen van de Duitsers te blijven. 
Dat lukte en hij is toen meegenomen naar de kelder in 
het huis van verzetsstrijder Geert Kok. De oudste 
kinderen konden zich nog eens verspreken en er 
onbewust van vertellen en de verrader slaapt niet. 
 
Moeder is toen met de jongsten via, wat nu de Kokslaan 
is, verder naar Stichtingen gegaan om daar in de grote 
kelder van Bethesda te schuilen voor het 
verschrikkelijke oorlogsgeweld.  
Bouwman zegt:” Ik herinner me nog het vele lawaai 
van: het oorlogsgeweld, van de bommen, de granaten, 
het mortiervuur als ook het lawaai van al die mensen en 
patiënten daar in de kelder van de Stichtingen. Het staat 
nog altijd in mijn geheugen gegrift. 
We zijn uiteindelijk het dorp nog uit gevlucht naar fam. 
in Zuidbroek, hele gezinnen zijn uit elkaar gerukt, 
overal zat soms wel iemand bij iemand in de kelder”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het boeren op een boerenbedrijf is tegenwoordig wel 
heel anders dan vroeger en ik vraag Bouwman hoe hij 
dat ervaart. 
“De tijden veranderen en je groeit er in mee maar het is 
lang niet meer zo gezellig nu er geen eigen personeel 
meer op het bedrijf bezig is. Het werk word veelal 
machinaal gedaan en uitbesteed aan loonwerkers. De 
koeien hebben we weggedaan want daardoor ben je heel 
erg gebonden, ze moeten twee keer per dag gemolken en 
gevoerd worden en ook afgemest. Dit om wat meer vrije 
tijd te hebben vooral nu we oud zijn. Tegenwoordig zijn 
er veel wetten en regels waar je allemaal rekenschap 
mee moet houden. Je moet haast ingenieur zijn om het 
allemaal bij te kunnen houden. 

Het verandert allemaal, stilstaan is totaal geen optie, je 
moet wel mee gaan in deze tijd. 
 
Dit is al  begonnen direct na de oorlog toen er Marshall-
hulp werd geboden vanuit het buitenland, vooral vanuit 
Amerika, die Ford-tractoren aanbood, bestemt voor de 
boerenbedrijven om zo ons land op te stuwen in de vaart 
der volkeren, zoals dat zo mooi werd verwoord. 
Langzamerhand gingen de werkpaarden de boerderijen 
verlaten en die er nog bleven werden “Sierpaarden” 
genoemd om als hobby te houden. Evenals de boeren-
arbeiders, die overbodig werden door die tractoren en 
machines. Zij vonden veelal weer een baan in de grote 
bedrijven van de overheid en in fabrieken die op grote 
industrieterreinen werden gebouwd. 
 
En ja man, ik heb weer een nieuwe vriendin gevonden. 
We hebben een soort van vriendschap en lat-relatie 
samen en wonen elk op onze eigen boerenstee zolang als 
dat gaat. Nu we op leeftijd zijn gekomen, laten we de 
werkzaamheden op de bedrijven door een loonwerker 
doen. 
En zo gaan de tijden heen, zegt Bouwman, veel is er 
veranderd en veel zal er nog veranderen”. 
 
Want altijd is er een tijd om te zaaien en een tijd om te 
oogsten. 
Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. 
Een tijd om te komen en een tijd om te gaan. 
Zo is er voor alles een tijd! 
 
 Opgeschreven door Trijnie Brouwer-Pijper. 
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Nieuws vanuit het Hamrik 
 
De maand mei begonnen we met een muzikaal 
optreden van Bob Heidema.  Bob is ook bekend van de 
Stroatklinkers.  We hoorden prachtige liedjes van Ede 
Staal, Wim Sonneveld, Jules de Korte ect. Liedjes die 
de bewoners zo meezingen, en even mee terug nemen 
naar vroeger. 
 
Als dank voor de goede/liefdevolle zorg aan hun 
moeder, hebben we van de familie Bosker hun biljart 
gekregen voor het Hamrik.  Een geweldig cadeau, waar 
we de familie ook zeer erkentelijk voor zijn.  Op 12 
mei werd het biljart geplaatst, en we hopen dat er met 
regelmaat gebruik van wordt gemaakt. 
 
Hierbij dan ook een oproep, zijn er mannen/vrouwen 
die het leuk vinden om even te biljarten in het Hamrik?   
En die misschien onze bewoners wel even willen 
ondersteunen bij het biljarten , of gewoon even een 
gezellige middag rondom het biljart.  Neem dan even 
contact met mij op.  We zouden dit heel erg leuk 
vinden.  
 
Afgelopen zondag was het Moederdag. Alle dames in 
het Hamrik zijn verwend met een leuke verassing. En 
natuurlijk mis er dan iets lekkers bij de koffie, en bij de 
maaltijd een speciaal Moederdag toetje.  Waar uiteraard 
de mannen ook van mogen meesmullen.  
Het warme weer wil nog niet echt vlotten, af en toe 
kunnen we even op het terras buiten zitten, of een 
wandeling door het dorp. We kijken er naar uit om ’s 
ochtends buiten koffie te drinken en ons te koesteren in 
het zonnetje. 
 
In de afgelopen periode hebben we afscheid moeten 
nemen van een aantal bewoners. Dit heeft altijd grote 
impact op medebewoners.  Ze missen hun 
medebewoner aan tafel bij het ontbijt, de koffie , de 
maaltijd of andere activiteiten. Het is belangrijk bij hun 
verdriet stil te staan, een luisterend oor te bieden.  
Sommige bewoners vragen zich ook weleens af, 
wanneer is het mijn beurt? 
 
Ook in ons team hebben collegae te maken met verlies. 
2 Collegae verloren hun moeder, 1 collega haar broer, 
en een vrijwilligster haar man.  Het is fijn en warm te 
weten dat je dan om elkaar heen staat, en er voor elkaar 
bent.  Diensten worden voor elkaar opgelost, een arm 
om iemand heen, het kan zoveel voor de ander 
betekenen.  
 
We staan nu voor Hemelvaartsdag, en dan door naar 
Pinksteren en hopen dat dit hele mooie zonnige dagen 
mogen worden. 
 
Namens ons allen vanuit het Hamrik een vrolijke, 
vriendelijke groet, 
 
Aagtje Lubbers Bouma, welzijn medewerker ’t Hamrik 
Nieuwolda 

Openbare laadpalen  
 
De gemeente Eemsdelta laat dit jaar 60 nieuwe 
openbare laadpalen aanleggen. Een deel van de nieuwe 
laadpalen wordt voor de zomervakantie geplaatst, de 
rest erna. De verwachting is dat Eemsdelta in 2025 250 
laadpalen nodig heeft en in 2035 ruim 1200. Iedere 
laadpaal heeft 2 laadpunten. Wethouder Meindert 
Joostens: "Met het plaatsen van meer openbare 
laadpalen maken we elektrisch rijden aantrekkelijker. 
Elk dorp in Eemsdelta zou minimaal één laadpaal 
moeten krijgen."  


