
Pagina 1 

Jaargang 35 week 15 nummer 15                                 Maandag 8 april 2024 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

BLIKSEMACTIE  
IN CORPORE 

  
Maandag 15 april zullen leden en vrijwilligers van 
muziekvereniging “In Corpore” weer bij u aan de deur 
komen voor de jaarlijkse Bliksemaktie. Met behulp 
van dit soort acties is de vereniging in staat om haar 
vele activiteiten te blijven ontwikkelen.  
 
Meer dan 60 mensen kunnen in deze vereniging met 
hun passie bezig zijn. Bestuur en leden zijn altijd in 
touw om het financiële plaatje rond te krijgen, maar 
dat valt niet altijd mee. Zo is er altijd de noodzaak om 
de leden goede instrumenten te kunnen aanbieden. 
Daarnaast gaat de inflatie ook de vereniging niet 
voorbij. Dankzij de steun vanuit het dorp kunnen toch 
mooie evenementen georganiseerd blijven worden.  
 
Het werkt als volgt: vanaf ongeveer half zeven zullen 
meerdere vrijwilligers bij u aan de deur komen met 
loten. Deze loten kosten Eur 0,50 per lot, waarmee u 
kans maakt op leuke prijzen.  
 
Heeft u prijs, dan kunt u deze de volgende avond 
(dinsdag 16 april) ophalen in ‘t Schoultje, het 
repetitiegebouw van “In Corpore” naast sporthal 
“Weerland”. Dit kan vanaf 19.00uur tot ongeveer 
21.00uur.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw steun! 
  
Bestuur en leden In Corpore 

April: Fietsmaand in 
Eemsdelta 

 
Op dinsdag 9 april vindt de cursus Stevig op de 
Pedalen in Wagenborgen plaats. 
  
Adres: de Steunhorn/dorpshuis in Wagenborgen 
  
Tijdens deze bijeenkomst: 
• vertelt een professional je alles over de 

uitdagingen in het verkeer; 
• krijg je handige tips en adviezen om veilig op 

pad te gaan; 
• leer je wat je moet doen als je valt of bent 

gevallen; 
• ga je aan de slag met oefeningen om fietsfit te 

blijven; 
• ontmoet je andere fietsliefhebbers 

  
Tijd: 13.00-15.30 
Kosten: Gratis! 
Aantal deelnemers: 12-15 
  
Opgave verplicht en voor vragen kun je terecht bij 
Esther Vuijk, e.vuijk@hvdsg.nl 

 

 

Inzameldata bekijken  
 
U kunt met de Omrin afvalapp de inzameldata van 
verschillende soorten afval, zoals papier en karton 
bekijken. De afvalapp is te downloaden via Google 
Play of App Store.  
 
Via de persoonlijke afvalkalender op eemsdelta.nl/
afval ziet u ook wanneer welk soort afval wordt 
ingezameld. U kunt de inzameldata opslaan in uw 
digitale agenda én printen. Lukt het printen niet? 
Vraag de afvalkalender dan aan bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Eemsdelta. Dit kan via 
telefoonnummer 14 0596 of mail naar 
afvalscheiden@eemsdelta.nl. 
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 0596 541145 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning           Sanne van Os     
Bert Krol    
 

Fotograaf: Marc Zijlstra 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 0596 541911 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 3,00 
H’tje (te koop)           € 2,50 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.45 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 14 april 
09:30 uur drs. van Dijk  
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 14 april 
 

09:30 uur  ds Visser               Dienst in Wagenborgen 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 
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HERINNERINGEN AAN TOEN.……..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martje vd Schuur-Kruger, geboren in 1929 te Wagenborgen:  
 

Mijn schoenen 
 
Martje: “op 10 mei 1940 kwamen de Duitse soldaten Wagenborgen binnen fietsen, een hele lange rij fietsende 
soldaten en ze zongen met z’n allen: “Und wir fahren, und wir fahren gegen England”. Dat maakte veel indruk 
op mij. We stonden er met verbazing naar te kijken. We begrepen toen niet precies wat oorlog betekende, we 
vonden het spannend en avontuurlijk.  
 
Later in de oorlog begrepen we het beter en als er werd geschoten en er werden Panzerfausten of granaten in 
de huizen gegooid, dan vluchten we over de weg zo bij boer Meedema in de kelder. Daar zaten veel meer 
mensen op de keldervloer. Er waren vaak grote kelders in die oude boerderijen. Ook was daar een meisje dat 
steeds riep: “Moeke ‘k mout pizzen….moeke ‘k mout pizzen.” Moeke zee haail wis en resoluut: “pis moar in 
mien klomp”. Ja soms was het lachen, maar soms ook huilen. Boven ons, in de kamer van Meedema zaten de 
Duitsers met hun wapens op de Canadezen te schieten en wij zaten in de kelder eronder.  
Een Duitser kwam op het kelder raampje af met een Panzerfaust. Mijn zus Bep schrok zich rot en sloeg van 
schrik het raampje stuk waarop de Duitser maakte dat hij weg kwam. Gelukkig, anders was misschien de hele 
boerderij in brand geraakt. 
 
Vader was door een oogziekte slechtziend, maar kon daardoor heel scherp horen. Hij hoorde de vliegtuigen 
van heel ver aankomen. Als pa riep:”doeken”, dan doken we vliegensvlug onder de bedden. 
Door de luchtdruk viel er eens een schilderijtje van de wand, precies op het hoofd van de man die de premie 
van de ziekenverzekering kwam innen en daar even op een stoel zat. De arme man zat onder het glas, het zat 
overal. Op het schilderijtje stond: ‘Een vrolijk gezicht, geeft overal licht’, nou dat hebben we geweten, we 
kregen met z’n.allen prompt de slappe lach, we kwamen haast niet weer bij. 
 
Eindelijk was de oorlog voorbij en er werd feest gevierd in het dorp. Ik was verdrietig want ik had geen 
schoenen, die waren af en versleten. Zonder schoenen kon ik toch niet naar het feest gaan? Ik moest er van 
huilen. We wilden zo graag de bevrijding vieren met zingen, met dansen en springen en lachen met elkaar, 
maar zonder schoenen ik kon er niet bijzijn. Tot… er werd gebeld.. en daar stond Lize Zomerman op de stoep 
met een paar schoenen in de hand. Ze waren bezig met het opruimen van de zolder en deze schoenen waren 
over. Haar moeder had gezegd: ”breng ze moar gaauw noar de Krugertjes, ‘der zel doar vast wel aine wezen 
dij ze paazen”,en ja,..ik was de gelukkige en....ik kon ook naar het feest!! We hebben toen uit dankbaarheid, de 
Heer gedankt! 
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HERINNERINGEN AAN TOEN.……..  

Didy Prinzen-Hoven, geboren in 1930 te Wagenborgen, en na de oorlog geëmigreerd naar Canada:  

 
De dood van verzetsstrijder Geert Kok 

 
Didy: “ik ben geboren in 1930, en was 10 jaar toen de Duitsers onverwachts ons land binnen vielen. Dat was 
een laffe streek want er was beloofd dat Nederland niet zou worden aangevallen. Maar het ging dus anders. 
Dat is ook oorlog. 
 
Heel vroeg in de morgen werd ik wakker van een vreemd en zwaar bromgeluid van vele vliegtuigen in de 
lucht. We keken door het raam en zagen een vrouw over de straat lopen die schreeuwde: “het is oorlog!!!”. En 
ja voor de radio hoorden we al gauw dat we in oorlog waren met Duitsland. En dat de Duitsers ons land waren 
binnengevallen. Na enige tijd begonnen we steeds meer van de oorlog te merken zo moesten we ‘s avonds op 
tijd de ramen verduisteren of blinderen en na acht uur ‘s avonds tot zes uur ‘s morgens, mocht je niet meer op 
straat zijn. Dan was het zgn. “Die Sperrzeit”. Ja de Duitsers kwamen met steeds meer “geboden en verboden”, 
veel goederen kon je op den duur alleen nog op de bon krijgen. O.a. kleding, schoeisel en brandstof.  
 
Na de lagere school ging ik naar de ULO in Delfzijl, op de fiets. Ik was toen twaalf jaar.Samen met een klein 
groepje jongens en meisjes, meestal over de weg wat een lange reis was maar soms ook binnendoor, zoals dat 
heette. Binnendoor wil zeggen over landweggetjes door de landerijen wat veel sneller ging. We waren jong en 
hadden ondanks de oorlog toch ook plezier.  
 
Het laatste schooljaar merkten we meer en meer van de oorlog doordat er veel werd geschoten door de 
Duitsers vanaf Delfzijl, Farmsumer toren en Fimel bij Termunterzijl, waardoor we soms niet naar school 
konden gaan. Onderweg op de fiets naar school zagen we de bunkers wel staan in het land maar wat er precies  
binnen in gebeurde, daar wisten we niks van. Het waren verdedigingsforten werd er gezegd, we durfden er 
nooit te gaan kijken. Inderdaad het laatste oorlogsjaar hebben we zeer bewust meegemaakt. We zaten soms 
met mn ouders, broer en zus samen in de kelder te schuilen en op het laatst vluchtten we zo snel als we konden 
naar de grote kelders van de de Stichtingen. We woonden daar vlakbij. Veel patiënten hadden er een plekje 
gekregen en meerdere mensen uit het dorp waren hier heen gevlucht. Als gezin, vader, moeder, broer en zus 
en ik zelf, zijn we het dorp uit gevlucht en naar familie in Schildwolde gegaan. Maar toch, onze ouders wilden 
weer naar hun eigen huis en zo kwam het dat we die laatste heftige bevrijdingsstrijd in Wagenborgen hebben 
meegemaakt. 
 
Veel jonge soldaten, Duitsers, Canadezen en 
Hollanders, ja zelfs dorpsgenoten, zijn toen 
gesneuveld. 
Wat heel veel indruk op mij en op ons allen 
heeft gemaakt, is dat de Wagenborger 
verzetsstrijder, Geert Kok, op die laatste dag van 
de strijd in Wagenborgen is gesneuveld. Hij 
werd als dappere verzetsstrijder, toch nog 
oorlogsslachtoffer. Heel het dorp was er door 
aangeslagen. Hij, die anderen altijd moed 
insprak, en zei dat de oorlog gauw voorbij zou 
zijn, mocht zelf de bevrijding niet meer 
meemaken. Zeer velen in ons dorp hebben Geert 
Kok de laatste eer bewezen toen hij naar zijn 
laatste rustplaats werd gedragen, hier op de 
begraafplaats in het dorp. Geert Kok was een 
oom van mijn vader en wij noemden hem ook 
‘oom Geert’. 
 
Langzamerhand kwam het normale leven in het 
dorp weer op gang. Er werden feesten 
georganiseerd en we gingen daar met veel jonge 
mensen heen. We dansten, zongen en sprongen, 
we waren eindelijk vrij, vrij van de Duitse 
tirannie”. 
 
Bron foto: Martin Haan, kleinzoon Geert Kok 
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Van dit boekje, waarin de geschiedenis van de  
Tweede  Wereldoorlog en de oorlogshandelingen in 
Wagenborgen zijn opgetekend, zijn nog enkele 
exemplaren verkrijgbaar.  
De prijs bedraagt  € 10,= 
 
Te bestellen via tel 0596 541911 
of via E mail opdehoogte1@hotmail.com 

Langgekoesterde wens  
gaat in vervulling 

 
Na ruim 30 jaar ‘t Schoultje in bruikleen te hebben 
gehad, ging afgelopen woensdag een langgekoesterde 
wens van muziekvereniging In Corpore in vervulling. 
Op 3 april is de muziekvereniging namelijk trotse 
eigenaar geworden van het clubgebouw aan de Kokslaan 
5 te Wagenborgen.  
 
Na de handtekening van de voorzitter en de 
penningmeester werd de overname beklonken. In 
Corpore is nu officieel eigenaar van ’t Schoultje!  
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Dorpsagenda 
 

9 april: Stevig op de pedalen! Steunhörn, 13:00 – 
15:30 u. 
15 april: Bliksemactie In Corpore, vanaf 18:30 u. 
16 april: Prijzen afhalen Bliksemactie, clubgebouw ’t 
Schoultje, vanaf 19:00 u.  
16 april: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema 
aanwezig in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
19 april: Toneelavond De Kuutjebuuters, Ons Centrum 
20:00 u. 
22 april: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
24 april: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
27 april: Koningsdag 
30 april: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
4 mei: Nationale Dodenherdenking, 20:00 u.  

7 mei: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema aanwezig 
in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
7 mei: Koffieochtend en info IMG in de Steunhörn, 
10:00-11:00 uur 
8 mei: Oud Papier-actie Wagenborger Boys, vanaf 
18:30 u. 
13 mei: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
15 mei: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 
  
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of 
een vrijwilligerstaak in het dorp. 
  
Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken, 
Menterne, 14:30 u. 
 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke woensdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 9:30 u. 
 
Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:30 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 


