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Jaargang 35 week 45 nummer 43                        Maandag 4 november 2024 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

95 jaar Vita Nova 
 
Het komt niet vaak voor dat een winkel zijn 95 jaar bestaand mag vieren. Zeker voor een dorp als Wagenborgen 
is dat best een unicum. Toch is dat het geval: Bloemenhuis Vita Nova bestaat namelijk 95 jaar. Bijna een eeuw 
een bloemenzaak in het dorp, terecht dat er bij dit feit wordt stil gestaan. 
 
Het begon allemaal in november 1929. Tammo Eigenberg begon toen samen met zijn vrouw Stien het 
tuinarchitectuurbedrijf Vita Nova. Dit was in een pand  aan de Hoofdweg, vlakbij de Petruskerk. Later is men 
verhuisd naar een pand aan de Wilgen, waar ook een kas was bijgebouwd. Volgens het reclamebord dat toen aan 
de weg stond kon men daar “boomen-heesters-bloemen” kopen.  
 
Op het terrein was ook een kwekerij van groenten en fruit gevestigd, met behulp van platte glaskassen. Een 
ketelhuis zorgde voor de verwarming van de kassen.  In de loop der jaren was het ook mogelijk telefonisch een 
bestelling door te geven. Het telefoonnummer was gemakkelijk te onthouden: 26.  
 
Tammo en Stien Eigenberg hadden 3 zoons en 1 dochter. De oudste zoon, Jan, nam de bloemenzaak over. In 1e 
instantie met hulp van zijn ouders maar later ook met hulp van Nelly Kok die maar liefst 39 jaar in de zaak heeft 
gestaan. 
 
Marianne de Gruijl werd in de jaren negentig aangenomen als stagiaire. Oma Eigenberg paste in die periode nog 
op baby Tamara. Vlak na het overlijden van oma Eijgenberg brandde het pand aan de Wilgen in 1996 af. Na een 
poosje nog vanuit de kas te hebben verkocht, is men naar het huidige pand (voormalig Kruidenierszaak Mulder) 
aan de Hoofdweg 32 vertrokken. Bij het wisselen van de locatie werd eveneens van eigenaar gewisseld: 
Marianne werd de eigenaar en Jan werd haar assistent en manusje van alles. In 2005 is Jan Eigenberg tijdens zijn 
werk overleden, in het harnas gestorven… 
 
Door de brand is het complete archief van de oude bloemenzaak verdwenen. Heeft u nog foto’s van de oude 
bloemenzaak of van de kassen? Marianne zou ze graag eens willen zien! (zie pagina 5…) 
 
Vita Nova is nog steeds springlevend, waarbij het 
accent in de loop van de jaren meer is verschoven 
naar decoratie, zijden bloemen en metaal. Ook het 
fenomeen “workshop” deed zijn intrede. Inmiddels 
organiseert Marianne zo’n 80 workshops per jaar! 
Ook is ze op meerdere beurzen in het land te vinden, 
tot aan Gorinchem aan toe. Dit allemaal dankzij haar 
steun en toeverlaat Sylvia, die haar alweer een aantal 
jaren helpt in de winkel.  
 
Het creatieve ondernemerschap zit de familie in het 
bloed. Dochter Tamara en zoon Floris hebben beiden 
een eigen zaak, respectievelijk een cafetaria en een 
bedrijf in de Dienstverlening. En wat moet Marianne 
zonder haar echtgenoot Klaas, letterlijk en figuurlijk 
de man achter de schermen en een rots in de 
branding! Hij is bijzonder handig met metaal,  zowel 
voor bloemschik-ondergronden als ook voor 
bloembakken.  
 
Op maandag 11 november houdt Vita Nova ter 
gelegenheid van het jubileum een Open Dag met 
leuke aanbiedingen.  
Van harte welkom en op naar de 100! 
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 10 november 
09:30 uur ds Schep      
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 10 november 
 

09:30 uur  ds. R. Poede         Dienst in Wagenborgen 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 

Donateursgelden  
Op de Hoogte 

 
In november komen wij weer bij u langs om de 
donateursgelden voor Op de Hoogte te innen.  
 
De inkomsten uit deze donateursgelden zijn voor de 
krant bijzonder welkom. Met deze gelden kunnen wij de 
krant elke week gratis bij u blijven bezorgen. 
 

Bent u nog geen donateur?!? Vanaf € 5,= bent u al 
donateur van “de krant van Wagenborgen”. 
 
Meld u aan via de mail: opdehoogte1@hotmail.com of 
via onze penningmeester Tjaard Moedt, tel. 0596 
541911.  

Uitslag sjoelen 30 oktober

Dames Heren

1 G Zomerman 982 1 A. Stam 969

2 J Poort 978 2 G. Poortinga 947

3 Tr. Haan 891 3 L Eisinga 946

4 J Goudberg 877 4 J Sawat 888

4 D Wezeman 877

5 M Zeevaart 865

6 F Spoelma 864

7 J. Schaub 793

8 E Brons 733

De volgende sjoelavond is op 13 november

mailto:opdehoogte1@hotmail.com
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Dorpsagenda 
 

12 november: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema 
aanwezig in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
18 november: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
20 november: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
23 november: Intocht Sinterklaas 
26 november: Koffieochtend en info IMG in de 
Steunhörn, 10:00-11:00 uur 
26 november: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
4 december: Oud Papier-actie Wagenborger Boys, vanaf 
18:30 u. 
9 december: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
11 december: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
17 december: Koffieochtend en info IMG in de 
Steunhörn, 10:00-11:00 uur 
17 december: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema 
aanwezig in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
17 december: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 
  
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of een 
vrijwilligerstaak in het dorp. 
  
Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken, 
Menterne, 14:30 u. 
 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke woensdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 9:30 u. 
 
Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:15 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke vrijdagmiddag: Rummikub in Menterne, bij goed 
weer Jeu de Boules 14:00u. 
  
Elke maandag, woensdag en vrijdag, 19:00 u. 
Hardlooptraining de Fietsende Hardloper. Vanaf 
Hoofdweg 23. Iedereen kan meedoen! 
 

Elke eerste woensdag van de maand (m.u.v. de 

vakanties) inloopmoment NCG in de Steunhörn, 09:00 – 

12:30 u. 

Wij willen de nabestaanden veel sterkte toewensen 
met het verlies van  
 

Hindrik Jan Zwiers 
 
Namens alle leden van de sjoelclub.  
 
Wij gaan hem zeker missen. 
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Toch nog een foto …. 
We hebben nog een foto ontvangen van het oude pand 
van Vita Nova, gelegen aan de Wilgen. 

Nieuws over 80-jarige 
bevrijding Wagenborgen  

 

In 2025 vieren we de 80-jarige bevrijding van 
Wagenborgen. Samen met enkele dorpsbewoners en 
bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelangen 
Wagenborgen hebben we nagedacht over de invulling 
van deze speciale gebeurtenis. Er zijn al mooie ideeën 
naar voren gekomen! 
 

Als inwoner van Wagenborgen nodigen we je van harte 
uit om je eigen ideeën met ons te delen. We hebben 
gehoord dat er al plannen zijn voor een praalwagen voor 
de optocht. Laat ons weten of je denkt dat deze optocht 
moet doorgaan! Naast praalwagens zijn er ook 
mogelijkheden voor oldtimers. Ook bijvoorbeeld 
vriendengroepen of verenigingen zijn van harte welkom 
om deel te nemen. 
 

Heb je een mening over het organiseren van een optocht 
of andere suggesties voor de viering van de 80-jarige 
bevrijding? Stuur je gedachten gerust naar 
info@dorpsbelangenwagenborgen.nl. 

BCW 
Badmintonclub Woldendorp 

 
Denk jij / jullie dat badminton een saaie suffe sport 
is ? Dan dagen wij jou / jullie graag uit om het 
tegendeel te bewijzen. Kom gezellig een keer kijken / 
meespelen om het te ervaren of het wat voor jou / 
jullie is. 
De sporthal is geopend op Dinsdags van 19:30 tot 
21:30 u. Voor degene die geen rackets hebben: geen 
probleem er zijn rackets aanwezig. 
  
Email: manuela.bcw@gmail.com 
Adres sporthal De Vennen  
Burgemeester Garreltsweg 35 
9946 PM Woldendorp  

 

Uitnodiging aan alle 
verenigingen van Wagenborgen! 
 
Afgelopen jaar organiseerde Vereniging Dorpsbelangen 
Wagenborgen op 22 april een avond om de verbinding 
tussen verenigingen en VDW tot stand te brengen. Op 
donderdagavond 14 november van 19:30 – 21:00 uur 
willen wij graag een vervolg geven aan deze avond in de 
Steunhörn. We gaan weer kijken naar wat er speelt 
binnen de verenigingen, hoe wij samen kunnen werken, 
waar de verenigingen behoefte aan hebben en hoe VDW 
hieraan bij kan dragen. Zijn jullie als vereniging 
geïnteresseerd in deze avond? Geef je dan met maximaal 
2 personen op door een mail te sturen aan Charlotte 
Hidding (charlottehidding@outlook.com). 

mailto:manuela.bcw@gmail.com
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‘t Is weer voorbij  
die mooie zomer…………. 

 
Meerdere mensen hadden mij al eens gevaagd: “schrifst 
toch wel weer n verhoaltje veur in Op de Hoogte”? 
In de zomer is er altijd veel te doen om “hoes en hek”, en 
heb ik het druk met veel dingen.  
Nu we zo langzamerhand in de herfst zijn gekomen heb 
ik m’n schrijvers pen opgezocht en is dit  mijn eerste 
interview. Een interview met dhr.Kornelis Heethuis aan 
de Kerkstraat hier in Wagenborgen. 
 
Kornelis Heethuis: “ik ben geboren en getogen op de 
Garst hier in Wagenborgen en wel op 18 januari 1935 in 
een gezin van vier kinderen, drie jongens en een meisje. 
Mijn Vader was Kornelis Heethuis en hij kwam uit de 
gemeente Termunten en mijn moeder was Geerdina 
Hoving uit Vlagtwedde. 
 
Hier in Wagenborgen ging ik ook naar de Openbare 
Lagere School aan de Hoofdweg met o.a. meester 
Wijgchel. En heb zelfs een diploma van deze school 
gekregen omdat ik alle acht klassen met goed gevolg had 
doorlopen. 
 
Ik was klein van stuk en wilde ook graag groot zijn en 
ging dan vaak op een stoel staan en voelde me dan een 
hele stoere- en grote vent. Het boerenwerk was net even 
een maatje te veel voor mij. Ik en ook mijn ouders keken 
naar iets beters uit voor mij want er moest wel wat 
verdiend worden. Het geluk sloeg erin, zoals dat heette. 
Bij drukkerij ‘de Eemsbode’ werd een loopjongen 
gevraagd. Een jongste knecht of manusje van alles. En zo 
werd ik op mijn vijftiende de jongste knecht en 
loopjongen bij ‘De Eemsbode’. 
 
Ik werd twintig en Defensie riep mij op om mijn 
dienstplicht te komen vervullen. En jawel, ik moest 
helemaal naar Ossendrecht aan de Belgische grens voor 
mijn opleiding van rekruut tot soldaat. Daarna in 
Amersfoort voor een opleiding tot korporaal en tot slot 
mijn eind basis in Appingedam waar ik veertien maanden 
bij de luchtdoelartillerie/Luchtafweer ter bescherming 
van de Radar was. Daar kon ik mooi op de fiets naartoe. 
 
Mijn diensttijd zat erop, ik ging met groot verlof en 
zwaaide af! En ik vond spoedig een baan als Opperman/
Pleegsman in de bouw bij onze buurman, aannemer 
Huizinga op de Garst in Wagenborgen. 
Mijn eerste dag in de wereld van de bouw zal ik nooit 
vergeten. De hele dag moest ik specie in een emmer naar 
boven sjouwen voor de stukadoors  aldaar. Het voelde ‘s 
avonds of ik benen van rubber had. Maar al gauw kwam 
daar ‘de vogel’, een voorwerp van metaal die je vol 
specie op je schouder naar de plaats van bestemming 
droeg. Dat was een stuk makkelijker. 
 
Vanaf mijn vijftiende tot mijn negenenvijftigste jaar ben 
ik werkzaam geweest op meerdere plaatsen in de bouw. 
Zoals bij Nordal in Farmsum en inTen Post voor het 
maken van ramen en deuren van aluminium. Na het 
faillissement aldaar ben ik in Slochteren verder gegaan 
tot ik met pensioen ging 

In mijn jonge jaren struinde ik her en der wat rond op 
zoek naar een leuk meisje. En op een dag kreeg ik 
zomaar een tip dat er een meisje van fam.Dijk verliefd 
op me was en ze daar en daar moest oppassen. ”Nou, dat 
zol mie wat “ dacht ik. “Ik zuik mie zulf wel n wicht oet, 
doar bin ik mans genog veur”. Maar toch….het bleef in 
mn hoofd hangen. “Ik kin aaltied ais kieken of t  wat 
veur mie is” dacht ik toen en ging ik er in de avond op 
af. Ik meldde me bij de deur en zei wie ik was. Maar dat 
had Tina Dijk (zo heette ze), al lang gezien en zo 
verliefd als ze was trok ze mij pardoes aan mn jas over 
de drempel naar binnen. En ja, van het een kwam het 
ander en het werd dikke ‘verkerendjederij’! 
 
Ik kreeg haast en kocht een bouwkavel aan de Kerkstraat 
en als bouwvakker heb ik toen ons huis gebouwd 
Ook de ooievaar zag dat en bracht heel snel een kindje, 
zoon Kornelis, in de wieg. En achtereenvolgend nog 
twee kleintjes, een jongen Hindrik en een meisje Gerda. 
 
Helaas, Hindrik overleed enige jaren geleden, ver weg 
van Wagenborgen in Polen, waar hij woonde en 
werkzaam was. Dat was een zeer droevige tijd voor Tina 
en mij en ook voor Kornelis en Gerda. Er is nu een lege 
plaats in ons gezin. Dat gemis,…  ja het blijft altijd pijn 
doen. Maar we hebben het een plek kunnen geven en we 
gaan nog graag samen met de andere twee kinderen op 
vakantie, zoals onlangs naar Kreta. We konden genieten 
van het prachtige weer en de mooie natuur van Kreta. 
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95 jaar VITA NOVA 
    1929 - 2024 
 

 
             11 november Open Dag 
 
                Aanbieding op alles! 
 
  Met uitzondering op bruidswerk en grafwerk 

Hobby’s 
Kornelis:” ik hou veel van muziek en kreeg als kind reeds een mondorgeltje waar ik al gauw allerlei melodietjes op 
speelde. Mn tweede instrument was een trekzak. Bij muziekver. “Ons Genoegen” speelde ik op een Althoorn. Tegen 
het eind van de oorlog moesten we vluchten omdat de Garst onder vuur lag van de Canadezen en de Duitsers. Toen 
is in alle haast van dat ogenblik mijn Althoorn op de beddeplank in de bedstee blijven liggen. En wat was ik blij, 
toen we terugkeerden, dat hij er nog lag, ongeschonden! 
 

Ook mocht ik graag biljarten en zingen. Ik zong bas. Tijdens m’n 
werk zong ik graag en veel buren hebben me wel horen galmen 
terwijl ik het dak van m’n huis bezig was dicht te maken. Als kind 
in de oorlog vond ik het zingen van die marcherende Duitse 
soldaten ook zo prachtig, dat ik er eens als kleine vent een heel 
eind achteraan ben gaan lopen. En ik luisterde heel graag naar Die 
Deutsche Schlager Musikanten op de radio. 
 
Ik werd lid van muziekvereniging In Corpore en daar speelde ik 
Altsaxofoon en Baritonsaxofoon.  
Ik wilde mij meer bekwamen in de muziek en ik ging naar het 
Ivak in Delfzijl, en heb daar alle vier de Certificaten (A, B, C. en 
D)  voor mijn muziek gehaald. Helaas kon ik het op den duur 
vanwege mijn gezondheid niet meer volhouden en dat deed me 
erg veel verdriet. Maar toch, ik ben nog altijd lid en nu ook zelfs 
ere-lid van In Corpore! 

 
Na een werkzaam leven ging ik op mijn 59e met pensioen. Dat wil niet zeggen dat ik achter de geraniums ging 
zitten kijken. Nee ik had nog veel te doen. Het huis onderhouden, renoveren en vernieuwen, ja er is altijd werk met 
een eigen huis. Ook hebben we een groente tuin en daar verbouwen we van alles en de opbrengst gaat dan weer in 
de diepvries. 
 
We gaan nog steeds met de auto op pad, vooral nu “De Spar” hier in het dorp is gesloten en we naar een andere 
supermarkt moeten voor onze levensmiddelen en boodschappen. En ja, soms met mooi weer ook nog een rondje op 
de fiets. 
 
Ja, mijn vrouw en ik genieten tot op heden nog alle dagen van het leven, hier op ons eigen plekje in de Kerkstraat”. 
 
 
Opgeschreven door T.Brouwer-Pijper. 
Wagenborgen, 27 oktober  


