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Jaargang 36 week 25 nummer 24                                Maandag 16 juni 2025 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

Oorlogs Graven Stichting. 

Beste lezers van Op de Hoogte. Naar aanleiding van 
het project "ondertitelingen straatnaamborden 
verzetsdeelnemers Wagenborgen" wilde ik nog één 
activiteit ondernemen. Dit betreft de vermelding van 
de straatnaamborden én van de hierbij behorende, 
recent geplaatste, ondertitelingen op de site van de 
Oorlogs Graven Stichting (OGS), bij de drie 
betreffende personen. Zie desgewenst: https://
oorlogsgravenstichting.nl/zoeken. U kunt hier 
zoeken op naam.  

Het gaat hierbij, zoals u weet, om Geert Kok († 23-4
-1945), Geert Boelman († 24-4-1945) en Hiddo 
Lukas Emmens († 30-5-1942). Alle drie worden ze 
(al geruime tijd) genoemd op de OGS-site. De OGS 
wil graag zoveel mogelijk bijzonderheden vermeld 
hebben bij alle personen die op hun site vermeld 
staan, en roept daar ook toe op.  

Nochtans ontbreken bij veel vermelde personen, 
uitgezonderd * datum en † datum, details en 
bijzonderheden. Vaak ook ontbreekt een foto. Bij 
veel vermelde personen zijn ook geen 
bijzonderheden meer te achterhalen, helaas. Toch is 
het vermelden hiervan belangrijk, als aanvulling op: 
Opdat wij hen niet vergeten. Ik werk, waar 
mogelijk, hier af en toe aan mee. Derhalve heb ik bij 
de drie genoemde personen melding gemaakt op de 
OGS-site van hun straatnamen in Wagenborgen 
incl. de nieuwe ondertitelingen én van de 
onthullingen hiervan op 22 april jl. Bij Geert 
Boelens heb ik tevens een foto van hem geplaatst.  

Ik heb dit in overleg gedaan met de VDW en waar 
mogelijk met nabestaanden. Onderdeel van het 
postuum eerbetoon. 

Vriendelijke groet, 
Martin Haan, Zuidlaren. 

Afscheid van ds. Raymond 
Poede 

In de viering van zondag 22 juni a.s. neemt ds. 
Raymond Poede afscheid van de Prot.Gemeente Eems-
Dollard. Na 15 jaar predikant te zijn geweest voor de 
dorpen Wagenborgen, Woldendorp, Termunten, 
Termunterzijl en Borgsweer heeft hij een beroep 
aangenomen naar de Prot. Gemeente "Damsterboord", 
een gemeente aan de rand van de stad Groningen. 

Deze afscheids-viering, die om 09.30 uur begint, zal 
Raymond Poede zelf verzorgen met medewerking van 
"In Corpore". Na de viering is er in "De Ontmoeting" 
gelegenheid om afscheid te nemen van Raymond onder 
het genot van een kopje koffie, een drankje en een 
hapje. 

Plaats: "Petruskerk" van Wagenborgen 
Tijd: 09.30 uur 
 
Namens de kerkenraad bent van harte genodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Kennismakingsbijeenkomst 
Eerlijk Democratisch Eemsdelta 

uitgesteld 

Wagenborgen – De geplande kennismakingsbijeenkomst 
van Eerlijk Democratisch Eemsdelta (EDE) op dinsdag 
17 juni om 14.00 uur in Steunhörn kan helaas niet 
doorgaan vanwege ziekte. De bijeenkomst, waarbij 
inwoners van Wagenborgen in gesprek konden gaan met 
vertegenwoordigers van EDE, wordt verplaatst naar een 
later moment. Een nieuwe datum wordt zo spoedig 
mogelijk bekendgemaakt.  

Eerlijk Democratisch Eemsdelta kijkt ernaar uit om op 
korte termijn alsnog kennis te maken met de inwoners 
van Wagenborgen en samen in gesprek te gaan over wat 
er speelt in het dorp en de gemeente. 

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen via 
info@eerlijkdemocratischemsdelta.nl. 
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 06 23 89 36 43 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning           Sanne van Os     
Bert Krol    
 

Fotograaf: Marc Zijlstra 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 0596 541911 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 3,00 
H’tje (te koop)           € 2,50 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.45 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 22 Juni (Heilig Avondmaal) 
09:30 uur   ds. Segger    
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 22 juni 
 

09:30 uur  ds. R. Poede               m.m.v. In Corpore 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 
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Na een ernstige ziekte is op 4 juni overleden onze 

goede vriend 

Gaele Planting 

We zullen hem en zijn grappen missen en wensen 
Alie en familie heel veel sterkte. 

Theo en Rita de Gries 
Albert en Bertie Kerkstra 

en kinderen. 

 
Bedroefd hebben wij kennis genomen van het 

overlijden van ons lid 

Gaele Planting 

Wij herinneren ons Gaele als een bedreven lid van 
onze vereniging. Wij zullen zijn aanwezigheid en 
humor enorm gaan missen. 

Wij wensen Alie veel sterkte met dit verlies. 

Bestuur en leden EHBO Vereniging Wagenborgen 
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Bering dameshorloge met bijpassend armbandje van € 
179.= voor € 129.= 
Ook zijn er nog een aantal andere leuke Bering dames 
setjes sterk afgeprijsd. 

Hoofdweg 160  - Siddeburen  -  0598-431413 

Uitnodiging Samen Eten 
 

Op dinsdag 24 juni gaan we weer voor u koken om 
samen te eten. Inwoners van Wagenborgen zijn van 
harte welkom om 17.00 uur in Ons Centrum. Een 
maaltijd kost €8,50 per persoon. U kunt zich opgeven 
tot uiterlijk zaterdag 21 juni door te bellen naar 06-
48082402.  
 
Voorgaande jaren was er geen samen eten in de 
zomermaanden. Gasten hebben aangegeven graag ook 
in de zomer samen te willen eten, en dat hebben we 
gerealiseerd! Op 29 juli en 26 augustus bent u van 
harte welkom. 

Afgelopen vrijdag 13 juni waren onze (schoon)ouders 
en opa en oma EDUARD EN GEA DE WINTER-
VAN LAMBALGEN 45 jaar getrouwd. We zijn de 
HEERE dankbaar dat we dit in goede gezondheid met 
elkaar mochten vieren.  
 
Lieve pa en ma, vanaf deze  
plek willen we jullie nogmaals  
hartelijk feliciteren! We wensen  
jullie nog veel goede, gezonde 
 jaren toe samen! 
 
Jakob en Anita 
Stefan 
Jeroen en Manon 

Samen in gesprek over 
Wagenborgen 

 
Op 14 januari hebben we samen in Wagenborgen 
gesproken over de nieuwe Nota Omgevingskwaliteit. 
Daarna hebben veel inwoners van Wagenborgen een 
vragenlijst ingevuld over hoe het is om in 
Wagenborgen te wonen en waar ze als inwoner van 
het dorp trots op zijn. Hartelijk dank daarvoor! We 
willen u graag uitnodigen om de informatie die we 
opgehaald hebben tijdens de bijeenkomst en de 
vragenlijsten te bespreken en een doorkijk te geven 
hoe het vervolg eruit ziet. 
 
Datum: donderdag 3 juli 2025.  
Tijd: 19:15 – 21:00 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 
Locatie: Ons Centrum, Kerkstraat 48 in Wagenborgen 
 
Er is ruimte voor vragen, ideeën en natuurlijk een kop 
koffie of thee. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan 
tot 30 juni door een mail te sturen naar 
gemeente@eemsdelta.nl. Vermeld in het onderwerp: 
Nota Omgevingskwaliteit. Uw persoonsgegevens 
gebruiken we alleen voor dit project. We hopen u op 3 
juli in Wagenborgen (weer) te ontmoeten! 
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Uit de “The Can Scot” 
nieuwsbrief: 

The Canadian Scottish Regeiment (Princess Mary’) 
Regimental association 
PO BOX 44180 RPO GORGE, Victoria, BC V99A 
7K1 
 
President's Report - Patrick Bulmer 
 
I'm happy to return after the trip to Holland with the 
Regimental and Regimental Association Pipes and 
Drums, suppporting our WWII veteran Nick Janicki. It 
was the 80th Anniversary of the Liberation of the 
Netherlands, in which the Canadian Scottish Regiment 
played a prominent role. Nick Janicki personally 
participated in liberating Deventer and Wagenborgen. 
I will write an article (with photos) for the next 
newsletter outlining our participation in the many 
ceremonies and parades. 

We were on the bus early and off to Wagonborgen for 
our last parade of the trip. We were met in town by a 
very gracious reception of townspeople, who had a 
very nice reception for us. They put on a very nice 
lunch of soup and sandwiches for us, and the mayor 
presented us witl medals and a nice plaque. After 
lunch,we did a March to the town memorial, laid a 
wreath, and observed a minute's silence. We did a 
March through the village streets before returning to 
the bus. Once on the bus, we went to a new memorial 
near the scene of the battle in Wagenborgen, where 
the regiment lost l9 men killed in the flghting for the 
town, a very solemn moment of the trip. The people of 
Wagenborgen were very friendly, and this stop was a 
favourite of many band members. Rigt after the 
ceremonies, we were back on the bus, we dropped off 
Nick, Wouter, and other Association members in 
Deventer and headed to Amsterdam for two nights 
before heading home. Everyone had a good time in 
Amsterdam touring, but were all very tired. It was a 
great trip that was overwhelming at times, the people 
treated us like family and are very grateful to the 
Canadian troops that liberated them.  

This trip would not have been successful without the 
hard work of the organizers. We all owe a big thanks 
to Pat Bulmer, Jim Fisher (Pipe Major). Bob Glazier, 
and our Dutch Assn. Member Wouter and others for 
their hard work in organizing this project. A special 
thanks to Wouter for getting us the military bus and 
drivers to take us to all our events; it was a huge 
bonus. 

Siep Bos 

Nieuwe aardappelen bij G.P. Poortinga 
G. Boelmanweg 70 Wagenborgen. 

TE KOOP 
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Vaderdag….. 

Zo af en toe ga ik naar mn zoon in Bilthoven.Hij 
woont daar prachtig aan de rand van het bos. Ik ga dan 
vanaf Delfzijl met de trein richting Groningen en stap 
hier over op de Intercity. Meestal zoek ik een plekje in 
een ‘stilte-coupé’. Dat is mooi en rustig reizen. Het 
eerste stuk, ja dat allereerste -, vlakke groninger land 
roept vaak veel oude en mooie herinneringen op. Die 
mooie, vlakke-en uitgestrekte groene weilanden met 
daarin vaak koeien en paarden. Paarden die altijd in 
galop gingen als de trein langs denderde. Dat doet me 
aan vroeger denken als we met moeder in de trein naar 
het Hoogeland gingen om familie te bezoeken. 

Zo als die keer dat mn vader ook mee was. Meestal 
had hij veel te doen op z.n bedrijfje maar deze keer 
was hij er toch ook bij. Het was nog zo.n oude 
stoomtrein met houten banken om op te zitten. De 
oude stoomtrein kwam vaak langzaam op gang met 
veel witte rookpluimen van stoom boven en achter 
zich, een pracht gezicht. Ook toen liepen er paarden en 
koeien in de wei, werkpaarden want voor sier paarden 
was toen geen geld, een paard moest werken en zo dus 
geld voor de eigenaar verdienen. Pa keek uit het coupé 
raampje, hij was wat stilletjes. Tot hij ging staan en 
met omfloerste stem zei, … ”kiek ,doar lopt e mien 
peerd, mien mooie staarke Bovenlander”…. Hij wees 
naar de verte naar daar, waar hij zijn paard zag lopen 
en ja toen zagen wij hem ook. 

De tranen sprongen mn vader in de ogen en hij bleef 
maar kijken naar het paard, ooit zijn trouwe kameraad. 
Moe gaf hem stilzwijgend een zakdoek uit haar tasje, 
ze begreep wel wat het met hem deed. Mijn Pa was 
melkrijder vanaf Wilderhof waar hij woonde, ging hij 
via Tjuchem, Steendam, Siddeburen,Hellum, 
Schildwolde naar de melkfabriek in Slochteren en 
weer terug. Alle dagen was hij met z.n paarden 
onderweg door de Woldstreek. Een witte Schimmel en 
de donkerbruine Bovenlander. Hij praatte zelfs tegen 
ze. Vooral als het erg koud was dan stapte hij van de 
wagen af en liep naast z.n paarden. Af en toe de armen 
kruislings over zn borst slaand en zo bleef hij toch 
warmer dan zittend op die open melkwagen. 

Ja nu Vaderdag weer in aantocht is, denk ik vaak aan 
mijn vader en nog aan zoveel dingen meer. Als m.n. 
Pa aan het eind van de werkdag weer thuiskwam met 
z.n paarden voor de melkwagen dan was het wel eens 
laat en reeds donker in de schuur.  

Hij ging de paarden dan uitspannen en in de 
paardenstal brengen en hooi vanaf de hooizolder in 
hun ruif doen. Ik moest met m.n armen de brandende 
stormlantaarn omhoog houden zodat pa voldoende 
licht had om hooi op z.n vork te steken. Er was toen 
nog geen elektriciteit, alleen petroleum lampen.  
 
Ik was pas vijf jaar en m.n.armen zakten dan ook vaak 
langzaam omlaag want die stormlantaarn, waar 
petroleum in zat, was zwaar en het was net of t ie 
steeds zwaarder werd. Pa riep dan: “omhoog hollen 
Trijnie”! “Ach lieve Papaatje, ik was ja nog zo klein, 
m.n armen zo moe en die stormlantaarn zo heel erg 
zwaar”. Er kwamen melkrijders, die reeds een tractor 
voor hun melkwagen hadden en daarmee begon de 
vernieuwing van het vervoer op de weg en verdwenen 
de paarden uit het dagelijkse beeld van het straat- en 
wegverkeer. Pa had kort geleden het huis, een klein 
boerensteetje met wat land, van zijn vader gekocht en 
de hypotheek over genomen en ja een tractor was toen 
voor hem net een stap te ver. Hij stopte met de 
melkrijderij en deed wagen en paarden van de hand en 
werd arbeider bij een boer in de buurt.   
 
Het ging wel met pijn in het hart, vooral het afscheid 
van de trouwe Bovenlander viel hem zwaar, daar had 
hij een speciale band mee. Het paard had een zacht en 
lief karakter en veroorzaakte nooit moeilijkheden. De 
witte Schimmel en de donkerbruine Bovenlander, ze 
waren z.n vrienden geworden. En zo zag hij op die 
dag vanuit de trein zijn vriend,” zien peerd”, daar in 
de verte lopen. Toen waren het alleen werkpaarden 
maar nu zijn het praktisch alleen nog hobby- en sier 
paarden en pony.s die je in de weilanden ziet. Heel 
soms zie ik nog wel paarden even een sprintje maken 
als de trein dicht langs ze gaat. Al zijn er nu geen 
gillende- en fluitende stoomtreinen meer. De 
‘Wadloper’is een stuk stiller dan die oude 
stoomtreinen. 
 
Vroeger was er voor veel vaders geen vaderdag met 
cadeautjes. Dat kwam allemaal veel later toen ons land 
meeging in de vaart der volkeren en de economie weer 
opbloeide. Ook mijn ouders hadden hun geld bitter 
nodig voor andere zaken. Er moest chili salpeter 
(kunstmest) gekocht worden om op het gras van de 
weilanden te worden gestrooid, brandstof voor de 
kachel, de hypotheek betaald en nog zoveel meer. Die 
Chili salpeter werd vanuit Chili met schepen 
aangevoerd in de haven van Delfzijl. De 
beurtschippers brachten ze dan weer bij de 
leveranciers in de dorpen. 

Mijn Pa had een zaaiviool en strooide hiermee de Salpeter 
op het grasland. Nu staat hij hier bij mij in de tuin, nog 
helemaal compleet met strijkstok en al.Tegenwoordig zet ik 
er meerdere bloemen in. Een waardevol en kleurig 
aandenken aan mijn lieve Pa. In mijn herinneringen zie ik 
hem nog zo bezig met z.n mooie zaaiviool.  

 

Vervolg op pagina 7 
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Wat heeft hij veel werk moeten doen, alle morgens om 
half vijf opstaan en z.n. koeien melken (met de hand) en 
de mest afvoeren. Dan naar z.n boer om daar een 
volledige werkdag te maken en na afloop weer zn 
koeien melken en de water vaten vullen en het 
schrikdraad in het grasland weer verzetten en dan 
eindelijk z.n.warme maaltijd kunnen opeten. Pa ging 
altijd vroeg naar bed want de volgende morgen liep om 
half vijf z.n.wekker af. Maar voor hij naar bed ging 
kwam hij me altijd even een knuffel brengen want ik 
was dan nog aan het huiswerk maken voor mijn school. 
Vaak denk ik aan die generatie van mijn vader, wat 
hebben ze veel- en zwaar werk moeten verrichten voor 
minimaal loon. Zwaar lichamelijk werk wel te verstaan. 
Zo hebben deze mensen, deze harde werkers van toen,er 
aan toe bijgedragen dat Nederland weer is herrezen uit 
die donkere nacht van vijf jaren oorlog. Dat mogen we 
niet vergeten. 

Vaderdag….,ik moest er nog weer aan denken Pa toen 
ik vandaag in de trein zat en naar Bilthoven ging en 
paarden in de wei zag draven. Aan die dag dat je moest 
huilen om je geliefd paard,die Bovenlander daar ginds 
in een weiland op het Hoogeland. Wat had je dat paard 
graag zelf gehouden. Ik was er toen die hele dag zo 
ontdaan van.Want als je je ouder ziet huilen dan is het 
voor jouw gevoel wel heel erg. 

Het heeft zoveel indruk op me gemaakt dat ik het na al 
die jaren nooit meer ben vergeten. Vaderdag vier ik niet 
meer met cadeautjes voor mn vader maar wel met veel 
liefdevolle-en dankbare gedachten en herinneringen aan 
mijn lieve Pa. Ach lieve Pa, je keek er zo naar uit dat je 
met pensioen zou gaan en dan meer tijd had voor je 
eigen bedrijfje. Meerdere keren ben je ternauwer nood 
aan de dood ontkomen. Maar toen werd je ziek, 
ongeneeslijk ziek. En precies op de dag dat je vijf en 
zestig jaar werd en je met pensioen zou gaan, ging je 
ons- en deze wereld verlaten. Het was voor jou genoeg 
geweest hier op aarde. 

“Lieve Pa, je hebt genoeg gedaan, ja meer dan dat, voor 
ons, je kinderen, je kleinkinderen en voor je eigen lieve 
“Lupke”. “Dank je wel Pa, dat jij mijn vader was”. 

* De Bovenlander was/is een sterk Gronings 
paardenras. 
* Chili Salpeter was kunstmest voor o.a op de 
weilanden en dat kwam uit Chili. 
 
Opgeschreven door Trijnie Brouwer-Pijper. 
Wagenborgen, mei 2025. 

Aanvragen dorpsbudget  
2025 

 
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen heeft 
eerder dit jaar een oproep geplaatst in Op de Hoogte 
om organisaties in Wagenborgen te bewegen een 
aanvraag in te dienen ten laste van het Dorpsbudget 
2025.  

Om te voorkomen dat er geen gebruik van wordt 
gemaakt, hiermede alsnog deze oproep. De gemeente 
stelt ieder jaar een bedrag ter beschikking bestaande 
uit een basis van € 4000,- plus een bedrag van € 2,- 
per inwoner. In Wagenborgen komt dit neer op € 
7.526,-. Aanvragen moeten voor 1 juli 2025 ingediend 
worden bij de penningmeester van onze vereniging 
t.w. M Brandsma, H L Emmensweg 4, 9945 PX 
Wagenborgen. 

De voorwaarden, het aanvraagformulier en het 
verantwoordingsformulier zijn te downloaden via 
www.verenigingdorpsbelangenwagenborgen.nl. 
Nadere informatie is te verkrijgen via 
info@dorpsbelangenwagenborgen.nl of tel.nr. 
0621295700.  

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats in de 
maand juli. Aansluitend wordt meegedeeld of de 
aanvraag wordt gehonoreerd en zo ja, welk bedrag 
beschikbaar wordt gesteld. 

Met vriendelijk groet,                                                    
Marten Brandsma, penningmeester VDW, 

Metworstenactie ten bate van 
de Spooktocht 

 
Steun een griezelig goed initiatief! 
 
Al sinds jaren wordt er in Wagenborgen op de 2e en 
4e zaterdag in oktober de spooktocht georganiseerd. 
Ook dit jaar staat deze weer gepland voor 11 en 25 
oktober. Op beide avonden starten er 25 groepen van 
maximaal 6 personen. Maar het begint voor velen al 
veel eerder. Na de zomer is er een enthousiaste groep 
vrijwilligers druk met het voorbereiden van hun act. 
Op de meest gekke plaatsen worden diverse 
bouwwerken geplaatst, wel of niet voorzien van 
stroom voor licht en rook effecten.  
 
Om een dusdanige tocht te organiseren wordt er veel 
gevraagd van de vrijwilligers, die dit met griezelig 
veel plezier doen, maar ook betreft kosten. Wilt u 
helpen zorg dragen dat de spooktocht in Wagenborgen 
blijft bestaan? Dat kan eenvoudig door het bestellen 
van metworsten! U kunt de bestelling door geven bij 
Menno Geertsma, telefonisch of per app 0652307508 
wij zorgen dan dat ze thuis bezorgd worden. 3 
worsten voor €10,- 
 
Een griezelige groet van de spooktochtcommissie. 

 VDW    VDW   
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Dorpsagenda 

16 t/m 19 juni: Fiets4Daagse Wagenborgen. Start 
18:30 u. vanaf Ons Centrum. 
16 juni: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
17 juni: koffieochtend en info IMG in de Steunhörn, 
10:00-11:00 uur 
23 juni: Bakkie Troost in de Steunhörn. 10:00 – 12:00 
u. 
24 juni: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
25 juni: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
30 juni: Zomeravond Concert In Corpore, bij de 
Kronkelaar. 19:30 u. 
1 juli: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema aanwezig 
in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
7 juli: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
28 juli: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
29 juli: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
 
 
Iedere zaterdag in de maanden juni, juli, augustus en 
september is het Historisch Centrum Groot-Bronswijk 
geopend van 13.00 uur tot 16.30 uur.  

Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 

Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, 
Steunhörn van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, 
informatie en / of een vrijwilligerstaak in het dorp. 

Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken, 
Menterne, 14:30 u. 

Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 

Elke donderdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 10:00 u. 

Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:15 u. 

Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons 
Centrum. 14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 

Elke vrijdagmiddag: Rummikub in Menterne, bij goed 
weer Jeu de Boules 14:00u. 

Elke maandag, woensdag en vrijdag, 19:00 u. 
Hardlooptraining de Fietsende Hardloper. Vanaf 
Hoofdweg 23. Iedereen kan meedoen! 

Elke eerste woensdag van de maand (m.u.v. de 
vakanties) inloopmoment NCG in de Steunhörn, 09:00 
– 12:30 u. 

Computerhulp kan telefonisch aangevraagd worden 
via het nummer van VNW-dorpsondersteuning 
(Janita), of door een mailtje naar 
computerhulp@vnwagenborgen.nl te sturen. 

Nieuws van Stichting zuidelijke 
dorpen Delfzijl 

 
BioBTX heeft plannen om op Chemiepark Delfzijl een 
fabriek te realiseren die plastic afval omzet in 
grondstoffen voor de chemische industrie. Door deze 
technologie wordt verbranding van afval voorkomen en 
ontstaan grondstoffen voor de chemische industrie. Een 
mooie stap richting minder afval, minder CO₂ en méér 
hergebruik in de industrie. Op donderdag 26 juni 
organiseert BioBTX een informatiebijeenkomst voor 
omwonenden, buurtbedrijven en andere 
geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 
toegelicht wat er gepland staat, hoe de fabriek eruit zal 
zien en wat dit betekent voor de omgeving. 
 
Datum: Donderdag 26 juni 
Locatie: Hotel de Boegschroef, Handelskade West 12, 
Delfzijl 
Tijdstippen: Sessie 1 (voor buurtbedrijven): 14:30–17:00 
uur (start 15:00 uur) & Sessie 2 (voor bewoners en 
NGO’s): 19:00–21:30 uur (start 19:30 uur) 
Aanmelden: Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
via het aanmeldformulier op de website: https://
biobtx.com/informatiebijeenkomst/ 

 

https://biobtx.com/informatiebijeenkomst/
https://biobtx.com/informatiebijeenkomst/

