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Nieuwe sponsor  
Wagenborger Boys 

 

Wagenborger Boys verwelkomt een nieuwe 
bordsponser: Stukadoorsbedrijf J.Bakker uit 
Tjuchem. 

Uitnodiging Opening 
Padelbanen Wagenborgen  

 

Beste sportvrienden,  
 
Op donderdag 24 april om 17.00 uur openen we met 
trots onze nieuwe padelbanen! Wethouder Jan 
Menninga zal de officiële opening verrichten en we 
nodigen jullie graag uit om dit feestelijk moment samen 
met ons te beleven. We zijn erg blij dat het is gelukt om 
ook in onze Gemeente Eemsdelta Padelbanen te 
realiseren. Bijgaande poster kan misschien worden 
opgehangen in uw omgeving. Na de opening wordt er 
een clinic gegeven, waarna er ook nog gelegenheid is 
om zelf een balletje te slaan (rackets zijn aanwezig) en 
natuurlijk te genieten van een hapje en een drankje. We 
zouden het bijzonder op prijs stellen als u/ jij erbij bent!  
 
Datum: donderdag 24 april. Tijd: 17.00 uur (inloop), 
waarna om 17.30 de officiële opening is. Locatie: De 
Elzen 2, 9945 NA Wagenborgen.  
 
Laat s.v.p. even weten of u/jij erbij bent: 
M.Brandsma48@gmail.com  
 
Met sportieve groet,  
Namens het bestuur van  
Tennisvereniging Watec  
M. Brandsma  

Jaargang 36 week 16 nummer 15                               Maandag 14 april 2025 

Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

Expositie tijdens en over het        
einde van de oorlog                
op Groot-Bronswijk 

In het Historisch Centrum Groot-Bronswijk, 
gevestigd in het gebouw "De Ontmoeting" in 
Wagenborgen is vanaf 26 april de tentoonstelling 
"Oorlog en bevrijding T.C.L." te zien. Met 
documenten, foto's, films, boeken en verhalen 
herleeft de oorlogsperiode op het terrein met de vele 
markante gebouwen. De vrijwilligers van het 
Centrum hebben "De Stichting", zoals die was in 
april 1945, in een grote maquette nagebouwd. De 
expositie geeft op die manier een mooi overzicht 
waar het dagelijks leven in oorlogstijd plaats vond tot 
de spannende laatste dagen van de bevrijding van 
Wagenborgen. Centraal staat wat patiënten en 
personeel hebben meegemaakt, maar het gaat vooral 
over moed en volhouden onder vervelende en vaak 
spannende omstandigheden. 

De opening van de expositie vindt plaats op zaterdag 
26 april om 14.00 uur. Het Historisch Centrum - 
gevestigd in "De Ontmoeting", Hoofdweg 43 te 
Wagenborgen. Van 28 april t/m 2 mei geopend van 
14.00 uur - 21.00 uur. Op 3 mei van 10.00 uur - 15.00 
uur. De toegang is gratis. 

Programma                      
Nationale Herdenking 

Ieder jaar staan we tijdens de Nationale Herdenking op 4 
mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en 
van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. 

Programma: 

19.30 Ontvangst in de Ontmoeting 
19.45 Vertrek vanaf de Ontmoeting 
19.55 Aankomst bij het Monument 
20.00 Twee minuten stilte 
20.02 Wilhelmus onder begeleiding van muziekvereniging 
In Corpore, toespraken door onder andere: de wethouder 
van Eemsdelta en Engelke Degenhart en kransleggingen. 
 
Aansluitend is er gelegenheid om koffie te drinken in de 
Ontmoeting 

Mocht u bloemen willen leggen namens een vereniging, 
wilt u dat vooraf laten weten? U kunt mailen 
naar info@dorpsbelangenwagenborgen.nl  

mailto:info@dorpsbelangenwagenborgen.nl
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 06 23 89 36 43 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning           Sanne van Os     
Bert Krol    
 

Fotograaf: Marc Zijlstra 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 0596 541911 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 3,00 
H’tje (te koop)           € 2,50 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.45 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u uitsluitend voor 

spoedgevallen contact opnemen met de CDDG 
(Centrale Dokters Dienst Groningen) bereikbaar via 

telefoonnummer  
0900-9229 (€ 0,10 p/min.)  

Dit geldt maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 17.00 uur 
tot de volgende morgen 8.00 uur en gedurende het hele 

weekend. Tevens geldt het voor feestdagen.  

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Witte Donderdag 17 April 
19:00 u.  ds. I. de Boer               Heilig Avondmaal 

 
Goede Vrijdag 18 April 

19:00 u. ds. K. Lavooij 
 

Stille Zaterdag 19 April  
21:00 u. ds. K. Lavooij                Paaswake 

 
Zondag 20 April—1e Paasdag 

09:30 uur  dhr. Dijkstra 
 
De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 

Woendag 16 April 
19:30 u. Avondgebed 

 
Witte Donderdag 17 April 

19:30 u.  ds. R. Poede 
 

Goede Vrijdag 18 April 
19:30 u.  Viering 

 
Stille Zaterdag 19 April  

22:00 u. ds. R. Poede 
 

Zondag 20 April—1e Paasdag 
09:30 uur  ds. R. Poede 
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Wagenborgen bedankt! 

Normaal gesproken is de maandagavond een normale 
repetitie-avond voor muziekvereniging "In Corpore". 
Vorige week maandag 7 april echter niet: er zou wel 
gerepeteerd worden, maar niet voordat er massaal met 
vrijwilligers door het dorp was gelopen. Dit naar 
aanleiding van de Bliksemaktie, de lotenverkoop die 
elk jaar door de vereniging wordt georganiseerd. 

Vele vrijwilligers gingen met elk een stapel loten 
onder de arm door het dorp. De loten werden in rap 
tempo huis aan huis verkocht. De vele gelukkigen die 
een prijs hadden gewonnen, konden de volgende dag 
terecht in 't Schoultje om hun prijs op te halen. Er zijn 
nog een paar prijzen blijven liggen. Prijswinnaars 
kunnen hun prijs op: maandag 14 april en dinsdag 22 
april nog ophalen bij ’t Schoultje, beide dagen van 
18:45 – 19.15 u. 

De opbrengst van deze aktie is elk jaar weer zeer 
welkom. Dit jaar wordt de opbrengst volledig besteed 
aan het Bevrijdingsconcert van 25 april a.s. Doordat 
de verkoop zo voorspoedig ging, hebben we helaas 
niet iedereen kunnen bereiken. Namens alle leden van 
"In Corpore": hartelijk bedankt voor uw steun! Ook 
voor alle vrijwilligers die voor ons op pad zijn 
geweest: bedankt! Ook dank aan Geert Blaauw die de 
trekking heeft verricht. 

Een speciale dank aan onze sponsoren: Buxushof, 
Epicentrum Noord, Bloemenhuis Vita Nova, 
Meubelhuis Veendam, Makelaardij Brandsma-de 
Jong, Bouwbedrijf Van Houten, Kuipers Hoveniers, 
Snackbar Klaver Vier, Schildersbedrijf Luttje, 
Pedicure Bettie Blaauw, Beauty by Naomi, 
Bouwbedrijf Koert Mulder, Bouwbedrijf Slagter, EB 
renovatie, Hans Hekwerk, Chinees Restaurant Hong 
Da, Hotel de Wagenbergh, Visrestaurant Landman, 
Steakhouse De Kleine Munt, Familie Heethuis, 
Familie Laphor. 

Namens alle leden van "In Corpore" 

Overlijdensbericht 
Toch nog onverwacht overleden Ger van de Bos, de 
bulderbaan van de Kerkstraat. Maar wij hebben hem 
leren kennen als een man met een klein hart. Nu 
weer samen met zijn Joke. Eindelijk zijn rust. 
 
Frits en Vergine Willemse 
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Dorpsagenda 

14 april: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
14 april: Bakkie Troost in de Steunhörn. 10:00 – 12:00 
u. 
22 april: Onthulling straatnaamborden van 
omgekomen inwoners Tweede Wereldoorlog 
22 april: Expositie Ons Centrum + oorlogsverhaal 
Chris Scholten 
23 april: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
24 april: Opening Padelbanen Watec, inloop 17:00 u. 
25 april: Bevrijdingsconcert In Corpore. Mmv 
mannenkoor Albatros. Sporthal Weerland, aanvang 
19:45 u. 
26 april t/m 3 mei: Tentoonstelling laatste 
oorlogsdagen en bevrijding Groot Bronswijk 
29 april: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
4 mei: Herdenkings-ochtendgebed-viering in 
Petruskerk, 09:30 u. 
4 mei: Dodenherdenking bij de gedenksteen 
5 mei: Bevrijdingswandeling door Wagenborgen 
5 mei: Vrijheidsmaaltijd 
5 mei: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
6 mei: Delegatie Pipe and Drum band op bezoek in 
Wagenborgen 
6 mei: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema aanwezig 
in de Steunhörn. Van 10:00—11:30 u. 
6 mei: koffieochtend en info IMG in de Steunhörn, 
10:00-11:00 uur 
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 

Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of 
een vrijwilligerstaak in het dorp. 

Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken, 
Menterne, 14:30 u. 

Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 

Elke donderdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 10:00 u. 

Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:15 u. 

Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons 
Centrum. 14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 

Elke vrijdagmiddag: Rummikub in Menterne, bij goed 
weer Jeu de Boules 14:00u. 

Elke maandag, woensdag en vrijdag, 19:00 u. 
Hardlooptraining de Fietsende Hardloper. Vanaf 
Hoofdweg 23. Iedereen kan meedoen! 

Elke eerste woensdag van de maand (m.u.v. de 
vakanties) inloopmoment NCG in de Steunhörn, 09:00 
– 12:30 u. 

Computerhulp kan telefonisch aangevraagd worden via 
het nummer van VNW-dorpsondersteuning (Janita), of 
door een mailtje naar 
computerhulp@vnwagenborgen.nl te sturen 

Oudeweg 124a 
9628 CH  Siddeburen 
Ook voor onderhoud en APK keuring voor alle  
merken auto’s bent u bij ons aan het juiste adres 

www.autobedrijf-josvermue.nl 

€ 9.945,=  

Hatchback 
Handgeschakeld 
Benzine 

Kenteken G-544-FZ 
Km 81.814 km 
Bouwjaar 2019 

Tel: (0598) 43 03 70 Fax: (0598) 43 04 45 

OPEL CORSA 1.0 TURBO 
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Nieuws 80-jarige bevrijding 

Na de oorlog zijn er in Wagenborgen een aantal 
wegen en een laan vernoemd naar personen uit 
Wagenborgen die de oorlog niet hebben overleefd. 
Vorige week werd het verhaal van Geert Boelman en 
Hiddo Lukas Emmens uitgelicht, deze week het laatste 
verhaal over Geert Kok. 

Geert Kok - Kokslaan - Wagenborgen. 

Geert Kok, verzetsman en onderduikgever (van beroep 
brandstofhandelaar) werd geboren in Wagenborgen op 
12 januari 1891 en trouwde op 6 juni 1919 in 
Termunten met Catharina Wilhelmina Homan (* 6 
oktober 1893, Uithuizen - † 19 oktober 1964, 
Wagenborgen). Ze kregen 2 kinderen, Berend, hij 
werd maar 2 jaren oud en Willemina Elisabeth (Mien). 

Geert Kok was in WOI sergeant en daarnaast actief 
binnen de BVL (Buitengewoon Vrijwillige 
Landstorm) één van de voorlopers van het huidige 
Korps Nationale Reserve. Vóór WOII uitbrak had de 
fam. Kok al de zorg over 2 Rijksduitsers: Duitsers die 
vluchtten voor het fascistische nazi-regime in 
Duitsland. Vanaf 1943 had de fam. Kok geregeld 
enkele onderduikers in huis. Hoewel Geert geen 
plaatselijk contactpersoon van de LO/LKP was bood 
de fam. Kok wel huisvesting aan de LKP-Slochteren. 
LO: Landelijk Organisatie voor hulp aan 
onderduikers; LKP: Landelijke Knokploegen. 

In het weekblad "De Zwerver" van de Stichting LO-
LKP van 4 oktober 1947 staat een In Memoriam over 
Geert Kok. Dit IM is geschreven door Kok zijn 
schoonzoon, verzetsman Henk Haan. Ik citeer uit het 
IM: "Geert Kok was er altijd, óók tijdens de bezetting, 
voor iedereen die hulp nodig was en hij verzette zich 
tegen de bezetter. In woorden en in daden, kenmerken 
van zijn karakter en levenshouding. Deze houding en 
zijn principes gingen vóór bezorgdheid en gevaar, 
vertrouwend op zichzelf en op God". 

Verder citaat: "Was er een Wagenborger die, ondanks 
de bevelen van de bezetter, zijn radio niet in wilde 
leveren: Kok wist raad. Vanaf de inleveringsdatum 
had hij vier radiotoestellen in huis. Sloten de Duitsers 
alle lichtpunten af voor particulier gebruik: Kok 
zorgde voor een nieuwe verbinding en had stroom en 
kon de radio beluisteren en hij kon zijn oliepers laten 
doordraaien op een elektromotor. Kisten vol meel, 
bonen en brood gingen bij de fam. Kok de deur uit 
voor hongerende landgenoten. Hun deuren stonden 
ook open voor illegale slacht. Kwamen de leden van 
een Knokploeg (KP) 's nachts bij het huis van de fam. 
Kok: ze wisten de sleutel te liggen en gingen slapen. 
Het is gebeurd dat na een actie van de KP vier mannen 
bij de fam. Kok de nacht door moesten brengen. Kok 
waakte over hen. Het meest genoot Geert Kok als de 
berichten via de radio gunstig waren: zoals de opmars 
en het doorstoten der geallieerden door Frankrijk en 
België richting Nederland" (einde citaat). 

Op 9 april 1945 om 13.30 uur crashte piloot N.V. 
Phillips met zijn Hawker Typhoon MkIB (266 
Squadron Rhodesia - Royal Air Force) nabij het 
Proostmeer. Phillips overleefde de crash. In de nacht 
van 9 op 10 april 1945 bracht Geert Kok, samen met 
Eppo Brons en Henk Haan (de verloofde van Mien) 
genoemde piloot in veiligheid en deze vond een veilige 
schuilplaats in het huis van de fam. Kok aan de (toen 
nog) Reuzenlaan. In correspondentie van N.V. Phillips 
uit 11 oktober 1971 lezen we: "I was sheltered by the 
family Kok in their house during my period of invasion 
from capture (approx. 3 weeks)". 

Tijdens de hevige gevechten rondom Wagenborgen 
vonden enkele Wagenborgers een veilig onderkomen 
in de aardappelkelder van de fam. Kok; het was 23 
april. Piloot Phillips zat daar ook. Op die dag werd hij, 
tussen de gevechten door, naar zijn Canadese 
kameraden gebracht. Enkele uren daarna ging Geert 
Kok, zorgzaam als hij was, kijken bij de mensen in zijn 
aardappelkelder "hoe of 't daar allemaal ging". Kok zelf 
had een schuilplaats achter zijn boerderij. Onderweg 
terug van de kelder naar zijn eigen schuilplaats werd 
Geert Kok doodgeschoten door duitsers, opzij van zijn 
woning. We schrijven 23 april 1945. 

Citaat uit eerder genoemd IM: "Kok werd op de 28ste 
april in zijn eigen tuin begraven door zijn aanstaande 
schoonzoon en enkele buurjongens. Op de 9e mei 
volgde de herbegrafenis op het kerkhof te 
Wagenborgen. Groot was de belangstelling die getoond 
werd. Groot was ook de verslagenheid in vele harten 
van hen die Kok gekend hebben als hun vriend, hun 
raadsman en helper" (einde citaat). Bij raadsbesluit van 
21 maart 1949 werd de Reuzenlaan gewijzigd in 
Kokslaan als herinnering en eerbetoon aan Geert Kok. 
Zou dit eerbetoon óók indachtig zijn echtgenote, mijn 
oma, Catharina Wilhelmina Kok-Homan zijn geweest? 
Vast wel, want voor heel veel verzetsdaden tijdens 
WOII was een goed en sterk thuisfront onmisbaar. 

Laten we als samenleving van het woord VRIJHEID 
een werkwoord maken! Opdat wij niet vergeten! 

Bronnen: archief Martin Haan, Chris Scholtens, De 
Zwerver 4-10-1947. 

Martin Haan, april 2025. 
 

Onthulling straatnaamborden aan de Kokslaan op 
22 april 
 
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het realiseren 
van straatnaamborden voor de G. Boelmanweg, H.L. 
Emmensweg en de Kokslaan die vernoemd zijn naar 
deze personen uit Wagenborgen die de oorlog niet 
hebben overleefd. In het kader van de 80-jarige 
bevrijding zal op dinsdag 22 april om 13:30 uur het 
eerste straatnaambord onthuld worden aan de Kokslaan 
in Wagenborgen. Iedereen is van harte uitgenodigd om 
bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn, ook 
wanneer u familie hebt die gelinkt is aan deze 
personen. 
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Programma 80-jarige 
bevrijding Wagenborgen 

 
De afgelopen weken hebben vanuit de Werkgroep 80-
jarige bevrijding meerdere berichten in Op de Hoogte 
gestaan van alle activiteiten die georganiseerd 
worden. Hieronder leest u nog een korte samenvatting 
van de activiteiten die gaan plaatsvinden. 
 
22 april: Onthulling straatnaamborden + expositie 
Dhr. Scholten Ons Centrum. 
Om 13:30 uur zal de onthulling van het nieuwe 
straatnaambord van de Kokslaan plaatsvinden door de 
kleinzoon van de heer Geert Kok. Vervolgens zal er 
vanaf 14:00 uur in Ons Centrum een expositie zijn 
van diverse spullen van het oorlogsmuseum van Dhr. 
Chris Scholten. Om half 3 volgt een lezing van Dhr. 
Scholten over onder andere de bevrijding van 
Wagenborgen. Ook is er de mogelijkheid om een 
korte film te zien waarin een oud Wagenborger vertelt 
hoe hij als kind door de Duitsers werd ondervraagd. 
 
Tijdstip: 22 april van 13:30 – 16:00 uur 
Locatie: Kokslaan en Ons Centrum, Kerkstraat 50 te 
Wagenborgen 
 
3 mei Bevrijdingstocht Groningen 
Op zaterdag 3 mei zullen 400 wandelaars door 
Wagenborgen wandelen waarbij zij de Canadian Trail 
afleggen. Vanaf Winschoten wordt er onder andere 
via Nieuw Scheemda en Wagenborgen naar 
Woldendorp gelopen. Laten wij als inwoners van 
Wagenborgen gezamenlijk de vlag uithangen voor al 
deze lopers! 
 
4 mei Dodenherdenking 
Zoals elk jaar zal er op 4 mei een dodenherdenking 
worden gehouden bij de gedenksteen aan de 
Hoofdweg. Vanaf 19:30 uur is de ontvangst in de 
Ontmoeting. Om 19:50 uur zullen wij gezamenlijk 
naar de gedenksteen lopen. Na de twee minuten stilte 
en het programma bij de gedenksteen is er ruimte om 
na te praten in de Ontmoeting. 
 
Tijdstip: 4 mei 19:30 – 21:00 uur 
Locatie: De Ontmoeting, Hoofdweg 43 te 
Wagenborgen 
 
5 mei gratis vrijheidsmaaltijd + oud Nederlandse 
spellen 
Vanaf 17:00 uur is een ieder welkom voor een gratis 
vrijheidsmaaltijd in Ons Centrum. Naast het 
gezamenlijk nuttigen van een maaltijd, kunt u met 
elkaar in gesprek en is er de mogelijkheid om oud 
Nederlandse spellen te spelen!  
 
Voor de vrijheidsmaaltijd kunt u zich uiterlijk voor 2 
mei opgeven door een mail te sturen aan 
info@dorpsbelangenwagenborgen.nl Mocht u met 
kinderen komen, wilt u de kinderen dan ook 
vermelden bij de opgave? 
 
Tijdstip: 5 mei vanaf 17:00 uur 
Locatie: Ons Centrum, Kerkstraat 50 te Wagenborgen 

5 mei Bevrijdingswandeling 
Op 5 mei zal er ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding 
een wandeltocht worden georganiseerd. De route gaat 
langs diverse plaatsen waar voor en tijdens de 
bevrijding van ons mooie dorp het een en ander heeft 
plaatsgevonden. Om de gebeurtenissen te 
verduidelijken zullen er langs de route info borden 
worden geplaatst, zodat eenieder er kennis van kan 
nemen. 
 
De start is vanaf 14:00 uur vanaf Ons Centrum. De 
route is als volgt: U wandelt door de Kerkstraat in 
zuidelijke richting naar de Hoofdweg en vervolgens 
naar het achtereinde van het dorp, via het fietspad 
richting Siddeburen tot aan de Stolderij. Vervolgens 
wandelt u terug naar het dorp en neemt u rechtsaf het 
Hondshalsterpad. Na plm. 300 meter slaat u linksaf de 
Hoogte op. Via de G. Boelmanweg loopt u naar de 
omgeving van de Steunhörn. Hier slaat u wederom 
linksaf en langs de Petruskerk loopt u naar de 
omgeving van de Gedenksteen. Via de Hoofdweg 
loopt u weer terug richting Ons Centrum. 
 
Voor de goede orde is het zaak dat ieder zich aan de 
geldende verkeersregels houdt en uiteraard wandelt u 
voor eigen risico. 
 
Tijdstip: 5 mei vanaf 14:00 uur 
Locatie: start vanaf Ons Centrum, Kerkstraat 50 te 
Wagenborgen 
 
6 mei Bezoek Nick Janicki en The Regimental 
Association Pipes and Drums aan Wagenborgen 
Op 6 mei hebben wij de eer om de 101-jarige veteraan 
Nick Janicki en The Regimental Associations Pipes 
and Drums welkom te heten in Wagenborgen. Het 
programma deze dag ziet er als volgt uit: 
10.15 uur: Ontvangst Pipes and Drums en veteranen in 
“de Ontmoeting” 
11.15 uur: Kranslegging Pipes and Drums, 
gedenksteen centrum dorp 
12.45 uur: Onthulling Bermmonument Stolderij door 
veteraan Nick Janicki 
13.00 uur: Lunch in “de Ontmoeting” 
14.15 uur: Muzikale mars door het dorp door de Pipes 
and Drums (Kerkstraat/de Borgen en G.Boelmanweg) 
15.15 uur: Einde bezoek Pipes and Drums 
 
Het zou geweldig zijn als de inwoners van 
Wagenborgen ook deze dag de vlag uithangen voor dit 
bijzondere bezoek. 
 
Tijdstip: 6 mei 10:15 – ongeveer 15:15 uur 
Locatie: In het dorp en bij de Ontmoeting, Hoofdweg 
43 te Wagenborgen 
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80 jaar bevrijding in 
Wagenborgen 

 
Hallo beste lezers, 
 
Ter gedachtenis en uit dankbaarheid zal er op 
dinsdagmiddag 22 april a.s om 13.30 de onthulling 
plaats vinden van een drietal nieuwe straatnaam 
borden, ter ere aan hen die vielen voor onze vrijheid. 
 
Bij de Kokslaan zal het eerste bord worden onthult 
door de kleinzoon van verzetstrijder dhr. Geert Kok. 
Daarna volgt er nog een onthulling op de 
G.Boelmanweg en aan de H.L. Emmensweg. Iedereen 
is van harte welkom bij deze onthullingen. Na de 
onthulling is er een vrije inloop met koffie en koek in 
het gebouw Ons Centrum aan de Kerkstraat naast de 
geref.kerk. Voor de jeugd is er een flesje fris. 
 
Dhr. Chris Scholtens uit Harkstede komt op 22 april 
a.s. met diverse spullen van zijn oorlogsmuseum naar 
Wagenborgen. Hij gaat zijn collectie uitstallen in het 
gebouw Ons Centrum aan de Kerkstraat in 
Wagenborgen. De lezing die dhr. Scholten gaat 
houden, begint om half drie en zal met name o.a. over 
de bevrijding van ons dorp Wagenborgen gaan en is 
voor jong en oud. Op 24 april a.s reeds 80 jaar 
geleden. 
 
21 april 1945, was er reeds een vijandig treffen tussen 
de Canadezen en de Duitsers en daarmee was de 
bevrijding van ons dorp in gang gezet. Er werd 
geschoten o.a. vanaf de Fiemel in Termunten, de 
Farmsummer toren en vanaf de bunkers van Nansum. 
Het zou vier dagen van hevige strijd kosten voor dat 
Wagenborgen eindelijk bevrijd was. 
 
Dhr. Scholtens neemt o.a. ook een origineel stuk van 
de vleugel van de gecrashte Typhoon van piloot 
Vincent Noël Philips mee. De typhoon crashte hier in 
het Proostmeer in April 1945. Ook de bevrijdings rok 
van Alberdina Zomerman in Wagenborgen neemt hij 
mee en vertelt het verhaal wat erbij hoort. Dat was in 
de zomer na de bevrijding. En hij gaat ons vertellen 
over wie Eltje Briek was, die helaas omkwam door de 
bommen die op Wagenborgen neerkwamen. Voor 
lezers van oorlogsboeken neemt Scholtens veel 
spannende en realistische boeken mee die voor een 
zeer zacht prijsje te koop zijn. Allemaal te zien, te 
horen, en mee te maken op dinsdag 22 april in 
gebouw Ons Centrum naast de geref. Kerk in de 
Kerkstraat. 
 
Als afsluiting willen we proberen nog een korte film 
te laten zien waarin een oud Wagenborger vertelt hoe 
hij als kind door de Duitsers werd ondervraagd over 
de vermeende Partisanen en de Tommie’s.  
 
Wij hopen u te kunnen en te mogen ontmoeten op 
dinsdag 22 april a.s in Ons Centrum. 
 
Namens het werkgroepje van de 80 jarige bevrijding 
in Wagenborgen. 
Trijnie Brouwer-Pijper. 

Inloopcafé Bakkie Troost staat 
stil bij 1-jarig bestaan 

 
Een jaar geleden opende inloopcafé Bakkie Troost van 
Cadanz Welzijn voor het eerst haar deuren. Sindsdien 
hebben hier veel mensen troost gevonden bij elkaar. 
Bakkie troost is een plek waar verhalen gedeeld 
worden, stiltes mogen bestaan en een kop koffie 
symbool staat voor verbinding en begrip. Op maandag 
7 april bestond Bakkie Troost één jaar. Tijdens deze 
bijzondere bijeenkomst ging wethouder Annelies 
Usmany in gesprek met bezoekers. “Mooi om te horen 
van de bezoekers wat Bakkie Troost voor hen betekent. 
Het is een plek om verhalen te delen met mensen die 
voelen wat jij voelt,” zei Usmany. “Bezoekers voelen 
zich gehoord en minder alleen in hun verdriet.” 
 
Annet Topelen, sociaal werker bij Cadanz Welzijn en 
initiatiefnemer van Bakkie Troost, licht toe: “Rouw is 
het emotionele proces dat volgt op het verlies van een 
dierbare, maar het kan ook gaan over andere 
waardevolle dingen in het leven – zoals een huis, een 
baan of een belangrijke levensfase. Rouwen betekent 
leren leven met het gemis, en dat proces is voor 
iedereen anders. Bij Bakkie Troost staat juist die 
persoonlijke benadering centraal. Er is geen goede of 
foute manier om te rouwen.” 
 
“Bij Bakkie Troost ontmoet je anderen die begrijpen 
wat je doormaakt. Het is een plek waar rouw en verlies 
serieus genomen worden, maar waar ook ruimte is voor 
gewone gesprekken – de kleine dingen die het leven 
weer wat lichter maken.” 
 
Bakkie Troost is een laagdrempelig inloopcafé voor 
iedereen die met verlies te maken heeft. Je hoeft je niet 
aan te melden, je mag gewoon binnenlopen. Er is altijd 
een luisterend oor – en niets moet. Vanwege de grote 
behoefte is inmiddels ook een tweede Bakkie Troost 
gestart in Wagenborgen, zodat nog meer mensen steun 
en herkenning kunnen vinden. 
 
Wanneer? Iedere eerste maandagmiddag van de maand, 
van 13.30 tot 15.30 uur 
Waar? ASWA-gebouw, Burg. Klauckelaan 16, 
Appingedam 
 
Voor meer informatie (waaronder de tijden van Bakkie 
Troost in Wagenborgen) Cadanz Welzijn | 
info@cadanzwelzijn.nl | www.cadanzwelzijn.nl 
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Eieren zoeken  
  
Het is alweer een leuke traditie geworden, eieren 
zoeken in Wagenborgen. Ook dit jaar zullen we weer 
een grote hoeveelheid eieren verstoppen in het 
proostmeer gebied die de kinderen mogen zoeken 
(neem zelf wel even een tasje mee) En is er de 
mogelijkheid om een paashaas tuintje te maken.   
 
Voor de ouders die moeten wachten zetten we ons 
terras meubilair buiten waar men koffie, thee of iets 
anders kan nuttigen. Bij minder mooi weer is de 
kantine open. Voor de kinderen is er natuurlijk ook 
weer iets lekkers.  
 
Dus kom tweede paasdag,  
maandag 21 april, gezellig  
langs. Aanvang is om  
14.30 uur  lokatie natuurlijk  
ons NIJS paleis aan de Elzen 1. 
  
Stichting NIJS 

Rapport Joods vastgoed  
 

Tijdens een bijeenkomst in de synagoge in Appingedam 
op 9 april 2025 is het rapport ‘Vervolgd en beroofd: 
Joden, hun overlevingskansen en hun onroerende 
eigendommen in en na de Tweede Wereldoorlog in de 
Groninger gemeenten Eemsdelta, Pekela en 
Westerwolde’ gepresenteerd. Richard Paping, universitair 
hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en leider 
van het onderzoeksteam, overhandigde het rapport aan de 
burgemeesters van Eemsdelta, Pekela en Westerwolde. 
 
Burgemeester van Eemsdelta Ben Visser bedankte 
Paping en zijn team. “Dit rapport maakt duidelijk dat 
gemeenten na de Tweede Wereldoorlog op een kille, 
weinig empathische wijze zijn omgegaan met het Joods 
vastgoed. Het was vooral een financiële aangelegenheid. 
De bevindingen van dit onderzoek helpen ons bij het 
dragen van verantwoordelijkheid en het erkennen van de 
schade die is aangericht. In de loop der jaren is 
geprobeerd enigszins recht te doen aan de slachtoffers en 
hun nabestaanden. Wij zullen ons beraden op het vervolg 
na dit rapport. De onderzoekers en allen die betrokken 
waren bij de totstandkoming van dit rapport dank ik 
hartelijk voor hun inzet.” 
 
De vroegere gemeente Oude Pekela heeft in twee 
gevallen niet zuiver gehandeld omtrent het bezit van 
Joods vastgoed. Een deels door een bombardement 
verwoeste woning van Joodse inwoners werd in 1942 
onteigend. De woning werd geschikt gemaakt voor 
bewoning, waarna het ruim dertig jaar later voor een 
kleine 22.000 gulden werd verkocht. De erfgenamen van 
de in de oorlog vermoorde Joodse Pekelders kregen 
‘slechts’ een vergoeding van duizend gulden voor de 
onteigende woning. Ook kreeg dezelfde gemeente Oude 
Pekela in de oorlog de Joodse begraafplaats in bezit. Na 
de bevrijding wilde het Nederlands-Israëlitisch 
Kerkgenootschap de begraafplaats terug. Mede door 
gesteggel over een vergoeding duurde het tot 1966 eer het 
NIK de begraafplaats weer terugkreeg van de gemeente. 
Burgemeester Jaap Kuin van Pekela: “Hoe wij zijn 
omgegaan met onze Joodse inwoners en hun erfgoed is 
beschamend. Zeker in het licht wat voor vreselijks hen is 
aangedaan tijdens de oorlog. Het rapport doet dit haarfijn 
uit de doeken. Als gemeente willen we iets terug doen 
voor de fouten uit het verleden. We doen dit in de vorm 
van een renovatie van de Joodse begraafplaats in Oude 
Pekela en door deze een plek te geven in de 
gemeentelijke monumentenvisie.” 
 
“Van de 150 Joodse inwoners in Westerwolde in 1942 
hebben slechts 15, dus maar 10%, de oorlog overleefd. 
Alleen Vlagtwedde kende overlevenden, de Joodse 
inwoners van de gemeentes Bellingwolde en Wedde 
waren allen omgekomen. Een ontluisterend gegeven”, 
aldus burgemeester Jaap Velema van Westerwolde. “Na 
de verschrikkingen van de concentratiekampen moesten 
overlevenden langdurige procedures doormaken om hun 
bezittingen terug te krijgen of financiële compensatie te 
krijgen. Het is belangrijk dat zeer nauwgezet onderzocht 
is welke rol de voormalige gemeentes in Westerwolde 
hierin hebben gespeeld. Zowel tijdens als na de oorlog. 
Achter de kille cijfers schuilt een onbeschrijfelijk leed dat 
onze Joodse inwoners is aangedaan.” 

Vergeet u niet uw kaarten te 
reserveren? 

Vrijdag, 25 april, organiseert muziekvereniging In 
Corpore een Bevrijdingsconcert in sporthal Weerland 
in Wagenborgen. Met dit bevrijdingsconcert willen we, 
met u, stilstaan bij het feit dat we dit jaar in Nederland 
80 jaar geleden zijn bevrijd.  
 
Naast het fanfareorkest van In Corpore zal ook het 
Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros uit 
Nieuwe-Pekela zijn medewerking verlenen aan het 
concert. Het fanfareorkest en het mannenkoor zullen 
een afwisselend programma ten gehore brengen. Voor 
de pauze staat in het teken van herdenken en na de 
pauze gaan we de vrijheid vieren. 
Ook kunt u rekenen op enkele, verrassende, solistische 
optredens. Het belooft een mooie, muzikale avond te 
worden.   
 
Het concert start om 19.45 uur en is vrij toegankelijk, 
na de reservering van uw kaarten. 
U kunt de gratis kaarten reserveren via de 
website www.incorpore.nl of door te bellen 
naar  0619170436 (dit kan dagelijks tussen 18.00 en 
19.00 uur).  
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Oorlogsherinneringen 
 

Tussen de papieren die mijn ouders hebben nagelaten zaten onderstaande papieren. Het is alleen niet bekend waar 
deze papieren voor gebruikt werden en wanneer. Was dit een lokale aangelegenheid of een groter iets?  
 
Het lijkt om een opvoering te gaan, mogelijk een musical, uit stukken tekst op te maken.  
 
Heeft u verdere informatie of weet u hier mogelijk meer van ? Neem dan contact op met de redactie of Roelf 
Kloppenborg. 
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Van dit boekje, waarin de geschiedenis van de  
Tweede  Wereldoorlog en de oorlogshandelingen in 
Wagen-borgen zijn opgetekend, zijn nog enkele 
exemplaren verkrijgbaar.  
 

De prijs bedraagt  € 10,= 
 

Te bestellen via tel 0596 541911 of via E mail 
opdehoogte1@hotmail.com 


