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Jaargang 34 week 43 nummer 41                          Maandag 23 oktober 2023 

Nieuwe bordsponsor 
 
Wagenborger Boys verwelkomt een nieuwe 
bordsponsor voor 3 jaar: Makelaardij Reilink Vastgoed 
uit Siddeburen 

Samen Eten 
 
Op dinsdag 31 oktober om 17.00 uur gaan we weer 
samen eten in Ons Centrum. De kosten bedragen €7,50 
per persoon. 
 
Iedereen die graag gezelschap wil tijdens het eten is van 
harte welkom. U kunt zich t/m 28 oktober opgeven via 
telnr 06-48 08 24 02. Heel graag tot dan. 
 
De kookclub 

Kerstengelen 2023 
 
Kerst lijkt nog heel ver weg maar we zijn al weer druk 
bezig met het coördineren van het engelen project. Dit 
wordt het vierde jaar waar we in de periode voor Kerst 
stilzwijgend en anoniem op pad gaan als 'engel'.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een warm en waardevol project om de zoveel mogelijk 
dorpsbewoners boven de 80 jaar en de mensen in ons 
dorp waarvan we weten dat ze wel een beetje licht 
kunnen gebruiken, willen verrassen. Als je meehelpt als 
engel krijg je een adres toegewezen. Naar dat adres 
breng je de vier Advent zondagen een kleine attentie. 
Dit jaar valt de 4e Adventzondag op de laatste dag voor 
Kerst (dus Kerstavond) In tegenstelling tot andere jaren 
breng je niet 5 maar 4 keer iets naar iemand toe! Het 
liefst iets dat door de brievenbus past zodat je het 
stiekem kunt doen.  
 
Meer informatie over het project of hulp bij creatieve 
ideeën kun je ten alle tijden vragen via het 
onderstaande emailadres. Vorig jaar hadden we ruim 50 
engelen, het zou geweldig zijn als we dat dit jaar nog 
wat kunnen uitbreiden. Ook mag je een adres opgeven 
waarvan je denkt dat men wel een beetje licht kan 
gebruiken rondom de feestdagen. We proberen jaarlijks 
de mensen die alleen zijn komen te staan door 
overlijden van een partner in beeld te krijgen en mee te 
nemen in het project. Maar er zijn ongetwijfeld mensen 
die ook wel wat aandacht kunnen gebruiken en niet bij 
ons bekend zijn. Hiervoor zijn we afhankelijk van wat 
aan ons wordt doorgegeven.  
 
Via het email adres: engelenprojectgk2020@gmail.com 
kun je je aanmelden als engel of een adres doorgeven. 
Heb je eerder meegedaan dan hoef je niet te reageren, 
de mails zijn er inmiddels ook uit gegaan.  Voor meer 
informatie kun je ook altijd nog kijken op de website 
van de PKN: https://www.protestantsekerk.nl/
ideeenbank/kerstengelproject-omzien-naar-elkaar/. 
 
We hopen met elkaar weer op een fantastische tijd!  

Vesper/Avondgebed 1 november 
 
Het kan niemand ontgaan, we leven in een onrustige 
tijd. Verschrikkelijk nieuws en beeld waarmee we 
dagelijks worden geconfronteerd. Het lijden in de 
wereld, zichtbaar maar ook evenveel onzichtbaar. 
Oorlogen waar vele onschuldige mensen slachtoffer 
van zijn of worden. Lijden kan ook dichtbij ons zijn, 
rondom ons, door ziekte of gemis.  
 
2 november is het Allerzielen, een moment van 
gedenken voor alle overledenen. De liturgiecommisie 
van de Eems Dollard gemeente nodigt een ieder uit die 
een moment wil stilstaan bij het lijden in de wereld. 
 
Woensdagavond 1 november om 19.30 in de 
Petruskerk van Wagenborgen. 
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Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 0596 541145 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
Kopij/advertenties inleveren donderdag voor 18.00 
uur  

Colofon 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Buurtzorg  

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 29 oktober 
09:30 uur dhr. Dijkstra 
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Zondag 29 oktober  
 

09:30 uur ds. Lafeber         dienst in Wagenborgen 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 

Dorpsagenda 
 
24 oktober: Herdenking Salemramp, 10:30 u. 
Begraafplaats Wagenborgen. 
30 oktober: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
31 oktober: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
8 november: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
14 november: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema in 
de Steunhörn aanwezig, 10:00 – 11:30 u. 
14 november: Steunpunt IMG in de Steunhörn  van 
10:00 tot 12:00 uur 
20 november: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
22 november: Oud Papier-actie Wagenborger Boys, 
vanaf 18:30 u. 
28 november: Samen Eten, Ons Centrum. 17:00 u. 
29 november: Breicafé, Steunhörn, 19:30 u. 
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 
  
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of 
een vrijwilligerstaak in het dorp.  
 
Elke dinsdagmiddag: handwerken Menterne, 14:30 u. 
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke woensdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 9:30 u. 
Elke woensdagmiddag: spelletjes o.a. sjoelen, 
Menterne, 14:30 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke vrijdagmiddag: spelletjes o.a. Rummikub, bij goed 
weer Jeu de Boules 14:00u. 
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Project straatnamen 
verzetsstrijders 

 
Op 10 oktober jl. reisde ik (weer eens) af naar 
Wagenborgen voor een overleg m.b.t. het project 
"Ondertiteling straatnaamborden verzetsstrijders 
Wagenborgen". Een project op mijn initiatief: ik wil 
heel graag ondertiteling (toevoegingen) bij de 
straatnamen in Wagenborgen die naar verzetsstrijders 
zijn genoemd. Vanaf het begin werken de Ver. 
Dorpsbelangen Wagenborgen en ik (op verzoek van de 
VDW) hierin samen; samen staan we immers sterker.  
We hadden op 10 oktober jl. een nuttig overleg, o.l.v. 
gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema en het project 
begint vorm te krijgen. De taken zijn verdeeld en we 
kunnen hopelijk verder op weg naar een waardevolle 
afronding van dit project, als postuum eerbetoon aan de 
gevallen verzetsstrijders: opdat wij niet vergeten.  
 
Martin Haan, Zuidlaren. 

Bestuurswissel bij  
Stichting Robintimo Radio 

 
Afgelopen maand heeft onze secretaresse Greetje, ook 
wel bekend als Kleinduimpje, haar werkzaamheden bij 
onze Stichting neergelegd. Ze was sinds het ontstaan 
van onze Stichting op 22 mei 2019 actief in het bestuur, 
en ze organiseerde vrijwel solo een themadag. Door 
gezondheidsredenen moet ze noodgedwongen stoppen. 
Wij wensen Greetje heel veel geluk in haar vrije tijd 
maar ze blijft nog wel verbonden bij de radio als 
donateur. 
Doordat Greetje afgetreden is, begon een korte 
zoektocht naar een nieuwe bestuurslid die Greetje haar 
taak wou overnemen en al snel had Robin, de voorzitter 
van Robintimo Radio, een kandidaat gevonden binnen 
de donateurs van Robintimo Radio en het balletje 
begon te rollen en op maandag 9 oktober ’23 hebben 
Robin en Heiko, de penningmeester, een gesprek gehad 
met de kandidaat en we mogen wel met trots zeggen dat 
de klik er onmiddellijk was van beide kanten. Ze was al 
bij ons bekend en daardoor was het niet erg moeilijk. 
Onze nieuwe secretaresse Froukje van Heuvelen neemt 
deze mooie taak dan ook over. Wij wensen Froukje 
heel veel plezier bij ons. 
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Interview met familie Kramer 
 
Via via kreeg ik enige tijd geleden een tip dat er wat 
onduidelijkheid was omtrent de bloembakken met de 
bloeiende oranje violen bij het Bermmonumentje op 
De Stolderij. 
Ik had het zelf ook al opgemerkt dat de mooie 
bloembakken met prachtige oranje violen op een dag 
zomaar weg waren. Maar ook even zo plotseling weer 
terug stonden op hun plekje. Wat later weer hetzelfde 
geval  en stond er zelfs een berichtje van “vermissing 
“in Op de Hoogte. Maar toch, raar de bakken waren zo 
maar weer terug, nu met witte violen! En in  Op de 
Hoogte kwam zelfs een rectificatie met excuus en 
uitleg. Nou dat was raar en ik besloot eens poolshoogte 
te nemen. 
 
Ik maakte een afspraak met de familie Kramer in 
Delfzijl, zij wonen in het appartementsgebouw 
genaamd: Achter Diek aan de Singel 7 in Delfzijl. Zij 
verzorgen namelijk deze bakken met bloemen. 
Ik belde aan en ik zoefde met de lift naar no 7b, op de 
derde verdieping. 
Mevr. Kramer, Rinie, stond me al in de deur op te 
wachten en heette me hartelijk welkom. Het zijn oud 
Wagenborgers, ooit woonden ze aan de Troostlaan 
naast de voormalige Lagere Landbouwschool. Rinie is 
daar ook geboren maar dhr. Jaap Kramer komt van 
Nieuwolda. 
Jaap is een vrolijke man, hij maakt graag een geintje 
en vraagt of we zin in koffie hebben en voorziet ons 
even later van een bakje lekkere koffie met koek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vele herinneringen en de bloemen. 
 
Rinie: “Ik ben geboren in Wagenborgen in 1938 als 
Catrientje Kortenkool en ging naar de School met de 
Bijbel, met meester de Vries als hoofd van de school  
en juffrouw Minie van de kleuterschool. Ik had nog 
een zus, die was vijftien jaar ouder en dat was niet 
altijd leuk, ik had vaak het gevoel dat ik twee moeders 
had. Met mijn vader had ik een heel goede band, hij 
leerde en vertelde me veel. Ik was een leergierig kind 
en dacht over veel dingen na”. 
 
Rinie: ”Het werd 10 mei 1940, en Nederland raakte 
toch in oorlog met Duitsland, al had Hitler ons beloofd 
dat hij ons niet zou aanvallen. Ik weet me nog te 
herinneren dat, mijn vader met mij aan de hand, wat 
achteraf staand, de Duitsers zagen binnenmarcheren. 
Mijn vader was erg boos en kon niet geloven dat ze 
ons zo maar aanvielen. We hadden het niet zo slecht in 

Er was altijd eten genoeg van o.a. de tuin. En als kind 
begrijp je niet wat “oorlog” precies betekent 
 
Eindelijk, de oorlog liep op z’n eind en de bevrijding 
was aanstaande.  Er gebeurde van alles in het dorp. De 
Duitsers begonnen onrustig te worden want de 
Canadezen kwamen eraan, ze waren al in Siddeburen 
en ze kwamen ook via de Stolderijweg, door de 
landerijen van Ôl Weeren en de Stinkvaart ons dorp 
bevrijden. Er was toen nog geen nieuwbouw en we 
hadden vrij zicht richting Woldjerspoor en Ôl Weeren. 
We zaten allen in de kelder maar ik moest naar het 
toilet en pa ging met me mee, want dan kon hij ook 
stiekem even kijken naar de soldaten die in draf en in 
groepjes zich via Ôl Weeren richting het dorp begaven. 
Na een aantal passen lieten ze zich steeds weer vallen. 
Mijn pa zei tegen me dat dat de Canadezen, de 
Tommies waren, die ons kwamen bevrijden. En dat ik 
dat moest vertellen als hij dat niet meer zou kunnen 
doen, want wij hadden ze met eigen ogen zien komen. 
Dat heeft veel indruk op me gemaakt.  
 
Het oorlogsgeweld brak los, wij, pa en moeke, m’n zus 
en ik zaten in de kelder en de Duitsers in de keuken. 
Ze dronken water met een kopje uit het 
regenbakemmertje die op de tafel stond. Een Duitse 
soldaat wilde nog gauw een granaat in de kelder 
gooien maar een andere riep: ”d’raus” en drukte hem 
snel naar buiten.  
Weer een ander graaide nog snel wat van de 
pannenkoeken mee, die mijn moeder had gebakken. 
 
Er braken veel branden uit, kapschuren, boerderijen en 
huizen gingen in vlammen op ,ook hier in de 
Moushörn van ons dorp, terwijl de Canadezen om de 
huizen heen slopen op zoek naar de Duitsers. 
 
We dachten al bevrijd te zijn, want Pa zag de vlag al 
aan de toren hangen en iedereen was blij. Maar o jee, 
de Duitsers kwamen weer terug en deden een 
tegenaanval op Wagenborgen, iedereen vloog of  
kroop naar zijn huis want de kogels en de granaten 
vlogen reeds over het dorp. Het werd en was een 
gigantisch gevecht wat er los brak. Vanaf zondagavond 
tot maandagmiddag half vijf zaten we zo in de kelder 
in bange afwachting wat er ging gebeuren. 
 
Er kwam een korte wapenstilstand op maandag van 
een half uur en iedereen die kon, vluchtte het dorp uit 
richting Siddeburen, Hoogezand of Noordbroek. 
Ook wij gingen op de vlucht met een paar zwaar 
beladen fietsen naar Hoogezand. We kwamen bij de 
bocht waar Geert Pijper woonde, en waar de dode 
soldaten nog op de weg lagen en zo gingen we verder 
naar de Gaast, bij de boerderij van Bos lag een dode 
soldaat in de heg alsof hij even rust nam. En opzij van 
de boerderij waar eerder Bouwman woonde, zaten de 
Canadezen in een hol in de grond voor de Rotkolk die 
zich daar bevond. Ze waren getooid met takkenbossen 
als camouflage op hun helm. Het was een ware uittocht 
van vele Wagenborgers. 
En zo kwamen we ook voorbij de plek waar nu het 
bermmonumentje staat. Ook daar waren nog sporen 
van de strijd te zien. 
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Als jong kind heeft dat veel met me gedaan en ik heb 
altijd een bijzonder gevoel van dankbaarheid voor 
onze bevrijders gehouden. Voor deze jongemannen, 
ver van hun eigen huis en vaderland, strijdend voor 
onze vrijheid. En wat heeft het veel levens gekost.  
Weg alle mooie toekomstdromen van deze jongens! Ik 
ben blij dat hier op de Stolderijweg een plekje is 
gekomen om deze mensen te gedenken en onze dank te 
brengen voor het grote goed dat ‘Vrijheid’ heet. 
Vandaar dat we er geregeld bloemen neerzetten”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Gelukkig, de bevrijding kwam en daarmee onze 
vrijheid na vijf lange  jaren van onderdrukking. Het 
leven hernam langzamerhand weer het ritme en de 
gang van alle dag. Jaap ken ik al heel lang omdat hij 
ook heel veel bij zijn oom en tante Veenstra was hier 
in Wagenborgen. Het klikte en we waren 
onafscheidelijk”. 
 
Jaap: “Ik was 16, en ik wilde weg uit het dorp en de 
wijde wereld in en geld verdienen. 
Samen met zijn neef die 18 was gingen ze met de trein 
naar Enschede, om in de weverijen aldaar te gaan 
werken. Maar mijn neef deed niets dan huilen van 
heimwee en roepen: ’ik wil noar moeke tou”. We 
hebben hem na twee en een halve dag gauw weer op 
de trein ‘noar zien moeke’ gezet. Ik ben er twee en half 
jaar gebleven en had het er naar mijn zin. 
 
De dienstplicht riep mij naar Ossendrecht, ver weg van 
Groningen. Maar ook dat ging voorbij en ja, ik ging 
trouwen met mijn jeugdliefde: Catrientje Kortenkool 
van de Troostlaan in Wagenborgen, zoals veel oude 
Wagenborgers haar nog kennen, maar nu heet ze Rinie 
Kramer. 
Ik kreeg een baan bij de Nederlandse Kabelfabriek in 
Delfzijl, waar we ook een huis kregen toegewezen. Na 
studie in Gouda werd ik voorman. 
 
Rinie “Ik heb na de lagere school als naaister gewerkt 
in paviljoen Rehoboth, van de Stichting tot Christelijke 
Liefdadigheid. Graag mocht ik  ingewikkelde klussen 
naaien bv. De Manchestern broeken van nieuwe ‘kont-
lappen’ voorzien als ze dun van het vele zitten waren 
geworden.  
Ik wilde geld verdienen om te kunnen trouwen met 
Jaap”. 
 
De grote dag brak aan, Jaap en Rinie gingen trouwen 
en wonen in Delfzijl.   

Algemene ledenvergadering  
VV Wagenborger Boys 

 
Op vrijdag 10 november staat de ledenvergadering van 
VV Wagenborger boys gepland. Deze zal starten om 
20:00 uur en zal plaatsvinden in de kantine van VV 
Wagenborger Boys. Ieder lid is van harte welkom op 
de algemene ledenvergadering.  
 
Na afloop van de algemene ledenvergadering zal de 
trekking van de dorpsverloting plaatsvinden. De uitslag 
zal kenbaar worden gemaakt in Op de Hoogte, 
Facebook en de website van VV Wagenborger Boys.  
 
Hopelijk tot dan! 
 
Agenda 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken / Mededelingen  
3. Financiën 
4. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Klaas Smit
(voorzitter), Erwin Smit (secretaris) en Arjan 
Boerema. Het bestuur stelt Bert Nijdam voor als 
voorzitter en Wesley Sannes als secretaris. 
 
Aftredend en herkiesbaar: Joyce Stoutmeijer
(penningmeester). 
 
Door het aftreden van bestuursleden is er een 
vacature als bestuurslid. Bij de eerste 
bestuursvergadering zullen de taken worden 
verdeeld.  
 
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich op 
voorspraak van tenminste 3 leden tot een half uur 
voor aanvang van de vergadering melden bij het 
bestuur.  

5. Update commissies  
6. Sluiting 

Direct na de vergadering is de trekking van de 
onlangs gehouden dorpsverloting. Nadien is er 
gelegenheid een hapje en drankje te nuttigen aan 
de bar. 

Rinie: ”Ik kreeg ontslag op de Stichtingen want zo 
waren toen de regels: als het kon geen gehuwd 
personeel in dienst. Maar ach, we kregen kinderen, in 
totaal vijf en ik had werk genoeg met het opvoeden van 
ons “vijftal”. 
 
Tot zover het verhaal van Jaap, de man van de humor, 
en Rina, met veel bewaarde dierbare herinneringen aan 
haar jeugd en de oorlog in Wagenborgen. Onlangs 
waren ze 67 jaar getrouwd en samen genieten ze nu van 
een mooie rustige oude dag in appartement: ‘Achter 
Diek’ heel dicht bij het Centrum van Delfzijl. 
                                               

Joa precies, doar, “Achter Diek in Delfziel”. 
 

Opgetekend door Trijnie Brouwer 
Wagenborgen 
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Chauffeurs gezocht 
 
Wegens het steeds groter wordend succes van de 
dorpstaxi zoeken wij chauffeurs. 
Heb je af en toe wat tijd over kom ons dan versterken. 
Man/vrouw, oud of jong, het maakt niet uit als je maar 
in het bezit bent van een geldig rijbewijs. 
De doelgroep zijn de bewoners uit het dorp die niet 
meer zo mobiel zijn. 
Wij brengen ze naar de soos, pedicure of gewoon voor 
een paar boodschappen bij de Spar. 
Opgave kan via het VWN 06 21950234. 
Heb je vragen over de locatie, rooster e.d. dan kun je 
bellen met Klaassien Poortinga 06 10333471. 


