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Op de Hoogte 
 
 

Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen 

Joe Speedboot, een boek 
waarover de meningen  

verdeeld waren….. 
 

Dinsdag 17 februari was het weer zo ver. Een avond 
voor, tot nu toe alleen nog maar dames, van de leesclub 
van Wagenborgen. De derde bijeenkomst inmiddels 
alweer en de reacties zijn, gelukkig nog steeds, heel erg 
enthousiast. De afgelopen weken hadden we het boek, 
Joe Speedboot van Tommy Wieringa gelezen. Een boek 
uit 2005 die inmiddels ook verfilmd is en vanaf volgende 
maand in een aantal bioscopen te zien zal zijn. Het is de 
vierde roman van Tommy Wieringa en het was zijn 
doorbraak bij het grote publiek. Daarnaast werd het boek 
genomineerd voor verschillende prijzen. Tommy 
Wieringa (geboren 20 mei 1967) maakte op zijn 
zestiende door zijn pleegmoeder kennis met literatuur. 
Zij is degene geweest die hem aangespoord heeft om te 
gaan leren, te studeren en ook om te gaan schrijven. Bij 
de rijksuniversiteit in Groningen heeft hij o.a. 
geschiedenis gestudeerd. In 1995 is zijn eerste 
debuutroman verschenen.  
We waren deze keer met zeven dames aanwezig om het 
boek van Tommy te bespreken. Dit doen we aan de hand 
van een lijst van vragen die we opgesteld hebben en die 
iedere leesclub lid in zijn bezit heeft. De meningen over 
dit boek waren nogal verdeeld. De één vond het een 
prachtig verhaal met bijzondere wendingen, terwijl de 
ander het een boek vond waar ze maar moeilijk doorheen 
kon komen. Het was een bijzonder verhaal, vertelde 
iemand, waar veel in gebeurde en waarin ik gemakkelijk 
in meegenomen werd. ‘Ik zag het voor mijn geestesoog 
waar het zich afgespeeld zou kunnen hebben’, vertelde 
iemand. En ondanks dat het een fictieve plaats in 
Nederland was, waar het verhaal zich afspeelt, zag de 
één zag toch duidelijk voor zich dat het verhaal zich in 
Friesland afspeelt terwijl iemand anders toch echt 
Limburg er in terug zag en ook Twente werd genoemd. 
Leuk is het om te zien hoe iedereen het boek toch weer 
anders beleefd en voor zich ziet.  
 
Er werd veel beeldspraak in dit boek gebruikt. Sommige 
deelnemers konden daar helemaal niks mee en vonden 
deze schrijfstijl niet zo fijn om te lezen.  Het boek was 
gelukkig niet langdradig of te lang om te lezen. Eigenlijk 
was het precies goed. Het einde was niet voorspelbaar 
wat ook wel fijn was. Zo blijft het boek tot op het einde, 
voor de meesten, boeiend om te lezen.  
Ondanks dat er een aantal dames waren die het boek niet 
het mooiste of het beste boek vonden, heeft het ch een 
voldoende gekregen.  
 

Het volgende boek wat we gaan 
lezen is het boek ‘als de wolven 
huilen’ van Kristin Hannah. Dit 
boek heeft al vele lovende 
recensies gekregen in de pers. Het 
schijnt een aanrader te zijn, een 
prachtig, meeslepend en ontroerend 
boek. We zijn heel benieuwd of wij 
straks ook zo lovend zullen zijn 
over dit boek. De volgende 
boekbespreking is op dinsdag 31 
maart in de Steunhorn om 19.00 
uur. Sluit gerust aan als je dit wilt. 
De koffie/thee staat klaar.  
 

Veel leesplezier!  
Annette en Marieke 

Nieuwe aanbieders voor 
huishoudelijke ondersteuning 

 
De gemeente Eemsdelta en gemeente Hogeland 
hebben een overeenkomst gesloten met vijf aanbieders 
voor huishoudelijke ondersteuning. Hiermee is 
geregeld dat inwoners die hulp in het huishouden 
nodig hebben, ook de komende jaren kunnen rekenen 
op passende en betrouwbare ondersteuning. Onder de 
zorgorganisaties zitten de huidige vier aanbieders voor 
huishoudelijke ondersteuning, plus een nieuwe 
aanbieder. 
 
Betrouwbare zorg 
Wethouder David de Jong van Eemsdelta: “Ik ben blij 
met deze aanbieders voor huishoudelijke 
ondersteuning. Samen zorgen we voor goede en 
betrouwbare hulp thuis. Bij de aanbesteding waren 
contact met de inwoner en een goede dienstverlening 
de belangrijkste factoren. Ik kijk uit naar een fijne 
samenwerking in de komende jaren.”  
De volgende zorgorganisaties gaan de komende vier 
jaar de huishoudelijke ondersteuning in beide 
gemeenten aanbieden: 

DNZT Thuiszorg 
Beter Thuis Wonen 
Miep Huishoudservice 
TZorg 
Homecare 

Hulp in het huishouden is bij de gemeente aan te 
vragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). De gemeente beoordeelt of en hoeveel zorg 
passend is. 



Pagina 2 

Vrijwilligers Netwerk 

 
06 21 95 02 34 

  
Telefonisch bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 12:00u 
Voor uw hulpvragen aan de vrijwilligers of de 
dorpsondersteuner.  
Of voor als u graag vrijwilliger wil worden. 

 De Dorpstaxi 

De dorpstaxi rijdt voor alle inwoners die in het dorp 
ergens naar toe willen en even zonder eigen vervoer 
zitten. Vooral ook voor ouderen, die het leuk vinden 
om zomaar eens even rond te kijken in het dorp, op 
plekjes waar ze zelf niet meer zo eenvoudig kunnen 
komen. En voor nieuwe inwoners van ons dorp en 
mensen die tijdens de rit even gezellig met één van 

de chauffeurs willen praten!  Maak een afspraak voor 
een rit, (liefst enkele dagen tevoren) via de 

dorpstelefoon van VNW: tel. 06 21 95 02 34. 
  

Boekenkluis 
Wij zijn open op dinsdagmorgen en 

zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur.  
Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om 

een leuk boek uit te zoeken.  
Daarnaast kunt u boeken inleveren vanaf het jaartal 

2000 (geen encyclopedieën). 
 

Uitvaartver. “De Laatste Eer” 

Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 
Contactpersoon J. Kok tel  0596 541833 

Redactie adres 
Tonnistil 40 9945 RZ Wagenborgen 
Tel: 06 23 89 36 43 
E-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
   

Redactie 
Klaas Koning           Sanne van Os     
Bert Krol    
 
 

Druk: Weemhof De-Sign  
Kerkstraat 31 te Wagenborgen 
tel. 06 25 11 61 10 
 

Financiën 
Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: 06 82 68 97 31 
Bankrekening: NL 45 RABO 0110421426 
t.n.v. Stichting dorpskrant Op de Hoogte 
 

Kopij/advertenties  
inleveren donderdag voor 18.00 uur  
Op redactie adres Tonnistil 40 
of via e-mail: opdehoogte1@hotmail.com 
 

Website: 
www.odhw.nl  
 

Advertentie-tarief 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Per cm2                      € 0.25 per cm²  
Bedankje                    € 3,00 
H’tje (te koop)           € 2,50 
H‘tje (verloren e.d.)  gratis 
Familieberichten      € 0.45 per cm² 
 

Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel  
geleden schade door het niet plaatsen van een   
artikel !! Druk en of zetfouten voorbehouden.                    

Colofon 

Huisartsen weekenddienst 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: Fam. Zandinga, 06 54 29 16 61 
 

De Ontmoeting 

Kerkdienst Gereformeerde Kerk 

Zondag 1 maart 
09:30 uur      mw P. de Kruijf 
 

De kerkdienst is te zien en te beluisteren via: 
www.gk-wagenborgen.nl 

Kerkdienst 
Eems Dollard Gemeente 

Woensdag 25 februari 
19:30 u. Avondgebed 

 
Zondag 1 maart 

 
09:30 uur  ds Simon Rienstra 

Ons Centrum 

Zalenverhuur voor verenigingen en particulieren. 
 
Beheer: J. de Groot,  0596 542075 / 06 101 53 954 

Buiten de aangegeven openingstijden van de 
huisartsenpraktijk kunt u  voor spoedgevallen contact 
opnemen met  
 

DOKNOORD HUISARTSEN SPOEDPOST 
bereikbaar via telefoonnummer  

 
088 330 1 330 
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Buurtzorg  

 

Telefoon: 06 53 64 36 14 

Dorpsagenda 
 

23 februari: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
3 maart: Yvonne Wiltjer van het IMG & Hiske Siderius 
van het NCG in de Steunhorn.10:00 – 11:30 u. 
3 maart: Geldwijzer Eemsdelta in Steunhörn, van 10:00-
12:00 u. 
3 maart: Gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema van 
10:00 – 11:30 in Steunhörn aanwezig.  
9 maart:  10.50 uur: Herdenking bij het Joods-
Monument van Groot-Bronswijk  
11 maart: Breicafé in de Steunhörn. 19:30 u. 
11 maart: Oud Papier-actie Wagenborger Boys 
16 maart: Kleurclub in de Steunhörn. 19:30 u. 
17 maart: Geldwijzer Eemsdelta in Steunhörn, van 
10:00-12:00 u. 
17 maart: Fittesten Wagenborgen door Eemsdelta 
Beweegt, sporthal Wagenborgen 09:15 – 11:30 uur. 
17 maart: Afsluiting ‘Speel mee met IC!”. Project In 
Corpore met BS De Kronkelaar. 19:00 u. in de 
Petruskerk.  
 
Elke dinsdag en zaterdagochtend: Steunhörn: 
Boekenkluis open van 10 – 12 uur, voor boeken lenen, 
koffie & een praatje. 
  
Elke dinsdag: Spreekuur dorpsondersteuner, Steunhörn 
van 9 – 12 uur. Voor hulp vragen, informatie en / of een 
vrijwilligerstaak in het dorp. 
  
Elke dinsdagmiddag: Rummikub en kaartjes maken. Bij 
goed weer Jeu de Boules. Menterne, 14:00 u. 
  
Elke dinsdagmiddag Klaverjassen in De Ontmoeting, 
aanvang 13:15 u. 
 
Elke donderdagochtend: seniorengym in Sporthal 
Weerland, 10:00 u. 
 
Elke woensdagmiddag: sjoelen, Menterne, 14:15 u. 
 
Elke donderdagmiddag Bejaardensoos in Ons Centrum. 
14:00- 16:30 u. Iedereen is welkom! 
 
Elke maandag, woensdag en vrijdag, 19:00 u. 
Hardlooptraining de Fietsende Hardloper. Vanaf 
Hoofdweg 23. Iedereen kan meedoen! 
 

Elke laatste maandag van de maand “Bakkie Troost” van 
10 tot 12 uur in de Steunhörn. 
 

Computerhulp kan telefonisch aangevraagd worden via 
het nummer van VNW-dorpsondersteuning (Janita), of 
door een mailtje 
naar computerhulp@vnwagenborgen.nl te sturen. 

mailto:computerhulp@vnwagenborgen.nl
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BINGO! 
 
Het is bijna zover. Vrijdag 6 maart houden we weer een 
Bingo in ‘De Ontmoeting’.       
Een Bingo zoals wij het graag zien. Een hapje, een 
drankje en vooral veel gezelligheid. Niet gehaast, dus 
genoeg tijd om de nummers op te zoeken en door te 
strepen. Geen hele grote prijzen maar genoeg leuke 
prijzen. Zoals gezegd, plezier staat voorop! 
 
Het programma:  
13.30  deur open, ontvangst met een kop koffie of thee 
14.00  begin Bingo 
De bedoeling is dat we 6 rondes gaan spelen waar in elke 
ronde 3 keer Bingo gehaald kan worden. 
 
Na de tweede en vierde ronde is er nog tijd voor een 
drankje. Mochten de Bingo’s sneller vallen dan verwacht 
kunnen we er nog een ronde aan vast plakken. 
16.00  einde Bingo  (kan iets eerder of later worden 
afhankelijk van de laatste ronde)  
 
De kosten voor deze middag zijn 5 euro per persoon.  
Dit is incl. hapje, drankje, bingokaarten. We hopen weer 
op geslaagde middag! 
Groeten van het Bingoteam VNW 
 

Namens het Bingoteam van het VNW 
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Mijn laatste wensen & meer 
 

Uitvaartwensen bij leven vastleggen. Het gebeurt 
steeds vaker. Soms heel uitgebreid, soms in een paar 
zinnen. Maar altijd met dezelfde onderliggende 
gedachte….zorgen voor rust.  
 

Als uitvaartspreker zit ik vaak met mensen rond de 
keukentafel. Een plek waar op dat moment stilte en 
liefde elkaar ontmoeten. Een plek waar herinneringen 
worden opgehaald, anekdotes worden verteld en waar 
er soms zelfs gelachen wordt om de mooie verhalen die 
omhoog komen. Maar ook kom ik verslagenheid tegen, 
het niet weten waar te moeten beginnen want er is 
zoveel te vertellen. En altijd komt het goed, krijg ik 
genoeg informatie om er een prachtig verhaal van te 
maken. Vaak hoor ik achteraf nog wel, oh we zijn dit 
vergeten of, dat was ook nog mooi als dat verteld was. 
Maar alles is goed zoals het gaat.  
 

Ik merk keer op keer hoeveel rust en warmte het kan 
brengen wanneer mensen hun wensen voor hun 
afscheid op tijd vastleggen. Een wensenboekje kan 
daarin een houvast zijn. Om vast te leggen wat 
belangrijk is voor het afscheid wat ooit een keer plaats 
gaat vinden. Het invullen van zo’n boekje is geen 
sombere bezigheid maar juist een liefdevolle daad. 
Voor jezelf en voor de mensen die ooit afscheid van je 
zullen nemen. Het is liefdevol vooruitdenken! 
 

Wanneer we afscheid moeten nemen van iemand die 
ons zo ontzettend dierbaar is, dan komt er veel op je af. 
Je moet in korte tijd veel regelen en beslissingen 
nemen. Voor welke kist of wade kiezen we?  Waar 
wordt je dierbare opgebaard? Wat voor kaarten moeten 
er verstuurd worden en wat moet er op komen te staan? 
En zo zijn er nog vele zaken waarover nagedacht en 
beslist moet worden. In deze kwetsbare dagen kan niet 
iedereen de juiste beslissingen maken omdat het te 
overweldigend kan zijn, en teveel, voor dat moment 
waarin er zoveel verdriet is.  
 

Wanneer wensen al op papier staan, ontstaat er ruimte 
voor rust. Nabestaanden hoeven niet te gissen naar wat 
iemand gewild zou hebben. Een ingevuld 
wensenboekje zijn meer dan woorden op papier. Het 
zijn sporen van liefde. Liefde voor het geleefde leven 
en liefde voor de dierbaren die je ooit moet gaan 
achterlaten. De wensen die je in het boekje hebt 
opgeschreven geven richting aan de mensen die verder 
gaan. Het zegt: Ik heb nagedacht over later, zodat jullie 
je gedragen mogen voelen wanneer het zo ver is. 

Als uitvaartspreker geloof ik dat ieder afscheid een 
uniek verhaal verdient. Geen standaard woorden, maar 
woorden die passen bij de mens om wie het gaat. 
Daarom begint mijn werk altijd met luisteren, echt 
luisteren. Niet alleen naar de gesproken woorden maar 
juist ook wat daartussenin zit. Wat maakte iemand 
bijzonder? Waar werd om gelachen? Wat gaf betekenis? 
Wat wil degene waar het om gaat nog meegeven?  Een 
wensenboekje kan daarbij helpen om er handreikingen 
aan te geven. Het nodigt uit om na te denken over wat 
belangrijk was in het leven en wat men wil meegeven in 
het afscheid. Zo kan ik, wanneer de tijd daar is, die 
gedachten en herinneringen vertalen naar een 
persoonlijk verhaal met woorden die troost bieden.  
 

Veel mensen denken dat praten over hun uitvaart zwaar 
of definitief is. In werkelijkheid ervaar ik vaak het 
tegenovergestelde. Een voorgesprek is vaak warm, open 
en soms zelfs verrassend mooi en fijn. Er wordt 
gelachen, herinnert en vooruitgedacht. Daarom bied ik 
de mogelijkheid voor een vrijblijvend gesprek. Gewoon 
om kennis te maken, om vragen te stellen. Om te 
ontdekken wat een wensenboekje kan betekenen en hoe 
een persoonlijk afscheid vorm kan krijgen. Zonder 
verplichtingen, zonder haast. Misschien is het nog lang 
niet nodig. Misschien voelt het nog ver weg. Maar juist 
daarom kan het nu het moment zijn om er in alle rust bij 
stil te staan. Want een goed afscheid begint met 
aandacht, met luisteren en met het vertalen van een 
leven naar woorden die blijven. 
 

“Spreken met liefde” heeft zelf een wensenboekje 
ontwikkeld. Een boekje om niet alleen al je wensen 
omtrent een uitvaart in op te schrijven. Maar ook om 
zaken op te schrijven die voor jou van belang kunnen 
zijn. Over wat voor jou belangrijk was in het leven, wie 
je was en wat je je nabestaanden nog mee wilt geven. Je 
kunt wat over jezelf vertellen, over vroeger, over mooie 
momenten of misschien minder mooie momenten.  
 

Wil je graag een wensenboekje ontvangen? Ze zijn 
kosteloos bij mij aan te vragen (alleen voor evt. 
verzendkosten vraag ik een vergoeding) Je mag mailen 
naar info@sprekenmetliefde.nl of je mag een berichtje 
sturen 06 441 212 76 dan zorg ik ervoor dat je één of 
meerdere exemplaren krijgt. Ook voor een vrijblijvend 
voorgesprek kun je via de mail of telefonisch een 
afspraak met mij maken. Voor meer informatie over mij 
en mijn werkzaamheden kun je ook een kijkje nemen op 
mijn website www.sprekenmetliefde.nl 

mailto:info@sprekenmetliefde.nl
http://www.sprekenmetliefde.nl
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Nieuw van de Vrouwenkring 
 

Wat hadden we weer een fijne bijeenkomst van de 
Vrouwenkring Wagenborgen op 12 februari. Er waren 
wel 35 personen aanwezig. Gastspreekster Lucy Bakker-
Brouwer, natuurlijk een groot deel van onze eigen leden, 
een behoorlijk aantal van Christenvrouwen ‘de 
Ontmoeting’ en nog een paar andere gasten. 
 
Tijdens het ontvangst werd er gezellig gekletst, kennis 
gemaakt en koffie of thee gedronken. Daarna opende 
Trijnie de bijeenkomst. Iedereen werd welkom geheten.  
Nadat de agendapunten behandeld waren en Lucy nog 
38000 (!) D.E.punten aan Elly Haan overhandigd had 
(voor de voedselbank) begonnen we aan het verhaal 
waar we natuurlijk voor gekomen waren. De voetreis 
naar Santiago de Compostella. Maar niet voordat we 
ook nog konden smikkelen van  een door Lucy 
gemaakte traditionele tarta de Santiago. 
 
Wat veel tijd en energie had ze er in gestopt om ons het 
verhaal zo goed mogelijk te vertellen en ons mee te 
nemen op haar reis! Een prachtige PowerPoint met vele 
foto’s, aangevuld met haar eigen ervaringen. Ze vertelde 
dat ze niet graag op de voorgrond stond maar dit wel 
graag wilde vertellen. Ze heeft het, mijns inziens, meer 
dan prima gedaan! Ik zal proberen een beetje van dit 
mooie verhaal samen te vatten.  
 
Lucy vertelde iets over zichzelf. Dat ze opgegroeid is in 
Wagenborgen en als kind een hekel aan wandelen had. 
Maar goed dat dat nu niet meer zo is, anders hadden we 
dit verhaal moeten missen. Ze heeft veel grote en kleine 
tochten gemaakt zoals de Nijmeegse Vierdaagse en een 
tocht voor een goed doel. Maar deze tocht stond al een 
tijd op haar verlanglijstje. Eerst gooide corona nog een 
keer roet in het eten maar in 2024 moest het gaan 
gebeuren. Er werd zes weken verlof opgenomen en een 
enkele reis naar Lissabon geboekt. Zodoende geen 
tijdsdruk en maar zien hoe het zou verlopen.  
Er zijn meerdere routes naar Santiago de Compostella 
maar zij liep de route vanaf Lissabon. Een voetreis van 
634 km. Met een paar wandelstokken en een rugzak van 
12 kilo op de rug. 
 
Hierin zaten de dingen waar je echt niet zonder kunt. 
Veel dingen ook vacuüm verpakt. Zo wist je zeker dat 
het droog bleef en het scheelde ruimte in de tas. Op de 
telefoon had ze de Buen Camino App. Deze bevat 
informatie over de dingen die je tegenkomt en waar je 
bijvoorbeeld kunt eten en slapen. 
 
Eigenlijk zijn de Caminos (routes) niet echt als 
wandelroutes gemaakt. Je komt van alles tegen. 
Landelijk, stedelijk, industrie, straatarm en heel luxe.  
De pelgrims zijn vaak herkenbaar aan de jakobsschelp 
die ze aan hun rugzak hebben. De mensen die je 
tegenkomt hebben diep respect voor je en overal wordt 
je vriendelijk begroet. Lucy heeft zich dan ook nooit 
onveilig gevoeld. Ze heeft veel andere pelgrims 
ontmoet. Van jong tot oud, alleen of in groepjes. Soms 
kom je mensen op meerdere plekken weer tegen. 
Iedereen kan de route afleggen. Lopend of fietsend.  

Je kunt zelf bepalen hoe lang je afstand per dag is enz. 
Wanneer je minstens 100 km gelopen of 200 km gefietst 
hebt, krijg je op het eindpunt je Compostela. Een 
prachtig certificaat, in het Latijns met je naam erop, de 
datum en een stempel. Hiervoor moet je wel per dag 1 
stempel verzamelen en de laatste 100 km 2 stempels per 
dag. 
Ze heeft ons uitgebreid verteld over de dingen die ze 
tegenkwam. De verschillende slaapplekken, het eten, 
bezienswaardigheden. Dat in Portugal de klokken elk 
half uur het ‘Ave Maria’ luiden tussen tien en zes. De 
bewegwijzering, die overal duidelijk was totdat je in 
Santiago de Compostella komt. Maar voordat je daar 
bent, komen alle routes samen en ga je samen naar het 
eindpunt, de kathedraal van Santiago!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke dag zijn er twee Pelgrimsmissen. Hierin worden 
geen namen genoemd maar alleen nationaliteit en 
beginpunt van iedereen die de tocht de afgelopen 24 uur 
gehaald heeft. 
In de kathedraal (die echt prachtig is) verwelkomt Sint 
Jacob nog steeds de pelgrims. Een beeld van hem is 
hoog geplaatst achter het hoofdaltaar.  
De mis met het grote wierookvat, de Botafumeiro, was 
op deze zondagochtend en gebeurt aan het einde van de 
mis. Dit ritueel vindt plaats op speciale Katholieke en 
Christelijke feestdagen. De Botafumeiro is een van de 
beroemdste en meest populaire symbolen van de 
kathedraal van Santiago. Het wierookvat hangt in de 
centrale koepel van de Kathedraal. Met een systeem van 
katrollen wordt het vat heen en weer geslingerd naar de 
zijbeuken van de kathedraal. Hiervoor zijn 8 mannen 
nodig. Iedereen heeft tijdens dit ritueel zijn eigen taak. 
Het vat weegt 53 kg en is anderhalve meter hoog en het 
gaat tot 20 meter hoogte met een snelheid van 70 km 
per uur. We zagen een filmpje, heel indrukwekkend.  
 
Het was een duidelijk verhaal. Ze was in die zes weken 
regelmatig alleen maar nooit eenzaam. Er werd nog 
gevraagd wat ze het lastigst vond. Als ze dan iets moest 
noemen, was het de vermoeidheid maar eigenlijk vond 
ze niets lastig en vindt ze dat iedereen het kan! 
Lucy heeft te veel verteld om hier allemaal te noemen 
maar hoop dat jullie zo een beetje een indruk hebben 
gekregen. Het was ( voor ons doen) een late avond maar 
zeker de moeite waard. 
 
Onze volgende bijeenkomst is 12 maart. Wie weet zien 
we u dan! 

Deze foto van Onbekende auteur is 

https://www.lasrecetillasderomo.com/2014/10/tarta-de-santiago.html

